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KADRO: ALÜMİNYUM KATLANIR 1.1/8" MIKNATISLI e MAŞA: ÇELİK RİJİT 1.1/8" MIKNATISLI KRANK TAKIMI: ALÜMİNYUM 48T e VİTES KOLU: SHIMANO NEXUS 7V » FREN: ALÜMİNYUM V LASTİK: CST 20X1.75 e JANT: CARRARO ÇİFT KAT ALÜMİNYUM * SELE: VELO ÖZEL TASARIM EK ÖZELLİKLER: ÖNE DOĞRU AÇILI VE YÜKSEKLİK AYARLI GİDON, ARKA BAGAJ, SHIMANO DİNAMOLU ÖN GÖBEK, DİNAMO UYUMLU FAR, PİLLİ ARKA LAMBA 


ŞEHİRLERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ! 


TÜRKİYE'NİN EN KUZEY NOKTASI İNCEBURUN, SİNOP 


SALCANO 


KIDS 
CITY 
OFFROAD 
ONROAD 


IOYİY ALL İMDEL LOM Özgürlük Bu pedallarda... 


İÇİNDEKİLER 
YO 


Şehir Rehberim 
Troya: Ankara 


Su Perileri heykeli 


ÖNE ÇIKAN BİSİKLET 

3T Strada 

3T Strada yol bisikleti dünyasının tabularını yıkmaya devam ediyor 
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2 ASLI BİSİKLET, 

O Seçilmiş Ürünler 

Aslı Bisiklet tarafından sizler için önerilen ürünlerin detaylı incelemesi 


PROFİL 
36 Luca Chrico 
Geçtiğimiz yılı Torku'da geçiren Luca Chirico, yeni hedeflere pedal basıyor 


2 GIANT ANTRENMAN ROTALARI 
4 Bahar Antrenmanı 


Brisaspor'un milli sporcusu Kadir Kelleci ile yeşillikler içinde sıkı bir idmana hazır olun 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HAFİF JANT HAFİF 


KADROYU YENER Mİ? 


DOSYA 
46 Modern Klasikler 


Cyclist sizleri modern klasik bisikletlerle 

zamanda yolculuğa davet ediyor 

62 SALCANO YERLİ TUR 
Alanya 


Cyclist Türkiye, Cebrail Şeker ve Ayşe Çakır ile Alanya'da keyifli bir tura çıkıyor MOSSO MTB TURU 


82 Çanakkale 


Cyclist Türkiye, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anısına Gelibolu Yarımadası'nda pedallıyor 


9 4 BİSİKLET&ŞEHİRLER 
Arzu Tekir 


Geleceğin ulaşım aracı bisikletler artık yerel yönetimlerce hayata geçiriliyor 


MOSSO YARIŞ 
96 Kıbrıs Gran Fondo 

Cyclist Türkiye yarış sezonunu önce Aydos'ta ardından ise Kıbrıs'ta açıyor 


108 Tom Dümoulin 


Cyclist Türkiye, Tom Dumoulin ile Almanya'da buluştu 


PELOTONUN İÇİNDEN 
128 Ahmet Akdilek 
Ahmet Akdilek, bisikletçilerin en sancılı dönemi olan sezon öncelerini yazıyor 


DECATHLON BULMACA 
130 Ödüllü Bulmaca 
Bulmacayı doğru çözen ilk 15 kişiye Decathlon'dan yağmurluk hediye 
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Ibette ülkemizde bisikletle uğraşmak çok kolay bir uğraş değil. Hatta başladıktan sonra bazıları için tabuları yıkmak da kolay olmuyor. Ama o öyle bir araç ki onu ileri itmek için verdiğiniz mücadele sizi her pedalda daha cesur daha azimli yapıyor. Giderek o mücadeleye alışıyor ve daha fazla mücadele etmek istiyorsunuz. Aslında bunu hayatınızın her alanında yapabilmeyi istersiniz değil mi? Ama her şey bisikletiniz kadar sadık olmayabiliyor. 


Bazı zincirler güzeldir 

İşte bu noktadan sonra bisiklet artık yaşamınızın bir parçası haline gelmiş bulunuyor. Onunla yapabileceklerinizi hayal ediyor, o hayalleri gerçekleştirmek için somut adımlar atmış birilerini görüyorsunuz. Sizi çevreleyen zincirleri henüz kıramamış olsanız da başka bir zincire dört elle tutunmuş insanların hayat hikayelerine ortak olmak bile açlığınızı bastırabiliyor. Böylece bazı zincirlerin güzel olduğunu idrak ediyorsunuz. 


Pedal mahkumu 

Artık kendinizi bisikletle ifade edebilir, yaptığınız kilometreleri sizi hayretle dinleyen çevrenize, normal bir şeymiş gibi anlatmaya başlayabilirsiniz. Şimdi siz de bu topluluğun bir parçasısınız. Daha fazla bisiklete binmek için her fırsatı kovalıyor, tekerleri döndürmediğiniz her gün için hayıflanıyorsunuz. Sevgili arkadaşım Aydın Bez'in dediği gibi artık bir pedal mahkumu oldunuz. Ama bu mahkumiyet sizi mutlu eden güzel bir mahkumiyet. 


Kendini adamışlık 

Bu noktadan sonra bisikletin barışçı ve paylaşımcı ruhu ve egonuz arasında kıyasıya bir rekabet başlayabilir. Burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu aşamaya kadar bir bebek gibi masumdunuz. Ama artık zihniniz boş değil. Çünkü birçok insanın merak ettiği birçok bilgiyi deneyimleyerek öğrendiniz. Şimdi bunları paylaşma zamanı olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bu çok güzel bir düşünce. 


Ego bunun neresinde? 

Yol ayrımı burada başlıyor. Bisiklete hizmet mi edeceğim yoksa bisiklet üzerinden para veya ün 

kazanabilir miyim? İki yıldır derginin mutfağında emek veren biri olarak birçok insanla karşılaşmam 

kimse için şaşırtıcı bir bilgi değil elbette. Şüphesiz ki içlerinde hep birinci soruya cevap olma peşinde İbrahim Yılmaz olanları sevdim. İşte oilk sorunun altına iki kere düşünmeden adını yazacağım, şu an Arjantin'de pedal Sorumlu Yazı İşleri Müdürü basmakta olan Gürkan Genç'e sevgi ve saygılarımı göndererek, sizi 37. sayımızı okumaya davet ediyorum. 


TÜRKİYE'NİN BİSİKLET FUARI 


Dünyanın en büyük markaları 
Yeni ürünleri ve Fuara özel fiyatları ile 
29 Mart - Ol Nisan tarihleri arasında 
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tüketici ile buluşuyor. 


01 Nisan 2018 Pazar Günü 
Fuar alanından start alacak olan İstanbul'un ilk Granfondo'su 
Granfondo İstanbul'a kaydınızı yaptırmayı unutmayın. 
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Uyarı: Bu dergide betimlenen hareketler profesyonel sürücülerce gerçekleştirilmiş olup, tehlike arz edebilir. 
Cyclist Türkiye olarak sürüşlerinizde kask takmanız ve tüm güvenlik önlemlerini almanız gerektiğini hatırlatıyoruz. 


Copyright Dennis Publishing Limited. Under licence from Felix Dennis. 
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yayımlanan ilanların sorumluluğu ise ilan sahiplerine aittir. İzin alınmaksızın tümüyle 

ya da kısmen kullanılamaz. Cyclist Türkiye, basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt 

eder Ürünlere ait fiyatlar MART 2018 itibarıile geçerli yaklaşık fiyatlardır. Farklı satış noktalarındaki ya da kur ve vergi değişimlerinden Cyclist Türkiye dergisi sorumlu tutulamaz 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Bisiklete binmeyi keyifli yapan her şey 


© e | So 
Geniş lastik ve tek aynakol yaprağı ile aero 


bir bisiklet? Bu fikir yalnızca 37'den Gerard Vroomen'in aklına gelirdi © 
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Öne çıkan 
3T Strada 


ol bisikleti piyasası geleneklerine sıkıca bağlıdır. 
Yenilikler, yol bisikleti dünyasında kaplumbağa adımları ile ilerler. Yol bisikletinin nasıl görünmesi gerektiği konusunda kabul gören normları yerle bir eden bir 


bisikletin yaratılması bu sebeple kışkırtıcı. 


İşte o bisikletlerden biri de hiç kuşku yok ki 3T Strada. 

Cervelo'nun kurucu ortağı Gerard 
Vroomen tarafından yaratılan, Strada şık ve agresif bir aerodinamiğe sahip, ve genellikle tüm yol bisikletlerinde bulunan 28mm geniş lastik, tek aynakol yaprağı ve disk fren gibi farklı elementler ile geliyor. 

Strada'yı sıra dışı yapansa bu garip kombinasyonun bir arada olması ve 
Vroomen durumun farkında. “Strada'nın karmaşık bir yapıya sahip olduğunu itiraf ediyorum ancak normal özelliklere sahip bir bisiklet tasarlasaydım sıkıcı ve sıradan olurdu. Lastikler konfor üzerindeki en büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla 28mm lastikleri tercih ettik ve genel yapıyı bunun üzerine inşa ettik” diyor Vroomen. 

Ayrıca o aerodinamik hakkında pek çok bilgiye sahip, yine de bu onu kadro boru şekillerini biçimlendirirken hem 


pd 


600 cusr..... 
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teorik analiz hem de rüzgar tüneli testini kullanmaktan alıkoymamış. 

“Markalar hem V-fren hem de disk fren versiyonlu kadrolar ürettiğinde, değiştirilebilir bir tasarıma ihtiyaç duyarlar. Bu birkaç riski içinde barındırır. 
Örneğin, idealden daha az furş takımı yüksekliği gibi” diyor Vroomen. “Furş takımı aerodinamik açıdan bisikletin en kötü bölgelerden biri, dolayısıyla müşterilerinize V-frenli bir bisiklet sağlamak zorunda değilseniz, furş takımını alın borusunun içine saklayabilirsiniz.” 

Tek aynakol yaprağı kullanma fikri ise daha küçük bir itici güç tarafından ateşlenmiş. “Aerodinamik açıdan bisikletin bir diğer zayıf noktası orta göbektir. Kadro, aynakol, büyük ve küçük aynakol yaprakları, ön aktarıcı, su matarası ve bisikletçinin bacakları havanın geçmesi için dar bir alan bırakır. 
Tek yapraklı aynakol, ön aktarıcı ve küçük aynakol yaprağını elimine ediyor. Alın bölgesini azaltıyor ve engellenen hava akımı için gerekli boşluk yaratılıyor. 

Tek aynakol yaprağı şüphesiz aerodinamiği artırıyor ancak kaçınılmaz olarak vites seçimini kısıtlıyor. İrlandalı Pro - Continental takım Agua Blue bu 


Yalnızca kadro: 
£3,600:18.966TL. 
saddleback.co.uk 


sezon Stradaile yarışacak ve takımın bir dezavantaj yaşayıp yaşamayacağı konusunda fikir ayrılıkları mevcut. 

“Bazı yarışlar için iki aynakol yaprağı avantajdır, ancak bazı yarışlar için tekli şüphesiz daha iyi olacaktır. Kimse Paris - Roubaix'de yarışan bisikletçilerin gün boyu kullanmadıkları küçük yaprak ve ön aktarıcı için harcadığı watt'tan bahsetmiyor” diyor Vroomen. 


Asıl mesele rublede 
3T, her ikisi de 9-32t'lik dişliler içeren, ancak farklı konfigürasyonlara sahip yeni Bailout ve Overdrive kasetleriyle sorunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmuş. 
Vroomen: “Ruble 9 — 26 ile dengede ve istenirse 32'ye kadar yükselebiliyor. Eğer sorun yaşarsanız, 32'ye sıçrayabilirsiniz. 
Overdrive ise yarışçılar için. Bu ruble daha büyük bir aynakol dişlisi ile eşleştirilebilir, çünkü profesyoneller güçlerini ortaya koyduğunda vitese ihtiyaç duymazlar. 
Proların asıl endişesi tırmanışlardaki vites ayarı. Bunun için de 10km boyunca çıkılacak “8 eğim için 28 zincir dişlisine sahipler” diyor. 

Sistem tartışmalı ve henüz ispatlanmamış olabilir ancak anlatılanlar 
kulağa mantıklı geliyor. 4 
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SIDI Alba yol bisikleti ayakkabısı 


İtalyan markası SIDI, 1960'larda Dino Signori tarafından kuruldu. 80'li yaşlarında olmasına karşın hala şirketin başında bulunan Dino, özellikle yenilikçi yanıyla tanınıyor. SIDI'nin ilkleri arasında ilk ayarlanabilir naylon taban ayakkabıdan, 

cırt bantlara kadar pek çok yenilik mevcut. Tüm ayakkabılarını hala İtalya'da tasarlayan, geliştiren ve üreten marka, günümüzde de en çok kullanılan bisiklet ayakkabısı olarak biliniyor. SIDI'nin başlangıç yelpazesinde yer alan Alba, sürüş esnasında kolay ve hassas bir ayar imkanı sunan tekli Tecno — 3 toka ve çift velcro bantile geliyor. Değiştirilebilir topuk plastik ve Millenium 4 karbon içeriği ile Alba yüksek kaliteli naylon tabana sahip. Klasik Sidi görünümü dahil beş farklı tasarım seçeneği sunan Alba yol bisikleti ayakkabısı, giriş seviyesi gibi gözükmesine karşın, özellikleri çerçevesinde giriş seviyesinin ötesinde bir model. 


Koo Open Cube güneş gözlüğü 


Kask markası ürettiği kasklarla özdeşleşmiş olabilir ama firma Koo adında bisiklet gözlükleri de üretiyor. Tıpkı Kask gibi 96100 İtalyan üretimi olan Koo, bir diğer modeli Open'da olduğu gibi Open Cube'da da Alman markası Carl Zeiss lenslerini kullanıyor. Farklı bir katlama mekanizmasına sahip gözlüğün sap bağlanma açıları ve burunlukları ayarlanabilir şekilde tasarlanmış. Lensi çıkarmak ise son derece pratik. Hem alttan hem de camların üstündeki deliklerden hava alarak soğuma sağlayan Open Cube, ufak 
//., ayarlamalarlabuhavalandırma boşluklarında ekstra soğuma imkanı da tanıyor. 


Santini Vega uzun eldiven 


Soğuk kış aylarında gerçekleştirdiğiniz sürüşlerde vücudun en savunmasız bölgelerinden biridir eller. Gidon ile bağlantınızı kuran eller, bisiklet hakimiyeti açısından da son derece önemlidir. Blizzard termofleks kumaştan üretilmiş Santini imzalı Vega uzun kollu eldivenler, ellerinizi sıcak tutmasının yanında son derece de elastiktir. Akşam sürüşlerinde görünürlüğü artırmak için yansıtıcı uçlara 

da sahip Vega eldiven, avuç içindeki silikonsuz kaymaz tutucu sayesinde 

ıslak hava koşullarında da emniyeti elden bırakmıyor. Dokunmatik ekranlı 

cep telefonlarının kolay kullanımı için başparmak ve orta parmak üzerine özel ek parçalar mevcut. 
Santini Vega eldiven soğuk kış günlerinde hem sıcaklığı hem de bisiklet hakimiyetini sizler için garanti altına alıyor. 
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JAGWIRE Pro Wet fren pabucu 


26TL, aslibisiklet.com 


Jagwire Pro Wet fren pabucu yalnızca performansıyla değil aynı zamanda fiyatıyla da cezbedici bir ürün. Yeni yumuşak bileşimi sayesinde ürün, kuru hava koşullarında sunduğu yüksek ve kararlı durma gücünü ıslak yol koşullarında 

da sürdürüyor. Hem Sram hem Shimano grup setleriyle uyumlu olan Jagwire Pro Wet fren pabucu, sadece 11,5 gram ağırlığında. 
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Evoc CP — 35L fotoğraf 


makinası çantası 
1.100TL, aslibisiklet.com 


Her kameraman yahut fotoğrafçı hızlı ve organize olmanın en iyi görüntüyü yakalamak için hayati önem taşıdığını bilir. Siyah rengiyle CP 35L fotoğraf makinası çantası tam da bu amaçla tasarlanmış. Sırt çantası DSLR makine ve fotoğraf makinasına bağlılensin dışında, ekstra 3 -4 adetlens, disk ve ayrı bir bölümde dizüstü bilgisayar (17”) taşımanıza olanak sağlıyor. 
Yanlardan ve arkadan ana bölüme hızlıca ulaşabiliyorsunuz. 
Dilerseniz dolgulu iç kısımlarda malzemelerinizi koyacağınız bölmeleri özelleştirebiliyorsunuz. Yanlarda bulunan fermuarlı alanlarda ekstra taşıma alanına sahip ürün, muflonlu bölümlerde ise güneş gözlüğü yahut maske gibi ekipmanların taşınmasını sağlıyor. Ayrıca taşıma bölümünde tripod, kar ayakkabısı ve küçük buz baltası gibi pek çok ürünü sabitlemek mümkün. 
Şeffaf bölme pil, Lens kapağı ve hafıza kartı gibi küçük aletlerin taşınması için de ideal. Tüm bu malzemeler sırtınızdayken konfor içinde olmanıza özen gösteren 
Evoc, bunu ayarlanabilir, ergonomik ve dolgulu omuz askılarının yanı 

sıra, kaburgalarınızdaki yük dağılımını 

dengeleyen geniş 

neopren kaburga kemer kayışları ile sağlamış. 
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ropömetiy 


Bisiklet Fit Sistemlerinde Teknolojik Devrim 


» 3D kameraile işaretsiz ölçüm 

«» Binicinin hareketleri ile etkileşimli çalışan akıllı bisiklet 

» Pedal çevirme döngüsünü en verimli pozisyona getiren yazılım 

©» Tüm dünyada yapılan idmatch bisiklet fitlerini barındıran veri tabanı ile sürekli gelişen yapay zeka 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SEÇİLMİŞ ÜRÜNLER 


Kask Rapido kask 


Rapido, Team Sky sporcularının kullanımıyla hızlı şekilde popülerleşen Kask markasının giriş modeli olarak karşımıza çıkıyor. Rapido'nun ağırlığı 220 gram (orta boy) olup bu fiyat aralığındaki benzer kasklardan biraz daha hafif. Sıkıştırma tokası kalın eldivenle dahi rahatça sıkılabilinirken, sürüş esnasında herhangi 

bir gevşeme yaşatmıyor. İç ped kafatasının arkasına kadar uzarken bu sayede kask sıkıştırma etkisi yapıyor ve bisikletçilerin sıklıkla karşılaştığı, sürüş esnasında kaskın kafadan yukarıya doğru hareket etmesini engelliyor. 
Kaskın üzerine yayılmış 
24 havalandırma deliği, 
başınızı serin tutmak için yeterli hava akışını sağlamakta. Çene kayışı rahat bir konuma oturan 
Rapido altı farklı renk seçeneğiyle bisiklet severlerin karşısına çıkıyor. 


Zefal K-Traz C8 Code kilit 


63TL, aslibisiklet.com 


Şifreli kilitleme sistemi ile anahtar kaybetme korkusunu ortadan kaldıran 
Zefal K-Traz C8 Code kilit, 185cm kablo uzunluğuna sahip. Ayarlanabilir kod koruma sistemi ile hırsızlığa 

karşı yüksek koruma sağlayan kilidin şifreleme içeriğinde 10000 farklı kombinasyon mevcut. Bisiklete montaj son derece kolay ve hızlı. Delmeye karşı ekstra koruma sağlayan C8 Code kilidi, çapı 18 ila 36mm arasında yer alan herhangi bir kadro borusu üzerine montaj edilebiliyor. 


SIDI Trace MTB ayakkabısı 


SIDI'nin Trace modeli kullanım başarısıyla ün yapmış Buvel modelinin varisi olarak piyasaya sürüldü. Tecno - 3 sistemine sahip ürün naylon tel ve dial sayesinde Buvel'e göre daha hassas ve rahat bir ayarlama sunuyor. Fiber takviyeli naylon taban pedala kayıpsız güç aktarımı sağlarken, bu sayede yarışçı kimliğinizden de bir şey kaybetmemiş oluyorsunuz. 
İki farklı renk seçeneğine sahip Trace MTB ayakkabısını seçerken SIDI markası 

ayak numaranızın bir 

numara büyüğünü tercih etmeniz yönünde tavsiyede bulunuyor. 
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Sram Red eTap Hidrolik disk 


10.721TL, aslibisiklet.com 


SRAM'ın kablosuz elektronik eTap grup seti, sade görünümü, kolay kurulumu ve etkileyici vites geçiş performansı sayesinde pek çok övgü topladı. Ancak bu kablosuz elektronik grup setin eksik parçası, hidrolik bir disk fren sürümüydü. 
2016 yılında tanıttığı kablosuz elektronik setini geliştiren 
Sram, artık hidrolik disk fren uyumlu. Hidrolik disk frenlerin 

bir yol bisikletine takılması ağırlık konusunda geçmişte dezavantajlar taşısa da Sram, Red eTap'in en son sürümü HDRile bu durumun üstesinden geliyor. Grup setin tamamı yalnızca 2361g ağırlığında. Bu rakam hidrolik disk fren uyumlu Red eTap'i, disk olmayan fren sürümünden yalnızca 265g daha ağır yapıyor. İşlevsel olarak Sram Red eTap HRD'nin vites kollarına ulaşım oldukça kolay, özellikle de frenlere. 5mm allen yardımıyla elciğin üstündeki ayarlama vidasından temas noktanızı kolayca ayarlayabilecek olmanız da cabası. Ayrıca Sram, Red eTap HDR'de iki değiştirilebilir pil kullanmış. 


Zefal Profil Max FP30 yer 


pompası 


Eğer marketteki pek çok seçenek arasından en doğru yer pompasını arıyorsanız, Zefal Max FP30 sizin için en uygun çözüm olabilir. Çelikten gövdesi ve polimerden imal edilen taban ve çekecek ilepompa toplamda 1.3 kg ağırlığında. 
Hem PSI hem de bar cinsinden basıncı gösterebilen pompanın göstergesi 

son derece kolay okunabilir. FP30'un maksimum basıncı her türden yol ve mtb bisikleti için yeterli olacak olan 160 PSI başka bir deyişle 11 bara denk geliyor. 
Zefal Profil Max yer pompası ile bir dağ bisikletinin lastiğini şişirmek saniyeler alırken, darlığı sebebiyle şişirmesi daha zor olan yol bisikleti lastiği 20 ila 30 saniye arasında kullanıma hazır oluyor. Evrensel Z-Switch bağlantı sistemine sahip ürün, ayrıca diğer tüm valf tiplerine de uygun. 


ÖZELLİKLER: 


Vie vi - SIGMA LINK uygulamasıyla 
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Deda Alanera 


gidon/stem 


£699-3.698TL, chickeneyelekit.co.uk 


Deda entegre edilmiş gidonlara yabancı bir firma değil. Aslında Alanera gidonlar - İtalyan alın yazısının havalı kıvrımları anlamındaki kelime dilimize “Siyah kanatlar” olarak çevriliyor - eniyiürün olarak bir süredir piyasada. Bir süredir aynı olan tasarım genel hatlarıyla 

yeni modelde de yine aynı, ama 2018 Deda, daha hafif ve aero olan tek parça sistemin bir 


yansıması olan yeni mühendisliğin bir sonucu. 


Kanat şekilli profilinin güzelliği kadar, Alanera gidon, Garmin takma ve bağlantı kutusu aparatıyla birlikte geliyor. Ek olarak Alanera 360 gram (boyut: 110mm x 42cm) ağrılığı ile 


Fizik Mistica zamana karşı selesi 


shop.accellbisiklet.com.tr 


Mistica'nın ilk bakışta fark edilen en büyük özelliği sele burnunun kırık olması. Vücut basıncını azaltması için ortasında uzunca bir kabartma kanalı bulunan sele, triatletlerin de kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş. Zamana karşılarda bisikletçilerin en büyük problemlerinden biri sele üzerinde hareket etmektir. Bunu engellemek 

için sıra dışı yöntemler kullananlar olsa da — 

Tony Martin Doha'daki Dünya şampiyonasında sele üzerinde kaymasını önlemek için zımpara kullanmıştı — Fizik sele kenarlarını pürüzlü bir yapıda üreterek bu sorunun önüne geçmeyi amaçlamış. Karbon raylarıyla Mistica'nın toplam ağırlığı 205 gram. Ayrıca ürün arka kısmına entegre olabilen bir taşıyıcı tutacak ile birlikte geliyor. 


©0090 CYCLST 


etkileyici şekilde hafif. 


Pro Volture E-MTB selesi 


pro-bikegear.com 


Güvenilir, yenilikçi, kalite ve tanınırlık. Bu erdemler triatlon, yol ve dağ bisikleti için seleler üreten Pro markasını tanımlayan birkaç değer. Bu durumun bir ispatı için ise Volture E-MTB sele bakmak yeterli. 
EVA derin dolgu ve karbon takviyeli taban, yol üzerinde geçen uzun bir günün ardından dahi rahatça pedal basmanızı sağlayacak bir konfor sunuyor. Daha 

kısa ama daha geniş ön kısım özellikle tırmanış geometrisine sahip bisikletlerde, tırmanış sırasında konfor sağlamak için tasarlanmış. 235 gram ağırlığında. 


Orbea R10 yol bisikleti kaskı 


249€:1.081TL, orbea.com.tr 


Her kask, kullanıcısına kendine özgü 

bir özellik sunar. Orbea, R10 kask ile müşterilerine olabildiğince ince bir kask sunuyor. Orbea, R10'un tasarımıyla hem daha iyi bir havalandırma hem de düşük ağırlık elde ettiği iddiasında. Hatta firma R10'un aero performansının piyasadaki diğer rakipleriyle eş değer olduğu görüşünde. Orbea, kendi rüzgar tüneli testinin, kaskın yeni profilinin, sürtünmeyi azaltmak için hava deliklerinin sayısı kadar önemli olduğunu gösterdiği iddiasında. UCI onaylı aero kapağı ile gelen R10, özellikle rüzgarlı ve yağışlı havalarda kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. 


4 


Pro Griffon karbon kadın selesi 


pro-bikegear.com 


Sele seçimi performansa mı yoksa konfora mı dayalı yapılmalı? Griffon her iki özelliği de sunan makul fiyatlı bir kadın selesi olarak karşımıza çıkıyor. Bisiklet parça üreticisi Shimano'nun alt markası Pro Gear imzalı Griffon kadın sele, karbon raylar üzerine oturtulan yüksek yoğunluklu hafif EVA ile doldurulmuş bir yüzeye sahip. Bu sayede basınç azaltımı ve gerekli havalandırmayı sağlayan sele bisiklet üzerinde uzun saatler geçiren kadın bisiklet kullanıcıları göz önünde bulundurularak üretilmiş. Ek olarak sele içeriğinde bisiklet şortuyla sürtünmeyi minimuma indiren pürüzsüz PU malzemesi kullanılmış. 


Elite Oubo Fluid 


krononline.com 


Bisiklete kimi zaman ulaşım, kimi zaman gezi, kimi zaman ise performans odaklı binebiliriz. Ama her ne sebep ile olursa olsun, kötü havalar yüzünden bisikletimizden ayrı kalmak en son isteyeceğimiz şeydir. Kötü geçen kış ayları veya sürpriz yaz yağmurları sebebi ile sürüşlerden uzak kalmamak adına ise başvuracağımız kapılardan biri de trainerlardır. Klasik tasarıma sahip Oubo Fluid trainer üst seviye abilerinin başlıca özelliklerini taşımakta. Sıvı direnci, Misura B* sensör uyumluluğu ve Crono sistem ile gerçekçi bir sürüş hissini, evinizde uygun fiyata yaşatmak, Elite Oubo Fluid'in ilk amacı. 


Wahoo Tickr fit bandı 


£64,99:341,255TL, wahoofitness.com 


Wahoo Tickr Fit kalp atışınızı takip eden ve tahmini olarak yaktığınız kaloriyi gösteren akıllı küçük bir kutu. 30 saat pil ömrüne sahip şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan ürününün aynızamanda Bluettoth ve ANT* bağlantıları mevcut. Tick Fit sahip olmayı isteyeceğiniz cihazların neredeyse tamamıyla eşleşebilir. Asıl bonus özellik ise Tickr Fit'i ön kolunuza takabiliyor olmanız. Bu sayede tişörtünüzün altına kalp ölçme cihazı takmaktan kurtulabilirsiniz. 
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Selle Italia 
SP-01 Tekno sele 


1,990TL, aslibisiklet.com 


Belki seleden ziyade bir deliğe para ödüyorsunuz gibi gelebilir ama Selle Italia, yeni SP-OT'in radikal tasarımının zekice bir fazileti olduğunu belirtiyor. 
İtalyan markasına göre selenin arka sağ ve sol taraflarını ayırmanın seleyi bağımsız olarak esnek hale getirdiğini söylüyor. Selenin yapmış olduğu etki firmanın “süspansiyon bağlantı hareketi 

adını koyduğu, “pedal basma stilinizden ödün vermeyerek pelvis kemiklerinizin hareketini desteklemek.” 

Yol koşullarında bu tasarımın yaratacağı farktan emin değiliz, ama şunu ortaya sürmek gayet mantıklı olacaktır ki sele sıradan selelerle kıyaslanınca ekstra uyumlu gözüküyor. Eğer selenin fiyatı olan 2 bin TL fiyatlarına ulaşırsanız, SP-01 satın alabileceğiniz en konforlu selelerden biri olarak sizi bekliyor. 


Selle Royal Forum Athletic sele 


shop.accellbisiklet.com.tr 


Forum Athletic sele amatör biniciler, iki tekeri gündelik yaşamının bir parçası haline getirmiş kullanıcılar ve 'bisikletim olmadan asla' diyen turcular için tasarlanmış, kusursuz bir seçenek. Anlaşılacağı üzere Forum Athletic her şeyden önce kullanıcısına rahatlık ve konfor sunuyor. Sele ortasındaki kanal sürücünün sele ile kontak noktasında konumlandırılmış. Kanal bir yandan hava sirkülasyonunu sağlarken bir yandan da baskıyı 440 oranında azaltıyor. 
RoyalGel güvencesiyle yüksek seviye konfor vadeden sele tahriş ve sürüş esnasında sele kaynaklı rahatsızlıkları en aza indirme iddiasında. 
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Muc-Off Wet Lube zincir yağı 


37TL(50m1), deltabisiklet.com 


Muc-Off ıslak zincir yağı, ıslak veya çamurlu koşullar için özel olarak üretilmiş dayanaklı bir ürün. Uzun kilometrelere rağmen zincirinize tam koruma sağlayan Muc-Off ıslak zincir yağı, aynı zamanda tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş. Bitkisel yağ bazlı formülüyle Muc-Off'un çevreci ürünlerinden biri daha bisiklet kullanıcılarının hizmetinde diyebiliriz. Muc-Off'un Wet Lube ile vites değişimlerinde zincirin pürüzsüz hareketlerini hissedebiliyorsunuz. Ambalaj tasarımı ise ürünün zincire uygulanmasını kolaylaştırıyor. Sürtünmeyi azaltarak enerjinizi performansa tam aktarmanızı sağlıyor. Ürünün MTB, yol ve cyclocross model bisikletlerde kullanılması tavsiye ediliyor. 


Bontrager ION ve 
Flare uzaktan kumandalı far seti 


109,32€x602,60TL, 41,53€x228,89TL, alatin.com.tr 


Yapılan araştırmalar bisiklet kazalarının Y-80'inin gündüz gerçekleştiğini gösteriyor. 
Gündüz ışıklarını kullanarak kaza oranını arabaların 525, motosikletlerin ise 518 oranında azalttığını ortaya koyuyor. LED teknolojisinin gelişmesiyle Bontrager ION ve Flare serileri gündüz kullanılabilen ekipmanlar haline dönüşmüş.ION aydınlatma 800 lümen gücünde ve 1.5 kilometre menzile sahip, arka aydınlatma ise 350lümen gücünde ve 2 kilometre mesafeden görülebilinir. ANT* 
özellikli kumanda aynı anda 7 
farklı far ile eşleşebiliyor ve gidonunuzdan kablosuz olarak farlarınızı kontrol etmenizi sağlıyor. 


Giro Synthe MIPS kask 


krononline.com 


Her seviye bisiklet severin gözdesi olan Synthe MIPS, yüksek soğutma hava kanalları, ultra hafif kompakt tasarımı ve aerodinamik yapısı ile öne çıkan bir yol kaskı. Peki kaska ismini veren MIPS nedir? Gok eg SEM emme sistemi Bia MIPS, a bire 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Micheal Matthews 


Team Sunweb 2017 yılını bir çok zaferle kapattı. Micheal Matthews de Fransa Turu'nu yeşil mayo ile tamamlayarak takımın başarısına ortak olmuştu. 


Yazı İBRAHİM YILMAZ Fotoğraf GEOR WIN SANDERS 


Cyclist Türkiye: Takımdaki ilk yılını nasıl değerlendiriyorsun? 

Micheal Matthews: Bu Team 
Sunweb'teki ilk yılım. Son birkaç 

yıldır bisiklet sürebileceğim bir takım arayışı içindeydim. Kazanmak için çok mücadele verdiğimiz zaferlere ulaşmak ve beklentilerimizin ötesinde bir sezon geçirmekten hepimiz çok mutluyuz. 
Takımdaki ilk yılımı bu şekilde geçirmek benim için çok özeldi. Hepimizin hayalleri vardı ama bisiklet yarışlarında hiçbir zaferin kolay kazanılmayacağını biliyorduk. Yarışta olduğu kadar antrenmanlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama zafer kazanmak için size yarışı kazandıracak her olasılığın aynı anda sizin faydanıza isabetetmesi gerekiyor. 2017'de bu 

bir şekilde gerçekleşti. Takım olarak hedeflerimize çok iyi kenetlenmiştik. 
Çok çalıştık ve geçtiğimiz yıl iyi anılar biriktirdik. Elbette tüm bu başarıları 

bir sezona sığdırmamız bizim için çok 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özel bir yılı geride bırakmamızı sağladı. 
Team Sunweb, bisiklet sporunu bir takım oyunu olarak görüyor ve ben 

bu yaklaşıma minnettarım. Geçen 

yıl başardıklarımız doğru stratejiler oluşturduğumuzu kanıtlıyor. Bireysel olarak takımımla birlikte daha 

iyi bir yarışçı olmak için kendimi geliştireceğime inanıyorum ve bu bana güven veriyor. 


Cyc: Takım olarak edindiğiniz başarılar takım arkadaşlarınızla ilişkilerinizi kuvvetlendiriyor mu? Yoksa takımdaki arkadaşlık mı bu başarıları mümkün kılıyor? 

MM: Aslında her ikisi de. Team 
Sunweb'in başarılı olmasının ana sebeplerinden biri de bu. Tüm takım arkadaşlarımızla oldukça iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu bizim 

için sadece bir iş arkadaşlığı değil. 
Birbirimizin adreslerini biliyoruz, birbirimizi ziyaret ediyoruz. Bizi takım 


26 Eylül1990 doğumlu 
Avustralya Micheal 
Matthews, 2011'de 
Robobank Cycling Team ile WT kategorisinde yarış koşmaya başlamıştı. Son üç sezondur Team Sunweb 


adına yarışan Matthews, 


2015 Dünya Yol 
Şampiyonası'nda 2. 
olmuştu. Geçen yıl 
Fransa Turu'nda yeşil mayonun sahibi olurken 
kariyerinde toplam 29 
zafer kazanırken, Büyük 
Turlar'da 7, Klasikler'de ise 9 kez yeraldı. Bu yıl ki yarış takviminde geçen yıl olduğu gibi 
Fransa Turu ve Vuelta gibi iki Büyük Tur yer alıyor 


yapan yarışta bir arada sürmekten daha fazlası. Yarış başladığında ekip olarak kenetlenmelisiniz ancak 

bunu başardığınızda hedeflere ve hayallere ulaşmak mümkün olabiliyor. 
Geriye baktığımızda bu dostluğu sağlayabildiğimiz için mutluyum. 

Bu bizim için sadece bir iş değil. Biz bisiklete binmediğimiz zamanlarda birlikteyiz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyoruz ve yaptığımız işten hep beraber keyif almaya çabalıyoruz. 
Önümüzde her zaman bir hedef var 

ve bu hedefleri gerçekleştirmek 

yeni hedeflerin belirmesi demek. Bu yüzden yaptığımız işten keyif almamız gerekiyor. Arkadaşlarınızla bisiklet sürerken doğada olmanın sadece bisiklet sürmenin tadını çıkarmak gibi yarışta da en sevdiğiniz arkadaşlarınızla zafere ulaşmak başarıyı anlamlı ve özel kılıyor. 


Cyc: Geçtiğimiz yıl Fransa Turu'na nasıl hazırlandın? 

MM: Kariyerimdeki en büyük hedeflerimden biri belki de en önemlisi bir gün Fransa Turu'nda yeşil mayo kazanmaktı. Team Sunweb'e katıldığım ilk andan beri bana hedeflerimi gerçekleştirmem için ihtiyaç duyduğum 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Fransa Turu'nda yeşil mayoyu kazanan şimdiye e kadar sadece iki Avustralyalı sporcu vardı. a e li 


basının bize olan ilgisi bu başarılarımızı 

Robbie McEwan ve Baden Cooke'tan sonra bunu ve çabalarımızı takdir ettiklerini gösterir. Yaptığımız spor, dünyanın 

en zor sporlarından biri. Her zaman 

eniyi formda olmalı ve limitlerinizi 

zorlamalısınız. Builgi bizi daha iyisini 


Gher olanağı sundular. Takımla birlikte Cyc: Fransa Turu dışında bu yıl İsviçre 


toplamda dört zafer ve üç hafta içinde Turu ve Bask Bölgesi Turu'nda da Di A iki forma birden kazandık ve başta da etaplar kazandın. Bergen'de dünya m vü — rl biri dediğim gibi bu benim için çok özeldi. şampiyonu olan takımda da yer aldın. Y v Eminim takım arkadaşlarım da aynı Bu sonuçlarla Yılın Avustralyalı Bisikleti 

ği . ş N ; S EŞİN Y : Cyc: Bisiklet üzerinde olmadığında şeyleri hissediyorlar. Bu zaferler için Sporcusu ödülünü kazandın. Bu senin 

ii , N neler yapıyorsun? 
uzun yıllardır çalışıyoruz. için ne ifade ediyor? e > e MM: Antrenmanlardan sonra kendimize MM: Ülkemde yılın bisiklet sporcusu p il p NR ayıracak çok zamanımız olmuyor. Çok Cyc: Fransa Turu'nda yeşil mayoyu seçilmek benim için bir onur. Bunu i e : A zorlu antrenman programlarımız var. 
kazanabileceğini umuyor muydun? her zaman hayal ettim ama bir gün i Ni ” N EN i Antrenmanlarımızı deniz seviyesinden MM: Fransa Turu'nda yeşil mayoyu gerçekleşeceğini hiç beklemiyordum. a Ni e e ği G5 — 2.000 metre yükseklikte yapıyoruz. 
kazanmayı başaran şimdiye kadar Bu ödül, 2017'nin benim için olduğu il i Aa e vi e Bisiklet binmediğinizde de antrenmanın 

sadece iki Avustralyalı sporcu vardı, kadar Avustralya için de büyük bir anlam A e Robbie McEvan ve Baden Cooke. ifade ettiğini gösteriyor. ş Y 


kendinizi. Çünkü antrenman beslenme ve dinlenme zamanları ile bir bütün. 
Sezona odaklanıyoruz. Her şeyin doğru zamanda doğru yerde gerçekleşmesi 


Bunu başaran üç kişiden biri olmak kariyerimin başlarında beklemediğim Cyc: 2018'de daha fazlasını için bir zaferdi. Ama Fransa Turu için hazırlık | hedeflerin var mı? 


sürecinde çok çalıştık. Yeşil mayoyu MM: Elbette. Takımın sloganı icin üzerimize düzemsorumulukları kazanmak için ne yapmamız gerektiğini | “keep-challenging” (mücadeleyi a etiri . 
biliyorduk. Ama bilmek yetmiyor bırakma). Her yıl üzerine biraz daha Ki e N İN ni oraya gidip tüm planı tamamıyla doğru koyarak ilerliyoruz. Mücadeleyi hiç arasında meydana gelen İİ şekilde uygulamanız gerekiyor. Planın bırakmamak seviyemizi sürekli kazada iki güçlü isim oto-iiet > e A e çalışıp çalışmayacağı ise sadece size olarak yükseltmemizi sağlıyor. Bunun e 7 e Ğ : i Ni sai Micheal Matthews hız tutkusu nereden geliyor? 
bağlı olmuyor. Sonuçlara bakılırsa bir nedeni var, tüm hedeflerimize elbette bu yıl başarısını : : LA MM: Çok gençken başladı. Hızlı gitmeyi her şeyin çok iyi planlandığını ve bu ulaşabilmek. tekrar etmeye çalışacak. N - , ğ planları üygulümayibagardığımızi Geçen yıl Sagan'ın seviyorum. Öncelikle motokrosla > li NE Ni diskalifiye edilmesi ile başladım. Araba sürmeyi, drift yapmayı söyleyebilirim. Herkes hangi rolü Cyc: Geçen yıl kazandığın başarılar heyecanını bir miktar e il iğ y küçük yaşlarda öğrendim. Yürümeye üstlenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. üzerinde stres yaratıyor mu? yitiren yeşil mayoda, bu barları im dam b eaglkar maya Takım, Giro'da da aynı şekilde yapmıştı | MM:Bu başarıları çok çalışarak Yak ezim. ime iki dgn yl Ni Li Ka o N olduğunu görmek için çalıştığımı söyleyebilirim. Sonuç olarak böylece iki yarışta da hedeflediğimizi kazandık. Zaferler için kendi hepimiz şimdiden ilk b 1 isi dım. H aldık. yaşamlarımızı göz ardı ettik hatta heyecan içindeyiz. m e 


benim için tutku. Bu tutkumu Monaco'da 
İ evimin yakınındaki pistte trafiğe kapalı güvenli alanlarda yaşıyorum. Hızlı olmak benim yaradılışım. 


Cyc: Takım sponsorunuz Team 
Sunweb'in reklam filminde Simon 
Geschke ve Wilco Keldermanile yer aldın. Bu senin için nasıl bir deneyimdi? 
MM: Bizim için reklam filminden daha çok doğal bir ortamdı. Arkadaşlarımla bir aradaydım. Benim için eğlenceli 

bir deneyimdi. Böyle bir şeyin 

içinde daha önce yer almamıştım. 

Film ekibiyle iyi anlaşıyorduk ve yüzümüzdeki gülümseme için kendimizi zorlamıyorduk. Bunu sponsorumuza teşekkür etmenin bir şekli olarak düşündük. Onların desteklerine sadece sportif başarılar ile karşılık vermekten başka fırsatları da değerlendirmiş olduk. 
Onların reklamlarına destek vermek bizi mutlu etti. & 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ycelist Türkiye'den 
Her Ay Ödüllü Bulmaca! 


o o MartÖdülü: 
YAĞMURLUK - B'TWIN 


Düzenli olarak sıcak havalarda bisiklet kullananlar için tasarlandı. (2 saat civarı) 


'TWIN 500 erkek su geçirmez bisiklet ceketi, astarı ve su geçirmez dikişleri sayesinde sizi yağmurdan korur. 
Güvenli sırt cebi ve yansıtıcı yerleri vardır. 

NEFES ALABİLİRLİK 

Nefesalan malzemeden üretimiştir. Sırt ve omuzlarda havalandırma gözenekleri bulunur. 

CEP 

2 bölmeli, güvenli ve su geçirmez sırt cebi vardır. 


—İ ALRISHYBRID 


AMAURIS 


TOYOTA HYBRID TEKNOLOJİSİYLE 


TANIŞMA SIRASI SİZDE! 


TOYOTA HYB n I D 000 toyota.com.tr 


İlanda yer verilen modelin CO, salımı 91-144 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 4.0-6.3 1t/100 km değerleri arasındadır. 


Toyota Plaza Borovalı 


Çanakkale Cad. No: 76 Pınarbaşı-İZMİR Tel: (0232) 479 19 52 Faks: (0232) 4791441 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Milan— 
Sanremo 


1907 yılında koşulmaya başlanan 
Milan-Sanremo sezonun ilk anıtsal yarışı olma özelliğinde. 
Cyclist Türkiye, Sarper Günsal'ın kaleminden Milan-Sanremo yarışı hakkında bilmeniz gerekenleri kaleme alıyor 


Yazı SARPER GÜNSAL 
Fotoğraf TDWSPORTS 


u kadar yıldır Cyclistokuduğunuza göre artık size “Bahar Klasikleri” 
nedir, “Anıtsal Yarış” veya “Bisiklet Abideleri” nelerdir uzun uzun anlatmaya lüzum yok. Bahar Klasikleri dediğimiz şey, dikkat dağınıklığı olanlar için planlanmış tek günlük yarış formatı içinde öne çıkan örneklerdir. 
Abideler ise bunların arasında en eski ve prestijli olanlara verilen toplu isim. Elbette “Anıtsal Yarış” daha öz bir Türkçe ama “abide” kadim bir kelime olduğundan ara sıra kullanmaya değer buluyorum: “Abide-i Müsabakat". Memleketin ilk özgürlük anıtı ve bisiklet kavramını bir araya getirmek üzere “Velosipet abide-i hürriyettir!” 
bile denebilir. Lakin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde yazıyı politik bir kulvara sokmak çok doğru bir hareket olmaz. 
Koca bir sezon için sadece beş tane anıtsal yarışımız var. Tarih sırasına göre: Milano-Sanremo (MSR), De Ronde, Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege ve Il Lombardia. Her biri için ayrı ayrı destanlar yazılabilir, hatta yazıldı da. Bu sayıda dikkatimizi, sezonun açılış abidesi ve en uzun yarışı Milano-Sanremo üstünde yoğunlaştıracağız. Nisan sayısında ise duayen yarışımız Liege Bastogne-Liege hakkında yazmak üzere parmak uçlarımda bir karıncalanma hissediyorum. 


COSTANTE 
IRARDENGO 


70'li yıllarda tek kanallı TRT karşısında pinekleyen bizler için Sanremo (San Remo yazma, yazdırma!) her yıl düzenlenen şarkı yarışmasıyla aşina olduğumuz, onun dışında anlam ifade etmeyen bir yerdi. Olayın İtalya'da geçtiğini bilirdik ama başkaca herhangi bir bilgiye sahip değildik. Sanremo'yu ülkenin güneyinde zannederdim örneğin. Bisiklet yarışlarına vurgun olmanın bir yararı da coğrafya bilgisini artırması. Artık, Sanremo'nun, Costa Azzura denen sahil şeridinde yer aldığını, Liguria bölgesinin Imperia iline bağlı elli bin nüfuslu bir kent olduğunu, Fransa'ya 30 kilometre uzakta olduğunu biliyorum. Yarışın son 15O0km'sinin geçtiği Cenovaile Fransa sınırı arasındaki bu bölgede birbiri ardına kurulu kasaba ve kentler, İstanbul dışındaki Kumburgaz-Selimpaşa-Silivri gibi bir yapılanma içinde yer alıyorlar. Piemonte, Lombardiya ve Liguryalı şehirliler yazlıklar ve otellerle dolu, yazın hareketli, kışın daha uykulu sıra yerleşimler kuşağı, Mart ayında 
200 yarışçının bir günlüğüne de olsa 
şimşekler çaktırdığı bir toprak şeridi haline dönüşüyor. 

Milano-Sanremo (MSR), başarısız bir araba yarışının yerine, şehrin spor kulübü tarafından 1906'da amatör düzeyde düşünülmüş. Profesyonel hale dönüşmesi gazeteci Tullo Morgagni'nin fikri La Gazzetta dello Sport'a satmasıyla mümkün olur. La Gazzetta'nın organizasyonuyla ilk yarış 
14 Nisan 1907 sabah beşte Milano'nun dış 
mahallelerinde start alır. Hava soğuk ve yağışlı olduğu için kayıtlı 62 sporcudan sadece 33'ü startalır. İlk şampiyon Fransız Lucien Petit-Breton olur. 


Sol sayfada: 
Milan-Sanremo'yu ilk kazanan Fransız Lucien 
Petit-Breton. 


Yanda: Şampiyonların şampiyonu lakaplı 
Girerdengo 12 yılda 11 
kez podyum yapıp 6 kez şampiyon olmuştu 


MSR asıl şöhretine 1910 yılındaki kar fırtınası sayesinde kavuştu. Şiddetli yağmur altında başlayan yarış Passo dello Turchino'ya geldiğinde çığırından çıkmıştı. Turchino üç gündür kar yağışı altındaydı. Yarışçıların çoğu bu noktada yarışı bıraktı. Eugene Christophe da donma tehlikesi geçirerek yakındaki bir eve sığınmıştı. Sıcak çorba içip, kuru giysiler aldıktan sonra morali düzelmiş yola devam etmişti (her salak bisikletçi gibi). Yarışı bitirdiğinde çoktan diskalifiye olduğunu düşünmekteydi. Parmakları donmuştu, hipotermi yüzünden titreme krizleri içindeydi. 
Hemen hastaneye kaldırıldı ve ancak bir ay sonra taburcu olabildi. Zaferi öğrenen Alcyon takımı Christophe'un maaşına büyük bir zam yaptı. 

1910'daki bu cehennemi yarışı sadece dört sporcu tamamlayabildi. İkinci olan Giovanni Cocchi, Cristophe'dan bir saat sonra finişe gelebildi. Finişi ikinci geçen Luigi Ganna son kilometrelerde arabaya bindiğini, beşinci olan Piero Lampaggi ise Pavia'dan Novi'ye trenle geldiğini itiraf ettiler ve sıralamaya alınmadılar. 

Bu efsanevi edisyondan sonra 1920'ler Costante Girardengo'nun hakimiyeti ile geçti. “Campionissimo” yani “şampiyonlar şampiyonu" diye anılan ilk İtalyan bisikletçi Girardengo 12 yılda 11 kez podyuma çıkmayı başarırken altı kez şampiyon oldu. Daha sonra Alfredo Binda ve Learco Guerra'yla geçen 30'lu yıllarda şampiyonalar sadece İtalyanlar'dan çıktı. 1914'ten 1957'e kadar sadece bir kez, Belçikalı Jef Demuysere Milano-Sanremo'yu kazanabildi. Bu 


dönemde elbette Gino Bartali'nin iki zaferi , ve 1946'da hala bir efsane olarak anlatılan Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad. 27/1- Bostancı - İstanbul 


Fausto Coppi'nin epik başarısı da yarışın 0216 416 0034 
popülaritesini artırdı. Coppi, Turchino'da www.atekbisiklet.com 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yaptığı atak sonucunda 135 kilometre tek başına kaçıp en yakın rakibine tam 14 dakika fark atmayı başardı. Savaşta yenilmiş olmanın utancından silkinmek için bir ışığa ihtiyaç duyan İtalyanlara, bu görkemli zafer, tam da aradıkları şeyi verdi. Fausto Coppi artık yeni İtalya'nın simgesi olmuştu. Bartali-Coppi çekişmesiyle beraber yılın ilk önemli yarışı haline gelen MSR, İtalyan basını tarafından “La Clacisissima della Primavera” yani “İlkbaharın En Büyük Klasiği” diye adlandırılmaya başlandı. Bu iki isim, yarışın takma adı olarak bugün kullanılmaya devam ediyor: “La Clacisissima” veya “La Primavera”. 

Dürüst olmak gerekirse, yarışın tek bir özelliği var, oda mesafesi. Ne uzun ne de sert yokuşlar bulunmuyor, asfalt normal, hava şartları da genelde çok zorlayıcı geçmiyor. UCI'ın yarış takviminde 270km üstünde olmasına izin verilen tek yarış Milano-Sanremo. Bu sene 291km olarak koşulacak. Parkur Milano'dan çıkar, 150km boyunca, güneybatı yönünde, Po Ovası'nı kat edip Turchino Geçidi'ni aşarak Akdeniz'e kavuşur. Buradan itibaren de, denizden hiç ayrılmadan Via Aurelia boyunca Sanremo'ya kadar gider. 1953'ten sonra İtalyan sporcular on yılın sonuna kadar MSR'yu kazanamadılar. 
Yarış direktörü Vincenzo Torriani, 1961'de 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Onun için “Bitirmesi en 


a 


olay, kazanması en zor 


klasik” denir. Cavendish 


ahmin edemezsiniz” 


Poggio yokuşunu parkura ekler (denizden 

ilk ayrılış). Dört kilometrelik hafif bir yokuş olmasına karşın, 280km sonunda yorgun düşen bacaklar için ağır bir tırmanıştır Poggio. 
Efsane direktör Torriani İtalyan puncheur'lerin bu değişimle daha şanslı hale geleceklerini 
düşünür ama yeni bir İtalyan zaferi için 10 
yıldaha bekleyecektir. 1961'de Raymond Poulidor, 1963'de ise Tom Simpson Via Roma'daki finiş çizgisini birinci geçerler. 
Torriani kıvranadursun, Eddy Merckx dönemi de başlamıştır. Eddy, 1966'daki ilk zaferi için “Beni dünyaya tanıtan yarıştır” der. İlginçtir, 1976'daki yedinci şampiyonluğu ise kariyerinin son ciddi başarısıdır, “Le Cannibale”in hala akıl sır ermeyen başarılarının perdesi Milano-Sanremo ile açılır, yine onunla kapanır. 


1982'de yarışı biraz daha sertleştirmek için ikinci bir yokuş, La Cipressa parkura eklendi (denizden ikinci ve son ayrılış). Finişe 26km kala başlanan, 5,6km'lik, “54,1 ortalamalı bu yokuş da kazanandan çok kaybedenleri belirleyen bir engel. Cipressa'da atak yapıp yarışı kazanan son kişi 1996 şampiyonu Gabriele Colombo. Bir ara Le Manie yokuşu da parkura eklenmişti ama çok uzun ömürlü olmadı. 

Milano-Sanremo için “Bitirmesi en kolay, kazanması en zor klasik” denir. Doğrudur ama benim sözüme güvenmeyin. Mark Cavendish şöyle diyor: "Herkesin kazanma şansı olan bir yarış. Sprinterler, puncheurler.... 
300 kilometrelik bir yarış ama son ana, 
finiş çizgisine kadar hiçbir şeyi tahmin etmek mümkün olmuyor. Bu nedenle çok özel bir yarış.” Tam da bu nedenlerle hem süperstarlar hem de çok az bilinen insanlar yarış kazandı Via Roma'da. Erik Zabel ve Oscar Freire gibi efsanelerle birlikte Matthew Goss ve Gerald Ciolek gibi kariyerleri çok ortalama geçmiş sporcular doğru bir günde yarışı kazanabildiler. Bu arada, İtalyanlar yine bir durgunluk dönemindeler. 2006 Filippo Pozzato'dan beri zafer kazanamıyorlar. 

Bu sene umutları Nibali, Viviani ve Gianni Moscon'da olacak gibi duruyor. Geçen sene 


go, 


yarış içi davranışlarıyla çok konuşulan genç Moscon bence en şanslı İtalyan. Viviani'nin öncelikle, Gaviria-Gilbert-Alaphilippe'in bulunduğu Ouick Step kadrosunda yer alması gerekiyor. Neredeyse yarışı kazanmaktan zor bir iş. Nibali'nin ise karakterine uymayan bir yarış bu, sprinti olmayan biri için son kısmı fazla yumuşak. Rüzgar arkadan gelirse, Cipressa'da şerefli bir grupla (mesela PhilGil'le beraber!!!) kaçıp belli bir fark oluşturursa belki... Kazanırsa “tifosi” Sanremo'yu, kulunuz da İstanbul'u yakar, şimdiden itfaiyeye haber vereyim. 

Yazının amacı elbette yarışın tahminini yapmak değil ama İtalyanlar dışında kimlerin olduğuna da şöyle bir bakalım dilerseniz: 

İlk akla gelen isim elbette Peter Sagan. 

MSR sanki onun için tasarlanmış bir yarış. 
Puncheurlükse göbek adı, uzun mesafeye uygun, sprintse alasını atıyor. Fakat 2013'den beri tabiri caizse hep direkten dönüyor Sagan. 
Gençlik yıllarından bu yana kriptoniti olan Michal Kwiatkowski'ye takılmadığı bir gün elbet kaleyi bulacak. Geçen yılın kazananı Kwiato da seneye tabanca gibi başladı, Moscon'la beraber takımda ortak lider olacaklardır. Onların arkasına ise yazılacak çok isim var. Van Avermaet, Gaviria, evladım Alaphilippe, takım arabası desteğiyle!) 


MBORA 


am Grohe * 


Arnaud Deömare, son demlerinde bir Cavendish, “E artık bir şey yap Degenkolb” ve M. Matthews'u da anmak gerek. 2016'da Jürgen Roelandits bile podyum yapmıştı, çok açık bir yarış. 

MSR'yi iki kez yerinde izleme şansına sahip oldum. İlkinde Poggio tepesindeydim, atak yapan Nibali'ye bas bas bağırıyordum. 
İkincisinde ise Cipressa'da, bir şişe kırmızı şarabı devirmiş geviş getirirken Tom Boonen'ın önümden geçişini sükunetle izlemiştim. Yarışı yerinde seyretmeyi seven insanlardansanız güzel bir Liguria hafta sonunun ortasında, deniz mahsullü bir öğle yemeği sonrası San Lorenzo al Mare'de, Cipressa yokuşunun başladığı yerde izlemenizi tavsiye ederim. 
TV'si açık bir caf&'nin yakınında elbet. Bu teklifi fazla cool bulanlar Via Roma'da, finişe yakın bir yerde, insanlarla itişe kakışa bir şeyler görmeye de çalışabilirler elbette. Hem yarıştan sonra Sanremo kumarhanesinde şansınızı da deneyebilirsiniz. Bu da daha az “cool” olmaz yani. Ama gavura döviz kaptırmayalım derseniz, TV başında, son bir saati heyecan dolu üç saatlik bir yayınla da yarışın keyfini çıkarabilirsiniz. İlkbaharın ilk abidesi bu sene 17 Mart'ta koşulacak. Çoğu yarışın aksine Milano-Sanremo cumartesi günü koşulur, dikkatinizi çekerim. 
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İkinci şans... 


Cyclist Türkiye geçtiğimiz sezon ülkemiz takımlarından Torku Şekerspor ile gösterdiği performansla Pro seviyede ikinci bir şans yakalayan İtalyan tırmanışçı Luca Chirico ile kariyerinin dününü ve bugününü konuştu 


Yazı ERMAN ÖNER Fotoğraf ADRIAN HOE 


5 Temmuz 1992 doğumlu Luca 

Chirico'nun bisiklet kariyeri 

kafasına bisikletçi olmayı 

koyan her İtalyan gencinin hayallerini süsleyecek şekilde başladı. 
Luca, henüz daha 22 yaşındayken kariyerinin ilk profesyonel kontratına ülkesinin Pro — Continental ekiplerinden Bardiani — CSF ile imza attı. Basamakları emin adımlarla çıkan tırmanışçının hedefinde şüphesiz World Tour vardı. 
Zira Luca 2015 yılında ilk profesyonel sezonuna İtalya'nın ve hatta dünyanın en büyük sahnelerinden Giro d'ltalia, Milan — Sanremo ve Giro di Lombardia gibi ikonik yarışlarda merhaba dedi. 
Ancak Vareseli bisikletçinin hayal gibi başlayan kariyeri sakatlıklar ve onu takip eden form düşüklüğüyle tam tersine döndü. 

Chirico'nun iniş ve çıkışlarla dolu kariyerinin temellerinde ise ekran başında izlediği Fransa ve İtalya Bisiklet Turu yarışları var. Chirico'nun o günlere 


00 cYCLIST 


dair anılarıysa bizleri adeta yakın İtalyan bisiklet tarihinde kısa bir tura çıkartıyor. 
“Televizyon başında seyrettiğim ilk yarış 2010 Tour de France'ın 
Curchevel'de biten etabıydı. Ve o gün tüm ihtişamıyla kazanan bisikletçinin adı Marco Pantani'ydi. O benim için asla ölmeyecek bir kahraman ve efsane. 
Ancak bisiklete başlamamı sağlayan bir diğer önemli yarış olarak 2004 Giro d'ltalia'yı söyleyebilirim.” 

Luca'nın bugün bisikletçisi olmasını sağlayan 2004 İtalya Bisiklet Turu'nun galibi “Küçük Prens” lakaplı İtalyan bisikletçi Damiano Cunego'dan başkası değildir. Chirico ekliyor: “Daha sonraları Cunegoile tanışma ve kendisine hikayemi anlatma şansım da oldu. 
Şimdilerdeyse onunla çok yakın iki arkadaşız.” Chirico bisiklet dünyasının tanınmış simalarına oldukça alışkın bir isim. Zira İtalya'nın güney doğusundaki Porto Cesareo kentinde yaşayan sporcunun antrenman partnerleri 


Üstte: Dört bin metrelere kadar çıkılan 
Ouingai Lake Turu'nu genel klasman 7'ncisi olarak tamamlayan 
Chirico, Torku ile sekizinci etabı ikinci sırada tamamlayarak podyum görmüştü 


arasında Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Enrico Gasparotto ve Diego Ulissi gibi günümüz pelotonunun tanıdık isimleri var. 

“Vincenzo, Fabio yahut Diego olsun hepsi de büyük birer şampiyon. Benim gibi genç bir bisikletçi için onlarla birlikte antrenman yapmak son derece önemli çünkü gelişimimi ve neleri daha iyi yapabileceğimi onlar sayesinde birinci ağızdan öğreniyorum.” Söz Diego Ulissi'den açılmışken Chirico'ya Türkiye Turu şampiyonu ile TUR hakkında konuşup konuşmadığını soruyoruz. 
“Diegoile galibiyetinin ardından konuştum ve şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Türkiye Turu gibi önemli bir yarışı kazandığı için son derece mutlu.” 

Bugün Luca neşeli ve güler yüzlü kişilik özellikleriyle dikkat çekiyor. Onun ne denli sıcakkanlı bir insan olduğunu geçmişteki takım arkadaşlarının yorumlarından da anlamak mümkün. © 
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Öne çıkan 
Profil 


LUCA CHIRICO ile kısa kısa... 


Bisikletçi olarak profilin: 
Küçük grup içerisinde iyi bir sprinte sahip tırmanışçıyım 
Takım içindeki rolün: 
Tırmanışlarda liderimin son adamı olmak. 

Spor dışında Luca Chirico: 
Bisiklet zamanımın büyük bölümünü işgal ediyor ama arkadaşlarımla dışarıya çıkmayı seviyorum. Ayrıca futbolu da seviyorum ve koyu bir 
Milan taraftarıyım. 


Gelecek planların: 
Gerçekten bilmiyorum. Bisiklet o kadar zor bir spor ki kariyerimi yalnızca günden güne ve yıldan yıla planlıyorum. 

Michele Scarponi: 

Michele, Michele'dir. O benim için bir dosttu. Tüm bisiklet dünyası için çok büyük bir acı. O herkes tarafından seviliyordu, çünkü çevresine neşe ve pozitif enerji saçıyordu. 


Ahmet Örken şüphesiz World Tour seviyesinde dahi yarışabilecek bir potansiyele sahip. Onun, Pro - Continental bir takıma transfer olduğunu duyunca, bunun Ahmet 


adına yeni bir başlangı 


olacağını dü 


ündüm. 


imdi ise ona söyleyebileceğim tek bir 


ey var; 'hayallerinin peşinden gitmeye devam et şampiyon' 


Ancak yazımızın en başında da söylediğimiz gibi Chirico'nun hızlı başlayan kariyeri onu istediği zamanda 
istediği yere ulaştıramadı. Öyle ki 2016 
kışında Bardiani'den ayrılan Chirico, uzunca bir süre takım bulamama riskiyle karşı karşıya gelir. Bu noktada devreye Luca'nın, “kariyerimin dönüm noktası” dediği Torku Şekerspor girer. 

Luca kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamasına karşın Torku Şekerspor'dan gelen teklifi ilk başta tereddütle karşılamış. Durumun böyle olmasında, takımın geçmiş yıllarda adının sıklıkla doping skandallarıyla anılması bu sonucu doğuran başlıca etmen olmuş. Branko Filip'in çabaları sonucu ikna edilen Chirico, 2017 sezonu için Torku ile anlaşmaya varır. Gelen teklife ilk anda sıcak bakmasa da Luca için Torku kariyerinin dönüm noktası olur. Keza ülkemizin tek kıta takımı Torku Şekerspor ile tek sezonda gösterdiği başarılı form grafiği onu 2018 sezonu için 


tekrardan pro pelotona taşır. 

“Torku benim için sadece bir takım değil, onlar benim için bir aile. Orada bana kardeşimmişim gibi davranan harika insanlar tanıdım. Bir İtalyan olarak takıma ilk geldiğimde, nasıl karşılanacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama Türkiye'de bana her konuda yardım etmeye hazır pek çok arkadaş tanıdım.” 

Bardiani'de şanssızlıklarla geçen 
2016 sezonun ardından hem bisiklete 
dair hem de bisiklet dışındaki enerjisini kaybettiğini söyleyen Chirico, gerekli motivasyonu yine Torku Şekerspor sayesinde bulmuş. “Şunu kesinlikle emin olarak söyleyebilirim ki geçtiğimiz sene kariyerimin en önemli yılıydı. 
Çünkü yalnızca bisiklet kariyerim için yeni bir motivasyon değil, aynı zamanda hayatım için de yeni bir motivasyon buldum. Torku sonsuza dek kalbimde olacak.” 

Pro — Continental seviyede Androni 


Neşeli tavırlarıyla takım arkadaşlarının da sevgilisi olan Chirico'yu 
Ahmet Örken'den dinledik: “Luca her zaman benim başarılı olmamı isterdi, o yüzden de tüm yarışlarda bana destek olurdu. Zaten bana hep şampiyon diye seslenirdi.” 


- Sidermec-Bottecchia ile ikinci bir şans elde eden Chrico için İtalyan takımı tandık yüzlerden oluşuyor. Yeni takımıyla sezonu hali hazırda Venezuela'da açan Chrico, Gianni Savio yönetimindeki takımı “Harika!” kelimesiyle özetliyor ve cümlesine şu şekilde devam ediyor: “Androni - Sidermec çok iyi bir takım. 
Bisikletçilerin ve teknik ekibin büyük bölümünü zaten geçmişten tanıyorum ve onlarla uzun yıllar boyunca beraber olmak istiyorum.” 

Kariyerinin henüz başlarında beklenmedik şekilde parlayan 
Chrico'nun düşüşü de yine beklenmedik şekilde sert olmuş. Yaralarını geçtiğimiz 
yıl Torku Şekerspor'da saran 25 
yaşındaki Chirico, eski günlerine dönmenin peşinde. Pro -Continental seviyeye bir kez daha dönerek gerekli olanilk adımı attı bile ancak genç İtalyan'ın eski günlerine dair bilindik bir hedefi daha var: İsrail'den start alacak 
2018 Giro d'ltalia! 
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Hafif jant hafif kadroyu yener mi? 


Pek çok sürücünün daha iyi bir performans 


göstermek için bisikletinde yaptığı ilk 


değişiklik jantlardır. Ancak Cycelist, gerçekleri 


hurafelerden ayırmak istiyor 
Yazı PETER STUART İllüstrasyon ROB MILTON 


antlara harcanan bir TL, kadroya 

harcanan iki TL'den daha değerlidir” ya 

da öyle denilir. Bu hakim anlayış birçok 

bisikletlinin jant seçimine yaklaşımını yönetti. Ancak söz konusu hakim anlayış olduğunda, bunu olduğu gibi kabullenmenin çok uzağındayız. 

Jant seti ağırlığının bisikletin geri kalan tüm parçalarından daha önemli olduğuna dâir fikrin altında jantların bisikletin diğer parçalarının tümünden daha fazla hareket ediyor olması yatıyor. 

Cornell Üniversitesi'nde mekanik mühendisliği profesörü olan Andy Ruina, basitçe anlatıyor: “Tekerleğin üstü bisikletten iki kat daha hızlı gidiyor. Ve tam aksi istikamet (tekerleğin altı) bu hızı kesmiyor. Sonuç olarak tekerlekte iki kat daha fazla kinetik enerji açığa çıkıyor ve dolayısıyla tekerleğin dönmesi için iki kat daha fazla güç uygulamak gerekiyor.” 

Kilo genel resme bakıldığında bisikletin ivmelenmesi ile olan ilişkisinden ötürü büyük 


önem taşır. Bir şey sabit bir hızda hareket ediyorken, onu iten ve yavaşlatan tüm kuvvetler denge halindedir. Kiloda meydana gelen kabul edilebilir bir artış sürtünme veya yuvarlanma direncinden tasarruf etmenizi sağlayacak makul bir fark ortaya koymaz. Yine de bisikletiniz hız artarken veya hız kaybederken, Newton'ın ikinci yasası devreye girer: güç-kütlexhızlanma. Dolayısıyla kütle arttıkça, hızı artırmak için daha fazla güce ihtiyaç duyarsınız. Peki ağırlık kadronun yerine bir jantın üzerinde mi fark yaratıyor? 
Eylemsizlik kuralı işlerin bir nebze karmaşıklaştığı yer. Eylemsizlik bir nesnenin hareketindeki değişime karşı göstermiş olduğu direnci ifade eder. Bu eylemsizlik, sürtünmenin olmadığı bir evrende dahi bir bisikleti hızlandırmak için neden efor gerektiğinin sebebini açıklar. Bisiklet, jantlar ve sürücünün 


Öneçıkan ZE / 
Performans /h 


Jant seti ağırlığının 


bisikletin geri kalan tüm 


parçalarından daha 


önemli olduğuna dair fikrin altında jantların b 


isikletin diğer 


olması yatıyor 
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Otamamı eylemsizliğe sahiptir, ancak lastiklerle etki daha büyük olur, çünkü onlar dönerler. 

Lotus'un üst araç dinamikleri mühendisi Steve Williams ifade ediyor, “Bir tekerleği göz önüne aldığımızda, jant çevresinde bir sürü kütle dağılımı olduğunu görürüz. Tekerleğin merkezinden uzaklaştıkça durağanlık artar. Bu da bisiklete eylemsizlik katar.” Bu durağanlık gerçek manada tekerleğin dönüş direncini ifade eder.Bu dönmerotasyonel eylemsizlik olarak adlandırılsa da daha doğru bir tabirle buna bir eylemsizlik momentumu denir. 

Williams ekliyor, “Çünkü bisiklet, tekerleklerin üzerinde hareket eder. Bu nedenle kütleyi yalnızca hava akımından daha hızlı itmek yetmez, aynı zamanda tekerlek de 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kendi çevresi etrafında daha hızlı dönmelidir. 
Çünkü jantın eylemsizliği, dönüş oranındaki artışa direnecektir.” 


Asıl noktaya gelelim 

Tüm bu bilimsel konuşmalar bizi meselenin esas noktasına getiriyor. Ağır bir jantın, ağır bir kadrodan daha fazla engel teşkil ettiğini söylemek için elimizde yeterli veri yok çünkü tüm bunlar ağırlığın lastik üzerinde nereye dağıtıldığına bağlı. 

Jantlara harcanacak bir TL'nin kadroya harcanacak iki TLden daha değerli olduğunu söylemek, fazlasıyla hazıra kaçmak anlamına geliyor. 

Bunu temel alarak özdeyişi janta harcanan bir TL, göbeğe harcanacak iki TL'den daha değerlidir olarak adapte edebiliriz, keza Lotus'dan Williams hafif jantlardan elde edilecek kazanç konusunda şüpheci. “Lastik 


eylemsizliğini azaltmanın dönmeyen kütle üzerine olumlu etkisi olduğunu görebiliyoruz ancak bu etki oldukça küçük. Gerçekte jantlardan ağırlık tasarrufu etmek, bisikletin geri kalanından ağırlık tasarrufu etmenin 10'undan daha az bir fayda sağlar. Bazı karmaşık hesaplamalar jantlardaki hafiflemenin hızlanma konusunda 0.9, kadronun hafiflemesinin ise 0.8“ avantaj yarattığını açıklıyor. 

Eğer kazanç bisikletin dönen kütlesi üzerinden yapılacaksa, bu konu tartışmaya açık. Bu nedenle bir sonraki baş vuracağımız alan jiroskop yani düzdöner olacaktır. 


Düzdöner ile birlikte 
Jiroskop bir eksen etrafında kendini stabilize edecek şekilde dönen bir tekerlek ya da diske denir. Açısal momentumun etkileri yüzünden - bir tekerleğin üst noktası sağ tarafa doğru çekmeye başlarken, örneğin, tekerleğin yarım tur döndürülmesinden sonra, tekerleğin aynı noktası aniden tekerleği aksi yönde sola doğru iter. Dönmenin jiroskopik etkisi, bisiklet tekerleklerinin bizi dik tutmasının da nedenidir. 
Bir jiroskop, açısal güçlerin temelilkesi üzerinde hayat bulduğundan dolayı tekerleğin en dış kısmındaki ağırlık, tekerleğin sabitleme © 


“Tekerlek eylemsizliğinin azaltılmasının bisikletin hareket etmeyen kütlesi 


üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz, ancak bu etki 


kuvvetine en etkili olanıdır. Peki eğer bir jant ağır ise tekerleği geriye daha kuvvetli bir şekilde dik olarak ittirebilir mi? 

Cornell Üniversitesi'nden Ruina bilimsel konsensüsün karanlık bir resmini çiziyor: “Daha ağır bir jantın daha stabil olduğuna dair ortaya çıkmış kesin bir sonuç yoktur. Ama daha büyük bir düzdönerin daha stabil olduğuna dair popüler bir yaklaşım var. Dolayısıyla, ağır bir jant ortalama daha ağır bir tekerlekten daha fazla durağanlık sunabilir.” 

Ama göz önünde bulundurulması gereken başka bir açı daha var. Williams söylüyor, 


“Daha yüksek eylemsizliğe sahip bir tekerlek daha güçlü bir jiroskopik etkiye sahiptir. Gidonlar ne kadar hızlı yönlendirilirse, dönmeye karşı jiroskopik direnç o kadar büyük olur. Dolayısıyla yüksek eylemsizlik, gidonu döndürmeyi ve bisiklete yön vermeyi daha da zor hale getirir.” 

Sürüş boyunca ağır bir jant sizidaha stabil yapacaktır, ancak daha hızlı bir çevikliği feda edebilirsiniz. 

Ruina aynı görüşte değil, “Bir bisikleti kontrol sırasında çok hızlı hissettiğinizi söylüyorsanız, bu durumun direkt olarak bisikletin geometrisi ve gidon grubundaki kütle dağılımı ile ilgisi var demektir. Ve bir viraja girerken en etkili ağırlığın kendiniz olduğunu unutmayın." 

Sonuç olarak eğer sahip olduğu ekipmanın performansında ufak gelişimler yapan tipte bir bisikletçiyseniz, en hafif jantı aramaktan ziyade genel anlamda en hafif tekerleğe odaklanmalısınız. Ya da geri kalan herkesin yaptığını yapıp, en havalı duran bir taneyi seçin. 
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İzmit'te bahar antrenmanı 


Türkiye'de hem dağ hem de yol bisikletinin önde gelen isimlerinden biri olan Brisaspor'un milli sporcusu Kadir Kelleci ile yeşiller içerisinde sıkı bir antrenmana ne dersiniz? 


Yazı KADİR KELLECİ Fotoğraf TARIK GÜL 


uay Giant Antrenman Rotası'nda sizleri şehrin insanı yoran gürültü ve karmaşasından çok uzaklara, masalsı bir yolculuğa götürmek istiyorum. Antrenman rotamız boyunca doğa ananın bizler için sunduğu görsel şölen ile şüphesiz ruhumuzu doyuracağız — keza bisiklet biraz da bu demektir -ama bir yandan da sıkı bir interval idmanıyla bacaklarımızı doldurmayı ihmal etmeyeceğiz. Keza beni tanıyanlar atakçı bir bisikletçi olduğumu bilir. Bu nedenle yeşilin ve sarının her tonunun bulunduğu yağlı boya bir tablo içerisinde pedal basıyor olsak da iyi bir antrenman fırsatını geri çevirmem söz konusu dahi olamaz. 

Sizler için seçtiğim rotayı en iyi şekilde nasıl tarif edebilirim diye çok düşündüm, ve sanırım rotamızı en çok dalgalar arasında bata çıka ilerleyen bir gemi ile özdeşleştirebillirim. 
Anlaşılacağı üzere in-çıklı bir rota bizi bekliyor. Şahsi olarak bana huzur veren burota, sezon içinde de antrenman için benim ilk tercihim. Brisaspor olarak ise yükseklik kazancı gerektiren idmanlarda bu mesafeyi zaman zaman aldığımız dönemler oluyor. 

Bu güzergahı benim için özel kılan, geçtiğimiz coğrafyanın, bisiklet sporunu tüm maddi ve manevi zorluklarına karşın neden sevdiğimi her defasında bana yeni baştan hatırlatmasıdır diyebilirim. Nitekim doğa neredeyse bisiklet orada, bisiklet neredeyse doğa da oradadır; en azından olması gereken bu! Kendimi en huzurlu hissettiğim bu yolları sizlerle paylaşmamın bir diğer sebebi de rota boyunca tehlikenin minimumda olması. Herhalde profesyonel ya da amatör hiçbir bisikletçi araçlar tarafından banketlere atılmak istemez! 

İzmit'in Kocaeli ilçesinde, Sapanca Kavşağı'ndan başlayan antrenman rotamız temiz bir yola sahip, özellikle de Türkiye ortalamasının üstündeki asfaltıyla. Sapanca Kavşağı'na kadar arabanızla gelebilir, buradaki bahçe yollarına gönül rahatlığıyla aracınızı park edebilirsiniz. Hep birlikte keyifli ve yemyeşil bir coğrafyanın içinde pedal basmaya hazır mısınız? 

E - 5'e paralel uzanan dağlar arasında Akmeşe Köyü'nden Adapazarı'na uzanan yolumuz, profesyonel bisiklet dünyasından örnekle klasiklere uygun bir yapıda. Sapanca 
Kavşağı'ndan günün ilk tırmanışına kadar olan yaklaşık 15 
- 7 kilometrelik bölümü ısınma olarak geçmekte fayda var. 
Keza antrenmanımızın en sert tırmanışında eğim 420 - 23 
civarında. Ama tırmanışın kısa olduğunu belirteyim. Patlayıcı 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TCR ADVANCED 2 a üye ein 
9.790TL (105 grupsetli), giant-bicycles.com 


Giant markasının benim bisiklet kariyerimde önemli bir yeri vardır. Küçük yaşlarda bir bisiklet atölyesinde çalışırken Giant markasının dergilerine bakar, hayaller kurardım. İleriki dönemlerde de kazandığım parayla kendime aldığım Giant marka bisikleti hiç unutmam. 
Giant markasının ne denli iyi bisikletler ürettiğini yakından biliyordum. Bu nedenle bu yıl Giant'ın bana sponsor olmasına çok sevindim. TCR Advanced 2'ye gelecek olursam, farklı bir geometriye sahip bisiklet olduğunu söylemeliyim. Her TCR gibi Advanced 2 de Giant'ın kompakt yol tasarımı üzerine inşa edilmiş. Üst borunun aşağı doğru eğik olması kadro üçgeninin normalden daha küçük olduğu anlamına geliyor. Giant, bu geometri şeklinin kadroyu daha hafif, katı ve pürüzsüz Bisiklet: goo.gl/ggwfF8 Rota: goo.gl/adfXzN yaptığı görüşünde. Antrenmanlar ve yarışlar boyunca bu özellikleri bizzat hissettiğimi vurgulamalıyım. Benim bazı güncellemeler yaptığım Advanced 2'min üzerinde Dura-Ace grup seti takılı. Bu da bana kolay ve hızlı geçişler sağlıyor. Antrenman kalitesini son derece artıran TCR Advanced 2, ayrıca peloton içinde de dikkat çekici bir i duruş verenge sahip. Kendimi onun üzerinde Tom Dumoulin gibi hissediyorum diyebilirim. 
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gücünüze güveniyorsanız bu tepelerde 30 saniyelik intervaller yapmak antrenman veriminizi artıracaktır. Ben her ne kadar böylesi bir eğimi 30 ruble ile 90 kadansta rahatlıkla çıkıyor olsam da zorlananlar için tavsiyem interval sürelerini 30'dan 15 saniyeye çekmeleri yönünde. Tabii bu verdiğim oranlar yarış temposu değil. Yarış esnasında böyle bir yükseltiyi ön büyükte, arka ise 19 ila 23 arasında çıkılacağını söylemekte fayda var. Yine de 23 arka rubleniz varsa işiniz zor. 

Başlangıçtaki düz yolun ardından bir sonraki düzlük için Adapazarı'na kadar beklemeniz gerek. Onun harici yolumuz iniş ve çıkışlarla adeta bir nakış gibi işlenmiş. Bu nedenle sabit bir nabızda ilerlemek güç. Yukarıda da belirttiğim gibi küçük yokuşları interval, inişleri de dinlenme gibi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu denli dalgalı bir yolda pedal basmak, tekniğinizin yanı sıra hissiyat ve refleks algınızı da yükseltecektir. 

Yaklaşık 30 kilometrede 400 metre irtifa kazandıktan sonra dilerseniz yol üzerindeki köylerden birinde durup kısa bir mola alabilirsiniz. Örneğin ben daha önce geçtiğim bu rotadailk kez bir köy kahvesinde durup çay içitim. Kahvedeki yaşlı amcalarla sohbet etmek ise gerçekten hoşuma gitti. 
Zaten bisikletin en güzel yanı da bu; doğayla iç içe olmak kadar insanlarla da iç içe olmak. Kaldı ki dünyanın hangi spor branşında sporculara müsabaka sırasında dokunacak kadar yakın olabilirsiniz ki! 

Çayımızı içtikten ve biraz soluklandıktan sonra rotamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada köy girişinde etrafımı saran köpekler sizleri yanıltmasın. Rotamız üzerinde de çeşitli noktalarda sizleri bekleyen köpeklerin olduğunu itiraf edeyim. Ama bu durum sizi korkutmasın, zararlı değiller. 
Sizlere tavsiyem durup onları sevmeniz yönünde. Eminim çok hoşlarına gidecektir. Yol boyunca bize hiç saldıran olmadı ama küçük bir ipucu vereyim; mümkün olduğunca yanlarından hızlı geçmemeye çalışın! Yol üzerindeki çeşmelerden mataralarınızı doldurmayı ihmal etmeyin. 

Günün bir diğer dik kısmı ortalama “417 — 18'lik bir eğime sahip. Ben bu rotayı genellikle bir tur dönmeyi tercih ediyorum. Sapanca Kavşağı'na tekrar E-5'ten gelince rotamız yaklaşık 70 — 80 kilometre civarından bir mesafe veriyor. Bu da yol boyunca 600 metre tırmanış demek. Böylesi bir doğa içinde pedal çevirmek ise güzergahın en güzel yanı. 

Son olarak tüm grupları burada pedal çevirmeye davet ediyorum. Buraya geldiğinizde sizlere yardımcı olacağımdan şüpheniz olmasın. 
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N-KLASİK BİSİKLETLER 


PİRİ 


Cyclist, Toskana'nın yuvarlak tepelerini ve tozlu yollarını, çelik kadronun altın zamanlarını hatırlatan üç klasik bisikletle arşınlıyor Yazı JAMES SPENDER Fotoğraf GEOFFWAUGH 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isiklet ve sosyo-ekonomi 

arasındaki bağ, diğer sporlarla 

kıyaslanamaz. 1880'li 

yıllarda bisiklet zenginlerin 

oyuncağıyken, 19. Yüzyılda 

fakirlerin ulaşım aracına dönüşmüştü. Bisiklet sporunun öncü şampiyonları zamanın işçi sınıfına mensup büyük şampiyonlardı. Büyük şampiyonlar çiftçi, baca temizlikçileri veya bekçilerden çıkıyordu. Fransa Turu'na katılanlar zaferin şöhretinden ziyade para kazanmanın peşindeydiler. Her etapta ücretsiz gıda takviyesi 


onların haftalık mutfak bütçesine eşitti. 
Bisikletler demir yığınıydı ve yollar at arabaları içindi. Günümüzde yumuşak asfalt ve karbon fiber teknoloji ile kıyaslandığında o günün koşulları katıksız acı anlamına gelir. Ama halen çoğunlukla İtalyan markaların kataloglarında o uzak zamanların esintilerini görebiliyoruz. 
İşte Cyelist, küçük bir süs köpeğinden bile daha hafif aerodinamik bisikletleri bir kenara bırakarak, bisiklet sporunun gururu olan çelik kadroların yeni versiyonları ile eski moda yollarda test sürüşüne çıkıyor. 


Yeni moda eski 

“Modern klasik bisiklet”in ne anlama geldiği hakkında bazı tartışmalarımız oldu. 
Bu tartışmalar sonucunda fikir birliğine vardığımız konular şunlar oldu: “Modern” bisikletin kitlesel üretimi anlamına geliyor çünkü eski üretim stokları, retro-fit veya kişiye özel bisiklet modern üretimin konusu 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değil. “Klasik” yuvarlak hatlar, ince borular, çelik maşa ve düz üst boru tasarımları anlamı taşıyor, eski yıllarda kullanılan tasarımın tıpkısı diyebiliriz. Komponent tercihi ise günümüze uyarlanmış yani alt borudaki çubuk yordamıyla manuel vites ayarı elbette “Modern Klasik Bisiklet” konseptinde yer almıyor. Bunun dışında pedal bastığınız makine neredeyse Coppi, Bobet, Anguetil ve Merckx'in kullandığına çok benziyor. 

Bu bisikletleri test etmek için doğru yeri tespit etme konusunda ise zorlanmadık. Elbette U Eroica Sportive ve Strade Bianchi yarışlarına 


ev sahipliği yapmış Toskana'nın gözümüzde büyüyen yollarından daha iyi bir seçenek düşünülemezdi. 

Bu macerada bize rehberlik edecek olan La Corsa firmasından Chris. İtalyan geçmişine sahip bu ülkede İskoç aksanı ile karşılaşmak pek tahmin edebileceğiniz bir şey değil ama Florentinalı biri ile evlenerek, sguash sporunu bırakıp bisiklet rehberi olması bizi şaşırtmıyor. 
Bölgeyi İngilizce bilen yerli halktan çok dahaiyi 'P bildiğini söylemeliyim. Sosyal yaşantıda hata yapmamamız için esprosso ile sandviçlerimizi aynıanda siparişetmememiz gerektiğinin altını çizerek işe başlıyor: “Burada daha kötüsünü yapamayacağınız tek şey yanlış bir espresso siparişi vermek olacaktır”. 


Başlıyoruz 

Bugünkü sürüşte bana Nick ve Simon eşlik edecek. Üçümüz de aynı boy bisikletleri kullanacağız. Hangimizin hangi bisiklet 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Güzerinde daha iyi bir savaşçı olduğunu görme imkanımız olacak. Borgo Sicelle'de bisiklet çantalarımızı açtığımızda, karşımıza konaklayacağımız villanın servis hizmetlerini anlatan bir kartpostal çıkıyor. Ama gözlerimizi kocaman açmamızın sebebi sürüş için hangi bisikleti seçmemizin kendimiz için daha iyi olacağını tespit edebilmek. 

Birkaç dakika için Simon, De Rosa Nuovo Classico ile havuz kenarında dolanırken Nick'in Condor Classico Stainless'ın renk seçimini kendi formasıyla eşleştirdiğini görüyorum. 
Başından beri De Rosa'da gözüm olduğunu itiraf etmem gerekir ama Castellini'den Pisa'ya süren bir saat yolculukta manzarayla demlenirken sadece zaman içinde mümkün olan en eskiye sürüş yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Tıpkı Bianchi PEroica'nın yapmaya çalıştığı gibi. 

Eğer şimdiye kadar duymadıysanız söyleyelim Eroica dünya çapında & 
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CONDOR 
CLASSICO 
STAİNLESS 


İngiliz tasarım ve İtalyan emeği, mükemmel sonuç 


MODEL Condor Classico Stainless 

KADRO VE MAŞA Colombus SLX ve XCr; 1/1/8 Colombus XCr 
GRUPSET Shimano Ultegra 6800 

VİTES 52/36 aynakol, 11-28 ruble 

TEKER Shimano Ultegra 6800 göbekler ve Ambrosio Exellence Jant çemberleri 

LASTİK Continental GP40001123mm 

TAMAMLAYICI KİTLER Fizik Cyrano R3 bar, RTgidon boğazı, R3 sele borusu, Fizik Aliante VS sele 

AĞIRLIK 9.00kg (56cm) 

FİYAT 9.515 TL kadro seti, 23.787 TL toplam 

İLETİŞİM condorcycles.com 


NICK'E GÖRE 

Kesinlikle bu bisikleti çok sevdim. Eğer çelik denen şey buysa ikna olmuş durumdayım. Bütün gün Classico'nun kusurlarını aradım hatta Colombus'un en ince detayına kadar baktım ama olumsuz bir şey bulamadım. Onu ilk tarttığımda ağır gibiydi ama tırmanışta öyle hissettirmedi. Sprinter biri esnek bir kadro ister ve ince borular ihtiyacımı fazlasıyla karşılayacak sertlikteydi. 

İtiraf etmeliyim ki son model bir bisiklete göre çok daha fazla eğlenceliydi. Condor, bu modeli kadro seti olarak satıyor ve 

gerisi size kalmış ama boya çok canlı ve dikkat çekici bu yüzden komponentler buna uygun seçilmeyi hak ediyor. Eğer Campagnolo 


# Super Record ve Mavic'in yeni Open Pro çemberleri, parlak 


göbekler ve paslanmaz jant telleri ile tamamlanırsa çok daha güzel görüneceğinden eminim. Sadece maşa ve kadro bile Condor'un cazibesini artırıyor. 


www.bisikletforum.com 
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De Rosa sert alın borusu ve kısa çeki borusuyla sert virajlı inişlere mükemmel uyum sağlıyor 


© faaliyet veren bir oranizasyon ve orta İtalya'da faaliyetine gösteriyor - Siena'nın yakınlarındaki Gaiole'de. Old-school bisikletlerle festival tadında sürüş gerçekleştiriyorlar. Prensipleri gereği sadece 1987'den daha önce üretilmiş bisikletlerle katılımınıza izin veriyorlar. Ancak bir istisna söz konusu o da benim Celeste renkli Bianchi UEroica bisikletim. İtalyan firma organizatörlerden modern-klasik bisikletim için gerekli izni almayı başarıyor. Chris, Bianchi'den özel bir sertifikaya sahip olmama rağmen | Eroica hakemlerinin bu bisikleti kabul etmesi için şansa ihtiyacım olduğunu 


belirtmişti. Görünen o ki şansım yaver gitmişti. 
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Bianchi bisikletimin alt boruda konumlandırılmış manuel vites çubukları var. Bu düzgün ayarı tutturmanız için doğru miktarda güç uygulamanızı gerektiren bir ustalık gerektiriyor. Bu vites sistemini günümüzde 1930'lardan beri kimsenin yapmadığı komponentleri üretmeye devam eden Japon Dia Compe'ye borçluyuz. Vitesi değiştirmeye yarayan sevimli mandallar aynı zamanda gerilimden ötürü vites kablosunun kopmasını önleyen bir çeşit frenleme görevi de üstleniyor. Bu eski sistemi kullananlar bu problemi önlemenin yetenek gerektirdiğini hatırlayacaklardır. Böylece bütünüyle eskiye 


ait bu sistemde yapılan iyileştirme aslında beni 


diğerlerine göre ayrıcalıklı kılıyor. 

Simon ve Nick ise bütünüyle entegre vites/ fren kollarına sahip. De Rosa'nın üzerinde Campagnolo Super Record, Condor'da ise Shimano Ultegra var. Ayrıca benimkinin aksine onların bisikletlerinde çift pivotlu kaliper frenler var. Bianchi ise eski moda merkezden çalışan fren sisteminden vazgeçmemiş. Bu titizlikle monte edilmesi gereken bir sistem. 
Bilmeyenler için söyleyelim, montaj ve ayar sırasında iki İngiliz anahtarına ve yıpranmış fren kablolarıyla uğraşırken elinizde oluşması muhtemel çiziklerden süzülen kanı temizlemek için daima bir beze ihtiyacınız vardır. 


Stilime dokunma 

Aşikar olan bir şey var ki sürüşün hemen başında, Chianti'den inişte frenlerimin harika çalıştığını söylemem imkansız. Tabii ki yavaş gitmeyi tercih ediyorum ama yanımdan hızlıca geçen Simon'un Super Record frenleri belli 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ki çok daha iyi performans veriyor. Bu onun virajlara geç dalmasına olanak sağlıyor. Nick de aynı şekilde virajları hızla dönüyor. Benim onlara yetişebilmem için kullanabileceğim maksimum dişli oranım ise 48X13. 

Tekrar grup oluşturabildiğimizde Simon, De Rosa'nın inişte müthiş bir keyif verdiğini söylüyor. Evet De Rosa'nın parlak maşası ona klasik görünüm katıyor ama 153mm alın borusu ve 408ımm kısa çeki borusu onu modern geometriye sahip bir model yapıyor yani virajlı inişler için tam aradığınız şey. 
Toskana'nın karakterini sterrati belirliyor. 
Bu PEroica'nın vuku bulacağı ve Flandrian paveleri dışında gerçekleştirilen tek günlük Strade Bianche'yi diğer tüm tek günlük yarışlardan ayıran toz duman içinde bir parkur demek oluyor. Genel olarak beklendiğinin aksine parıldayan güneşten azami faydayı sağlamakla beraber, dün Toskana'da aşırı yağış olmuştu. Bundan başka bir şey parkuru daha 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LEROTCA 


Bisikletin en eski markası, 1987 öncesi bir modelin yeni bir kutudan çıkmasını sağlıyor 


MODEL Bianchi UEroica 

KADRO VE MAŞA Colombus Zona 

GRUPSET GROUPSET Campagnolo Silver Vintage 10 vites, Bianchi alüminyum aynakol,Dia-Compe fren kolları and 610 kaliperler, Dia-Compe W-Shift alt boru vites mandalları 

VİTES 48/36 aynakol, 13-29 ruble 

TEKERLER Ambrosio Excellence çemberler, Bianchi geniş flanşlı göbekler 

LASTİK Vittoria Zaffiro Pro 23mm 

TAMAMLAYICI KİT Bianchi Classic bar, Bianchi alaşımlı gidon boğazı ve sele borusu, Brooks Team Pro Classic sele 

AĞIRLIK 9,39kg 

FİYAT 12.158 TL 

İLETİŞİM bianchi.com.tr / (Siparişle Türkiye'ye getirilmekte) 


JAMES'E GÖRE 

Öncelikle Bianchi'de aradığımı bulamadığımı söylemeliyim. 
Frenleme için dua etmeniz gerek ve vites geçişleri deveye 

hendek atlatmak kadar zor, sele ise bir dana kadar ağır. Dahası 

da var. LEroica'nın kurallarına göre tasarlanmış. Dolayısıyla 

Bianchi mecburen alt boru vites mandalları, merkezi frenleme 

ve gidon bandı seçiminde konfordan uzak kalmış. Ama bunları benimsediğinizde LEroica size başka bir his vadediyor. Belki bir çok seçim sizi mücadeleye itiyor ama kesinlikle onu sürmenin ayrıcalık olduğunu hissediyorsunuz. 

Yine de iki konuda eleştiri oklarımı yöneltiyorum. LEroica'nın zorlu parkurlarına uygun bir lastik seçimi yerine neden Bianchi 25mm veya 28mm ölçüyü kullanmamış? Ve bir replika gerçekten gerekli miydi? Bu paraya ikinci el gerçek bir klasik Bianchi edinebileceğimize kuşku yok. Bu satın almadan önce kesinlikle göz önüne alacağım bir kriter olurdu. 


ATÖLYE 


EFA. 


Tamir | Bakım | Kiralama | Aksesuar 


ADRES: Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi No:20 Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul Telefon:0216 504 0163 


tool excellence 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kötü hale getiremezdi. Böylece kullandığımız üç bisikletin ikisi için söyleyebiliriz ki alın 


boruları içinde neler olup bittiğini merak 


ediyorduk. 

Günümüzde alın borusu denilince 
İtalyan işçiliğini göz önünde bulundurursak markaların ortak paydada buluştuğunu söyleyebiliriz. Bir tuzluk genişliğindeler. Ama eski zamanlarda böyle değildi, herkes bir inç ölçünün peşine düşmüştü. 

Sevindirici olan Nick'in kullandığı Condor, modern bir dokunuşa birleştirilen 1, 1/8 ölçüde bir alın borusuna sahip. Üzücü olan Simon ve benim kullandığım De Rosa ve Bianchi, maziye tamamıyla sadık kalmışdurumda. Bu iki bisiklet de 1 inçlik alın borusu taşıyor. Bu bisikletlerimizin önünden mermere sürten kavanoz misali sesler getiren sarsıldıkça gevşeyen kilit somunlarla başa çıkmamızı gerektiriyor. 

Açıkçası bu somunları sıkmak için İngiliz 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anahtarı taşıma zorunluluğumun ortadan kalmasından duyduğum keyfi unutalı çok olmuş. Nick, Simon ve bana “Parmaklarımız Tanrı'nın bize hediyesi” diye nasihat veriyor. 
Ellerimizi kullanmaktan başka seçeneğimiz yoktu ve iyi sonuç alamasak da öyle yaptık. Bu noktada artı hanesine yazabileceğimiz bir şey varsa o da sürdüğümüz bisikletlerin mekanik sınırlarının benzerlerine göre en yumuşak huya sahip olmalarıydı. Öte yandan evet Condor daha işlevsel gelebilir ama bisikletin estetiğini bozan bir görünümü olduğunu da unutmamalı. 
Bir keresinde biri bana “Gidon boğazı asla üst borudan daha kalın olmamalı” demişti. Bence bu sözün sahibi haklıymış. 


Frenleme ve vitesler 

Oyum şüphesiz Condor ve De Rosa'nın modern vites sistemine gidiyor. Eski moda frenlerim iyi çalışmadılar. Ayrıca doğru vites ayarı için söz gelimi yokuş göründüğünde zamanından önce davranmak zorunda kaldım. Tırmanış sırasındaysa her bir vites geçişi için oturur pozisyona dönmek durumundaydım. Tüm bunların yanında Bianchi'nin ne yazık kitüm temas noktalarında eksik bir tat bıraktığını belirtmeliyim. 

Gidon bandının döneme uygun olarak doğru seçim olduğunu kabul etsem de kaşındırıcıydı. 
Üstüne üstlük hiç yumuşak değildi. Sıska fren kolları ve gidonun geleneksel kıvrımı sizi adeta teslim alıyor. Brooks selenin cilalı derisi ise likra şortumun sürtmesiyle sürekli bir hışırtı yaratıyor. Hep kötüsünü anlattığıma bakmayın, tüm bunların dışında Bianchi'ye adeta bayılıyorum. 

Castelnuevo Berardenga'da espresso molası verdiğimizde karbon fiber Bianchi 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Üç bisiket de paslanmaz çelik maşaya sahip. 
Ama tartışma götürmez olan bir şey var. Nick'in kullandığı Condor en sert maşaya sahip 


Intenso'larını süren bir grup bisiklet turisti e — ile karşılaştık. Elbette onların sürdükleri son model bisikletlerdi ama hepsinin gözü benim kullandığım UEroica'daydı. O sırada Chris, bazı kafe işletmecilerinin kendi arasında bisikletimin klasik görüntüsüne yaptığı övgüleri bize anlatıyordu. 

Bir çok açıdan bunlar haklı övgülerdi. Ama yeterli sayılmaz. Bisikletimin toplam ağırlığı 9,39kg ve bu zorlu yollarda oldukça rahat bir sürüş sunuyor. Taşlı, çakıllı virajlarda yol tutuşu oldukça sağlam, keskin dönüşlerde güven veriyor ve çelik maşası darbelerde adeta bir yaprak gibi esnek. 

De Rosa 8,61kgile içlerinde en hafifi ve Condor 9kg gelen ağırlıyla ortalarda bir yerde. GE - Günümüzdekilere oranla daha ağır gelen bu zayıf a i borular doğasındaki esneklik ile rahat sürüş pe vadederken iniş performansları da oldukça iyi. 
Tırmanışlarda ise durum elbette farklı. 


Dünyada bir yerlerde 

Avrupa'nın birçok farklı köşesinde bisiklet sürebildiğim için şanslıyım. Fransa ve Belçika en iyi yol şartlarını sunarken, İspanya en iyi hava şartlarına sahip. Ama İtalya'nın bu köşesine benzer başka bir yer aklıma gelmiyor. Bisiklet o sürmeyi sevenler olarak böyle bir rotanın kalıcı ve dönemsel /geçici olarak işaretlenmiş olması çok güzel. Böylece Eroica parkurunda yolunuzu kaybetmeden sürüşe odaklanabiliyorsunuz. 
Chris şöyle diyor “Bu çalışma LE Eroica'nın haritada yer almasını sağlıyor ve yerel halk bundan çok memnun.” 

Motorcular sayıca az ve bisikletçilere f X7 karşı çok nazikler. Castello di Brolio'ye doğru KE ş : EE we inerken Chris'in bir başka sözü kulaklarımda | : rna 
çınlıyor: “Nereye gittiğini bildiğin sürece burada NN ENJ A 5 


© haftalarca bisiklet sürebilirsin ve aynı tırmanışı iki kere yapman gerekmez.” 

Kalenin bulunduğu tepenin altında verimli geniş şarap bağları var ve yolun iki tarafında sıralanan selvi ağaçları tarihi yolu süslüyor. Burası yorgun bir sürücü için iyi bir dinlenme noktası ve 

ben Nick'in yokuşun başında paslanmaz çelik kadrosuyla gözden kaybolmasını izlerken, dizlerimin artık pedalları döndüremeyecek kadar ağrıdığını hissediyorum. 

Nick bir tırmanışçı ve Simon'da çok farklı değil. Ben ise tırmanışta havlu atmak üzereyim. 
Sürekli kayan lastiklerim yaşadığım zorluğun tuzu biberi oluyor. Vites ayarını tutturamıyorum ve tırmanıştaki zayıflığım arada farkın 


açılmasına sebep oluyor. 

Vittoria kalbimde özel bir yere sahiptir. Ve Corsa G model lastikleri belki de bulabileceğiniz en iyi seçenek. Ama bu Zaffiros modeli kesinlikle tırmanışta iyi değil. Nick ve Simon ise tırmanışta Continental lastikleri ile adeta şov yapıyorlar. 
Simon 25mm Grandsports modeli iledaha avantajlı, Nick ise 23mm GP4000 Ils ile yol tutuşunda zaaf yaşıyormuş gibi görünmüyor. 

İlk bakışta Nick ve ben aynı model jant setine Ambrosio Exellence'a sahipmişiz gibi görünüyor. Ama benim jant setim daha pürüzlü. 
Birkaç tırnak kazıntısı kadar pürüz bile çok şeyi değiştirebilir ve yuvarlanma direncini etkileyebilir. Sonuçta Nick'in daha esnek bir © 


Nereye sürdüğünüzü bildiğiniz sürece 


Toskana'da haftalarca kalabilirsiniz hem 


de aynı yokuşu ikinci kez ürmanmadan 


Modern-klasikler o Test 


"AKSESUAR 


Öne çıkan ekipmanlar 


Zefal Vintage Matara Kafesi 

68 TL, aslibisiklet.com 

Bu gibi bisikletlerde en önemli şey detaylardır, bu yüzden suluk kafesinin doğru seçimi bisiklete tarz katar. Toskana da suya çok ihtiyacınız olacağı garanti, ve sıska bir suluk kafesi diğer herhangi bir modele göre bisikletin klasik görüntüsünü daha iyi tamamyalamazdı. Üstelik deri ile kaplanmışken. 


Ashmei KoM jersey 

681TL, ashmei.com 

Hava şartlarına göre doğru mayo seçimi konfor demektir. Sürüşe erken başlamıştık ve KoM beni sıcak tuttu, hava ısındığında ise beni sıcaktan boğmadı. Ashmei bunu Merino yünü karışımına bağlıyor. Tek söyleyebileceğim tam anlamıyla rahat bir ürün olduğu. Üstelik De Rosa'nın Rosso kırmızısı ile mükkemmel bir uyum sağlıyor. 
T . Ze ji 


eg ii 
Ouoc Night shoes 
1.157 TL, guocpham.com 

Bağcıklı bisiklet ayakkabılarını sevsemde bazen ayaklarımı rahatsız ettiğini söylemem gerek. Ama bugün böyle olmadı, bu büyük ihtimalle tasarımın alameti farikası. Kompozit taban pedal çevirirken verimli sürüş sağlarken, ayakkabının yumuşak yapısı oldukça rahat 


bir sürüş çıkarmanızı sağlıyor. 
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Modern-klasikler 


Test 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teker setine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu eski moda komponentler hakkında söylediklerimi bir kenara bırakırsak şimdi ilk şikayetimi sunmak istiyorum. Bianchi'nin fiyatı 12.000TL ve PEroica için özel olarak tasarlanmış 60tpi, 23mm giriş seviyesi tekerlere sahip. Bu gezi sürüşleri veya antrenman için iyi olabilir ama bisiklete adını veren zorlu parkur için biçilmiş kaftan değil. 


Sürüşün ruhu 

Toskana'da pedallamak iki teker üzerinde yaşayabileceğiniz en iyi deneyimlerden biri. Ne kadar ağırdan alırsanız o kadar eğleniyorsunuz. 
Ama kendinizi test etmek için zorlu bölümlerde tamamen sürüşe ve performansa da odaklanmayı ihmal etmeyin. Bununla beraber, klasik bisikletleriniz için de en keyiflisi yumuşak asfaltta sürmek hele ki İngiltere'yi anımsatan yağmurlu günlerde sürüş yapacaksanız. 

Islak parkurda bisikletlerimizi en iyi performansta test ettiğimizi söyleyemeyiz. 
Güneş yükseldiğinde kuruyan çamur, portakal rengiyle asfaltı zapt ettiğinde biz sadece çelik 


«© bisikletlerimizin genel özelliklerini hakkında i fikirsahibi olabildik. 


Simon, inişte gözden kaybolduğunda De Rosa'nın müthiş bir yol bisikleti olduğunu söylemesini garipsemedim. Condor'u üzerinde oldukça rahat görünen Nick'te farklı şeyler söylemeyecekti. Diğer yandan ben, her zaman 


* onların gerisinde ve deryarında kalırken 


neden bu sürüş için Toskana'yı seçtiğimizi sorguluyordum. İtalyan şehirlerinde oldukça popüler olan mopedlerin yerini arazide ise içi arılarla dolu bir saç kurutma makinesini andıran motoru ile üç tekerlekli Piaggio Ape alıyor. 

İçinden bana el sallayan sürücüsü, ihtiyacım olanın serbest bir sürüş olduğunu söylüyor ve Bianchi'mi eve götürebilmem için bana yardım ediyor. Bu küçük motorlu aracın hızı Strava'da anlaşılır bir farklılık yaratmıyor. 

Bu tür bir tecrübe “Artık benden geçti” sözüyle izah edilebilir. Ama bu oraya tekrar gitmeyeceğim anlamına da gelmiyor. İnsanlar, yerler ve ihtiyacımız olan araçlar orada bizi bekliyor. Yapmamız gereken tek şey gidip onlarla bir araya gelmek. 

James Spender, Cyclist'te bireditör ve bedava sürüş için yapmayacağı şey yok. 


Cvelist Türkiye 


tayt-forma seti satışta 


135€, cyelistmag.com.tr 


Türkiye'nin tek aylık bisiklet dergisi olarak Cyclist Türkiye'nin 2018 forma seti satışta! Askılı tayt ve formadan oluşan set, Aydan Çelik tarafından tasarlandı. Tümüyle nefes alan ve bisikletçiyi kuru tutan kumaştan üretilen formanın koltuk altlarında daha geniş gözeneklere sahip ağ parçalar kullanılarak konfor üst düzeye çıkarılıyor. Sırt, göğüs, kol gibi bölgelerde kullanılan farklı tipteki kumaşlar da sürüş konforunu maksimize edecek şekilde yerleştirilmiş. Ayrı parçalar halindeki silikonlu kol ve bacak bantları ise en zorlu performans anlarında bile formanın yerli yerinde durmasını sağlıyor. Tümüyle Avrupa'da üretilen formanın tayt pedinde ise silikon katman bulunuyor. Tasarımda kullanılan renkler, yukarıdan aşağıya yarış takvimindeki sırasına göre dizilen İtalya, Fransa, İspanya ve Türkiye Turu'nu simgeliyor. Sağ kolda, “SSürüşün heyecanı anlamına gelen “The thrill of the ride” ise Cyclist'in sloganı. Forma ve taytı içeren setin satış fiyatı ise 135€. 

Sipariş için Cyclist Türkiye iletişim numarası 02165040163 


Bisiklet takımlarının kış antrenman kampı için tercihi olan Alanya'da Cebrail Şeker ve Ayşe Çakır ile eşsiz bir tura çıkıyoruz Yazı ERMAN ÖNER Fotoğraf TARIK GÜL 
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Team Sky'ın da kış antrenmanlarını gerçekleştirdiği ada kenti Mayorka, yıllardır gerek amatör gerekse profesyonel bisikletçilere sunduğu hizmetile kış antrenman kampı deyince parmakla gösterilir hale gelmiş 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isikletçiler için kış ayları ağustos böceği ile karınca hikayesini hatırlatır. Yaz döneminin ardından uzun ve yorucu bir sezon artık geride kalmıştır. Elbette güzel bir tatil sonuna kadar hak edilmiştir, ancak eğlence kısa tutulmalıdır. Bisikletin zalim bir spor etiketi biraz da bu yüzdendir. 
Anlaşılacağı üzere bisikletçinin, yaz aylarında eğlenmeye ve şarkılar söylemeye düşkün ağustos böceği gibi olma şansı yoktur. Keza kış geldiğinde hiç yiyeceği kalmayan ağustos böceği gibi kışdönemini iyi geçiremeyen bisikletçi de yaz geldiğinde bacaklarında bir eksiklik hissedecektir. Ve kış sezonunu verimli geçiren rakiplerinin - ki hikayeye göre rakipler karınca oluyor - karşısında şüphesiz zor durumlara düşecektir. Budurumun farkındaki profesyonel takımlar, sporcuları için kış antrenman kamplarını çok önceden kendi elleriyle planlıyor. 

Bu kamp programlarının merkezindeyse güneşli gün sayısının yağmurlu günlere oranla fazla olduğu Avrupa'nın güney kentleri yer alıyor. Birçok WorldTour ekibinin merkezinin de bulunduğu bu bölgeler, iklimi ve parkur çeşitliliği ile takımlar açısından kış antrenmanları için biçilmiş kaftan durumunda. Takımlar arasında son derece popüler olan kış antrenman merkezlerinin başlıcalarını Mayorka, Calpe, Tenerife, Toskana ve Girona olarak sıralamak mümkün. Kış ayları dışında, sezon içerisinde de takım sporcularının hedef yarışlarına uygun olarak konuk olduğu bu kamp merkezleri, bisiklet turizmi açısından kendi ekonomisini çoktan yaratmış durumda. Bu nedenle konuyu maddi boyutundan ele alarak örneklendirmekte fayda var. 

Dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri olan İspanya'yı, 2015 verilerine göre, bir önceki yıla oranla 01lik artışla toplam 9.6 milyon turist ziyaret etmiş. 
İspanya'nın en büyük adası olan Mayorka ise 869 bin nüfusu ile Akdeniz'in en önemli turizm kentlerinden biri olarak biliniyor. Mayorka'nın ünü berrak denizi, doğa harikası koyları ve tarihin izlerini taşıyan kasabalarından geliyor olabilir ancak adadaki turizm faaliyetleri yalnızca bununla sınırlı değil. Team Sky'ın da kış antrenmanlarını gerçekleştirdiği ada kenti yıllardır gerek amatör gerekse profesyonel bisikletçilere sunduğu hizmet ile kış antrenman kampı deyince parmakla gösterilir hale gelmiş. 
Mayorka'da yüzlerce otel 150 bin bisiklet severi her kış bisiklet turizmi kapsamında adaya çekme hedefinde. Bu doğrultuda otellerin müşterilerine sunduğu hizmetler arasında, 24 saat boyunca güvenlik kamerası ile izlenen bisiklet depolama merkezi, bisiklet yıkama tesisleri, mekanik destek ve bisikletçilerin yurt içindeki ihtiyaçlarını karşılayacak kurum içi dükkanlara kadar pek çok ayrıntı düşünülmüş. 

1980'lerin sonlarında Fransa Bisiklet Turu ve La Vuelta'yı kazanan Pedro Delgado, Mayorka için, “Bir bisikletçinin ihtiyaç duyacağı her şeyi orada bulabilirsiniz” © 


Bisiklet turizminin öncülerinden 

Kemal Canfedai, geçtiğimiz yıl 

Cartiel Tour & Velo 
Alanya kapsamında 
Alanya'ya 600 
bisiklet sporcusunun geldiğini söylüyor 


Bisiklet turizminin öncülerinden Kemal 
Canfedai, geçtiğimiz yıl 
Cartiel Tour & Velo Alanya kapsamında Alanya'ya 
600 bisiklet sporcusunun 
geldiğini söylüyor 


cYCLIST 66 


2009 yılında bisiklet 
sporuna başlayan 
Cebrail'in bu alanda kendini göstermesi hiç de uzun sürmemiş. 
Ancak Cebrail, bu yükselişinin diyetini 
Ömer Seyfettin hikayelerini aratmayacak şekilde ödemiş. "Ben çok hızlı parladım. Hızlı parlayınca çok fazla kişi ile tanıştım ve arkadaş oldum. Tabii kiminin dostluğu doğru çıktı, kiminki yalan..." 


diyor ve devam ediyor, “Mayorka bisiklet için özel bir yer. Burada düz yollar da bulabilirsiniz, tırmanışlar da. 
Profesyonelken her yıl ocak ayında Mayorka'ya antrenman kampı için gelirdim. Bugün dahi pek çok profesyonel takımın henüz daha sezonun ilk bölümünde Mayorka'yı tercih ettiğini görebilirsiniz.” 

Ülkemizde bisiklet sporunun ekonomik değeri 2015 
yılında “Uçak Krizi” sonrası ağır darbe alan turizm sektörünün, alternatif arayışı ile yavaş yavaş anlaşılmış. 
Henüz emekleme aşamasında olan bisiklet turizminin yerele kattığı değeri kıta takımlarından ulusal takımlara kadar yüzlerce sporcuyu kış antrenman kampı için Alanya'ya getiren Cartier Tour & Velo Alanya'nın kurucusu Mustafa Kemal Canfedai'den öğreniyoruz: “Takımların günde 150 kilometre civarı antrenman yaptığını düşünün. 
Üç günde bir depo yakıt anlamına gelir bu. Her gün iki üç kilo muz alıyor, marketlerden alışveriş yapıyorlar. Bir de şöyle bir durum var; yokuş antrenmanına giden takımlar ihtiyaçlarını oradaki köy bakkallarından gideriyorlar. Bir gün parkur bakarken köy bakkalına uğradım. Adam ne iş yaptığımı sordu. Bisiklet turizmi yaptığımı söyleyince “Sergey nerede?” dedi. Meğer Ukrayna'nın antrenörüymüş. 
“Onlar buraya gelince kolayı suyu buradan alırlar aşağıdan almazlar” dedi. Turizmin sahilden içeriye dönmesi ve yerele dokunması önemli bir şey.” 


Mayorka'nın izinde 

Kuzeyinde Toros Dağları, Güneyinde ise Akdeniz'in 

olduğu küçük bir yarımada üzerine kurulu olan Alanya, iklim özellikleri, yol koşulları ve rota çeşitliliği ile kış antrenmanları için son derece uygun bir lokasyon. 2011'den bu yana Alanya'da kış kampları için altyapı sağlayan Kemal Canfedai, geçtiğimiz yıl Alanya'da 600'e yakın sporcu 
ağırladıklarını söylerken, bu yıl ise hedeflerinin 1000 
sporcu olduğunu açıklıyor. 

“Şubat ve Mart aylarında UCI puanı veren yarışlar yapacağız. Bu yarışlar hem takımların gelmesi hem de kalış sürelerini uzatmak için önemli bir etken olacak. Ayrıca otellerin verdiği hizmet bu işin yapıldığı diğer ülkelerden çok daha iyi. Üstelik THY dünyanın neresinden olursa olsun Antalya'ya bisiklet taşıma ücreti almıyor. Takımlar da bu durumdan çok memnunlar.” 


“Kışantrenman kampı için 
Alanya'ya bu sene 
Eritre, Malezya, 
Çin gibi uzak 


coğrafyalardan pek çok bisiklet 


i 


Kışın soğundan ld uzakta Alanya Turu 


Alanya'yı Cyclist Türkiye rotası ile keşfedin 


Antalya - Alanya yolu üzerinde başlayan turumuzun ilk bölümü sınıma gibi değerlendirilebilir. Zira Akseki - Konya yolu ile turumuzun tırmanışları Karacsar başlıyor. Yol durumu ise asfalt. Çift şerit gidiş ve geliş yolda tırmanışa devam ederken köy yollarıyla birlikte yol koşullarında bazı bozulmalar mevcut. Doğa içerisinde yapacağınız iniş ve çıkışlarla dolu kilometreler sizleri sezon öncesi hem güçlendirecek hem de çarpıcı bir coğrafyada keyifli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Antalya - Alanya yoluna tekrar bağlandıktan sonraki yolu ise soğuma olarak geçebilirsiniz. 


Toplam mesafe: 
75,67km 
Toplam irtifa: 
1106m 
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Bölge otellerin bisiklet takımlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden organize edildiğini ve bu kapsamda bisiklet dostu otel konseptine geçildiğini söyleyen Canfedai sözlerine, “Otellerde bisiklet koyma, tamir ve yıkama yerleri oluşturduk. Üç öğün yiyeceklerde takımlara masa rezervasyonu yapıyoruz. Büfeyi takımların isteyeceği hale getirdik. Parkurların dijital dosyaları var, takımlara isterlerse rota konusunda da destek veriyoruz. 30 tane bisiklet taşıyıcımız var. Üzerine altı tane bisiklet, 10 tane jant konabiliyor. Sporcuların hastane röntgenlerine kadar gidip başlarında biz ilgileniyoruz” diyerek çalışmalarını anlatmaya devam ediyor. 

Kışdönemini aktif geçirmeyi amaçlayan Alanya ve Kemal Canfedai'nin göstermiş olduğu çabalar meyvesini 


“ vermeye başlamış bile. Keza kışantrenman kampı 


kapsamında Alanya'ya bu sene Eritre, Malezya, Çin, Kazakistan ve Özbekistan gibi uzak coğrafyalardan pek çok bisiklet takımı gelmiş. Canfedai gelen takımların 4695'nin Alanya'dan memnun ayrıldığını söylüyor. Ancak önlerinde hala gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunun da altını çizmeden edemiyor: “Geçtiğimiz yıl Mayorka'ya 650 bin kişi gitmiş, Güney Kıbrıs'ta zaten rezervasyonlar tam dolu. 
Alanya'nın da bu tip yerlerden eksiği yok fazlası var. Birkaç sene içerisinde bisiklet turizminde ama özellikle de kış 


© antrenman kampı konusunda ciddi yerlere geleceğimize 


inanıyorum.” 

Profesyonel seviyede takım ve sporcular için kış antrenman kampları birer zorunlulukken aşağı doğru inildiğinde bu zorunluluğun yerini sporcunun maddi gücüne ve insiyatifine bırakıldığını görüyoruz. Özellikle ülkemizdeki çoğu sporcunun rakiplerinden bir adım öteye geçebilmek adına sezonu kendi imkanlarıyla erken açması artık alışılagelindik bir durum. Brisaspor'un iki genç sporcusu 1995 doğumlu Cebrail Şeker ve 1997 doğumlu 


“ Ayşe Çakırda öz veride bulanarak sezonu Alanya'da 


açmayı tercih edenlerden. Ancak ülkemizde bisiklet sporunun ekonomik anlamda içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde, hiçbir sporcu için böylesi bir maddi yükümlülüğün altına girmek sanıldığı kadar kolay değil. 
Kamp dönemi boyunca Ayşe ve kendinin tüm masraflarının Salcano Bisiklet'in kurucusu Bayram Akgül tarafından karşılandığını belirten Cebrail Şeker, Akgül'ün destekleri 


i olmaksızın böyle bir hazırlık kampı yapamayacaklarının © altını çiziyor ve bizler aracılığıyla Bayram Akgül ile Mustafa i Kemal Canfedai'ye teşekkürlerini iletiyor. 


Nedir bu kışantrenmanı? 

Cebrail ve Ayşe ile buluşmak üzere sabahın ilk ışığıyla birlikte Antalya'dan Alanya'ya doğru yola koyuluyoruz. 
Dakikalar sonra başlayan yağmur ise bizleri tedirgin etmeye yetiyor. Cama vuran yağmur damlaları 'artar mı azalır mı?” diye Tarık Gülile kendi aramızda fikir yürütmeye başlarken, korktuğumuz başımıza geliyor. Sağanak yağış! 
Bisikletçiler için kabus senaryo... Antalya'daki sağanak bir nebze bizi endişelendirse de Alanya'da durum çok farklı. 
Keza Manavgat'a girişimizle şiddetli yağış neredeyse bıçak gibi kesiliyor. Alanya'ya vardığımızda ise yerler dahi kuru. 
Güneydeki onca merkeze rağmen takımların neden kış antrenman kampı için Alanya'yı tercih ettiğini daha 


Soniki yılın Türkiye dağ bisikleti şampiyonu ismi 
Ayşe Çakır, kadın bisikletinde Avrupa'nın neresinde olduğumuzu anlatıyor: 

"Ülkemizdeki sporcular en fazla Balkan şampiyonalarında başarılı olabiliyor. 
Avrupa'ya çıkıldığında ise makas umut kırıcı şekilde açılıyor." 


© iyianlıyoruz bu sayede. Alanya'da bisiklet turizminin yıldan yıla ivmelendiğini ise yol boyunca gördüğümüz takım ve sporculardan anlamak mümkün. Öyle ki yolumuz üzerinde önce Ukrayna pist takımının otomobil arkası çalışmasına denk geliyoruz. Çok geçmeden de Astana City'nin bisikletçileri peşi sıra geçiyor önümüzden. Onlar çoktan günün ilk antrenmanını tamamlamış otellerine dönüyor. Biz ise günün henüz başındayız. 

Ayşe ve Cebrail ile Justiniano Otel Alanya'da buluşuyoruz. Milli bisikletçilerimiz ile tura başlamadan önce yazılı olmayan bisiklet kurallarından birini bozmayarak kahve içmeye karar veriyoruz. Bu esnada kahvelerimiz hazırlana dursun, biz otele bir göz atıyoruz. 
Açıkçası sayıca pek çok yabancı bisikletçinin bisiklet dostu otel Justiniano'da kamp yapıyor olması bizleri şaşırtıyor. 
Kendimizi, bisikletçi deryasının ortasında bulduk desek az. 

Kahvelerimizi yudumlamaya başlamışken, bugün bizlere rotamız üzerinde eşlik edecek Cebrail ve Ayşe'ye bir bisikletçi için kış antrenman kamplarının ne ifade ettiğini soruyoruz. Cebrail'in yanıtı bu yıl ülke içi yarış sayısındaki artışile ilintili. 

“Bu sezonda faaliyet programımız epey kalabalık. Daha 


önce tahmin ediyorum ki bir sezon içinde Türkiye'de 
12 tane yarış olmamıştır. O yüzden burada Ayşe (Çakır) 
ve Yunus Emre (Yılmaz) ile birlikte bir kamp yapalım, kilometre geçelim dedik. Bu sayede yarışlara en iyi şekilde hazırlanalım istedik. Bu zamanı yoğun şekilde geçiremeyen bir bisikletçi sezon içinde o açığı kapatamaz. Örneğin bu dönemde günlük ortalama 80 - 100 kilometre geçmezsek sezonun sonlarına doğru form tutarız, yahut hiç form tutamayız. Bu da yarışlarda bir iyi bir kötü performans göstermemize neden olur.” 

Erkek bisikletçilere göre koştukları yarış sayısı anlamında büyük farklılıklar olduğunu belirten Ayşe için kışantrenmanlarının en büyük faydası yarışlara adapte olabilmekten geçiyor. Kendisinden dinliyoruz: “Sezon içinde koştuğumuz yarış sayısı Türkiye çapında 1Vigeçmez. O nedenle hazırlık dönemi bayan bisikletçiler için çok önemli. Kış mevsiminde iklim koşulları uygun yerlere gelerek mesafe geçiyoruz. Bu sayede hem kendimizi yarışlara adapte ediyoruz hem de gelişimimiz açısından faydalı idmanlar yapmış oluyoruz.” 

Kahveler bittiğine göre tura başlamanın vakti gelmiş demektir... 
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SALCANO 


Yerli 
Tur 


Alanya 


'Bisikletçinin bisikleti 


Salcano XRS001 RED 16.700TL, salcano.com 


Cyclist Türkiye, ülkemizde bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar ve sponsorluklar ile adından sıkça söz ettiren Salcano markası ile yaklaşık iki yıldır Türkiye'de düzenlenen amatör yarış parkurlarını inceliyor. Yarışlar haricinde yine ülkemizin dört bir yanında farklı parkurları keşfe çıkarak, ülkemizin zenginliklerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Amatör ve profesyonel düzeyde birçok sporcuyu konuk ettiğimiz Salcano Yerli Tur bölümünde bize yol arkadaşlığı yapan XRSOOT' yakından inceleyelim. 


Kadro ve Genel Özellikler 

XRS001karbon fiber kadrosuyla Türkiye'nin tek kıta takımı olan Torku Şekerspor'un da tercihi olduğunu hatırlatalım. Kadro geometrisine yakından baktığımızda özellikle gran fondo müdavimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek özellikleri bir arada taşıdığını söyleyebiliriz. Hafif, sağlam ve sert kadro yokuşlarda dans ederken size güven veriyor. Sprint finişlerinizde ise sizi ileri iten bir karakteri var. Bisikletin yol hakimiyeti güçlü ve duruş pozisyonu çok rahat. Düz yolda kapanıp pedallara yüklendiğinizde ve uzun sürüşlerde sizi yormuyor. Ahmet Örken'in tecrübelerini dinlemek isterim ama amatör bir bisikletçi olarak beklentinin çok üstünde bir bisiklet olduğunu söyleyebilirim. 
O nereye çeksen gelen vefalı bir yol arkadaşı. Fiyat performans bazında muadillerinin çok ötesinde. Öyle ki kadro üzerindeki ekipman seçimi XRSOOT'i bir numaralı tercihiniz yapmaya çok yaklaştırıyor. 


Teker Seti 

Zipp 60 teker seti yüksek profilli bir jant çemberine sahip. Aero jantlar hızlı ivmelenmenizi sağlarken yol altınızdan adeta kayıp gidiyor. XRSOOT'i sürmeye ilk başladığınız anlardan itibaren hızlı bir sürüş çıkartacağınızı hissediyorsunuz. 
Peki frenleme? Zipp 60'ı bana göre kullanışlı kılan en büyük özelliklerinden biri frenleme yüzeyinin alüminyum olması. Bu karbon tekersetini ağırlaştıran bir unsur gibi görülse de dezavantaj olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü 

altınızda yüksek profilli aero jantlar varsa iyi bir fren performansına da sahip 


olmalısınız. Ayrıca bu fren pedi seçiminizde de daha geniş seçeneğiniz olması demek. Bunun yanında yüksek profilli çemberler özellikle yanal rüzgarlarda türbülansa girebiliyor. Neticede aero jantlar onu hızlandıran unsurlardan ama beklenmedik rüzgarlarda dikkatli olmak da fayda var. 


Grupset 

Sram Red 22 grupseti sadece 1741g ağrılığında. Sram Red 22 arka aktarıcı sessiz ve keskin vites geçişlerine sahip. 34-50 aynakol dişli oranları ve 11'li ruble benim gibi tırmanışı seven profile sahip bisikletçiler için ideal. Sram'ın double tap teknolojisi ilk başlarda aklımı kurcalasa da alışmam çok kolay oldu. Shimano ile iki ayrı koldan idare ettiğiniz vites geçişlerini Sram'da 

tek kolla yapabiliyorsunuz. Kullanım alışkanlığı kazandıktan sonra Sram oldukça pratik geliyor. Grupset, yüksek frenleme performansı sunan Sram kaliperlerle tamamlanmış. 


Sele ve Gidon 

Salcano'nun XRS001'de Ritchey'nin WCS (World Championship Series) Streem Carbon V2 selesi kullanılmış. İstanbul'da yaptığımız antrenmanlarda kullandığım endurans bisikletimle kıyasladığımda Ritchey karbon sele bana şimdiye kadar az rastladığım bir konfor sundu. Ricthey bu seriyi isimlendirirken birçok dünya şampiyonunun tercihi olmasını göz önüne almış. Onlar kadar hızlı olmadığım doğru ama kendimi onlar kadar rahat hissetmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Salcano da böyle düşünmüş olmalı. Sele borusu, gidon ve gidon boğazında da Salcano Ritchey markasının karbon fiber modellerini tercih etmiş. 

Özetlemek gerekirse bütçenize uygun, verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir bisiklet arayışı içindeyseniz, performansınızı artıracak ve gücünüzü maksimum harekete dönüştürecek, sizi katılmak istediğiniz yarışlarda öne itecek hızlı bir makine arıyorsanız, onunla tanışmanızda fayda var. 
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Sayılarla 


İstatistikler yalan söylemez 


45,004 


(Kilometre) yol alındı 


106 


(Metre) irtifa kazanıldı 


2 


(Ayşe Çakır) üst üste Türkiye dağ bisikleti şampiyonu 


2009 


Cebrail Şeker'in bisiklet sporuna başladığı yıl 


İOvin 


Mandalina görüldü (yaklaşık) 


10 


(Bir yıl) Alanya'da güneşli gün 


ISOv. 


(Her yıl) Mayorka'ya beklenen bisikletli 


he 


Kış turu başlıyor... 

75 kilometre uzunluğundaki turumuza Antalya —- Alanya 
yolu üzerinden başlıyoruz. Bu bölüm yanal rüzgarlara son derece açık. Parkurun ilk 15 kilometrelik bölümünün bizleri görsel açıdan pek tatmin etmediğini itiraf edelim. 
"Neticede araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerarası bir yoldayız" deyip, fotoğraf makinasının deklanjörüne basma işini rotanın ilerleyen bölümlerine saklıyoruz. Keza bugünkü rotamızı çizen ve geçmişte bu yolları bisikleti ile de geçen Tarık, rotanın ilerleyen bölümlerinin görsel açıdan bizlere cömert davranacağından emin. 

15'inci kilometreden sonra ise Cebrail ve Ayşe, Konya — Akseki sapağına kırıyor bisikletlerinin gidonunu. Sapaktan önceki düzlüğü parkurun ısınması gibi düşünebilirsiniz. 
Keza bisikletçilerimiz için Konya — Akseki yolu her pedal basışlarında biraz daha yaklaştıkları yokuşların başlangıcını simgeliyor. Elbette Brisaspor'un iki başarılı sporcusu için bu yokuşlar problem yaratmıyor ama eğimin 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zaman zaman “o11Vleri bulduğunu söyleyelim. Rotamızın 
20. kilometresiyse artık tamamen tırmanış üzerine. 
Günün ilk tırmanışı yedi kilometre sürüyor ve zirvede deniz seviyesinden 505 metre irtifa kazanılıyor. Yedi kilometrenin ardından ise Ayşe ve Cebrail'i ufak in çıklar bekliyor; ta ki 38. kilometreye kadar. 

Cebrail Şeker ve Ayşe Çakır soğuk asfaltta pedal çevirmeye devam ediyor. Elbette yükseklik arttıkça Okurcalar'ın manzarası bizleri olduğu kadar, ikiliyi de büyülüyor. Bu arada en iyi kareleri yakalamak için yoğun çaba harcayan Tarık Gülün çoktan tepelere tırmandığını belirtmeliyim. İn çıklı yolun bir avantajı da fazla terlemeye başlamadan tamamlanan tırmanışların ardından; inişle birlikte üşümeye fırsat bulmadan tekrar başlayan tırmanışlardır. Tepelerin ve ormanın arasında olmamız ise sporcularımızı rüzgardan koruyor. 

Günün ikinci tırmanışının ortalama eğimi 49. Dört kilometre süren tırmanışın ardından Güneycik Köyü 


MR 
Be: 


Ayşe ve Cebrail'in en büyük hedefi 
2020 Tokyo 
Oyunları. Ancak süreç oldukça zorlu. 
Ayşe Çakır anlatıyor. "Dağ bisikletinde oyunlara gidebilmemizi sağlayacak puanlar 
2018 Mayıs ayında 
toplanacak. Ancak 
Türkiye yalnızca üç bisikletçinin (Ayşe 
Çakır, Cansu Çelebi 
Türkmenoğlu ve 
Esra Kürkçü) 
puanları geçerli sayılıyor. Bu durum umutlarımızı tüketiyor." 


"2017 yol ve dağ bisikletinde beş altı 

bayan bisikletçi ile start alıyorduk. Birçok antrenör zaten bayan sporcu ile uğraşmak istemiyor, çünkü bu alanda bir 


gelecek göremiyor... | 


Zorluklarla dolu kariyerinin neredeyse ilk kulüp tecrübesini 
Brisaspor ile yaşayacak 
Cebrail'in hedefinde hem dağ hem de yol bisikleti olacak. 
“Normalde ağırlığım yol bisikleti ama bu sezon 
MTB'ye de gireceğim. 
Kısa vadedeki hedefimse 2.2 turlarda başarı elde ederek, puanlar toplamak olacak." 
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sapağına ulaşıyoruz. Tırmanışın asfalt kalitesinin son derece iyi ve araç trafiğinin neredeyse yok denecek kadar az olması büyük bir artı. Üstelik manzara da gün boyu gördüğümüz eşsizliğinden bir şey kaybetmiş değil. 
Güneycik Köyü'nü es geçip, Çamlıtepe Köyü yoluna giriyoruz. Köy yolunda yer yer bozulmaların olduğunu belirtelim. Çamlıtepe Köyü'ne kadar bir iki kilometrelik ufak iniş çıkışlarla birlikte parkurumuzun tamamı inişe 
geçiyor. Tüm parkurun inişe geçtiği mesafe toplamı 12 
kilometre. Mandalina ağaçları arasından Çavuşköy'ü de gerimizde bırakıp tekrardan Alanya — Antalya yoluna bağlanıyoruz. Bu sefer Alanya istikametinde Cebrail ve Ayşe, otele kadar soğuma mahiyetinde pedal çeviriyorlar. 
Tarık'ın çizmiş olduğu bu rota bizlerin hoşuna gidiyor, hatta zaman zaman *keşke biz de sürüyor olsak" diye de iç geçiriyoruz. Bu arada Cebrail ve Ayşe'nin de rota hakkındaki görüşlerini merak ediyor ve öğrenmek için bir soru yöneltiyoruz. Söze Cebrail giriyor: “Buradaki kamp dönemimiz boyunca hep kilometre geçtik. Ardık birbirimize de sormaya başladık nerelerde tırmanış vardır, nereye gidebiliriz diye. Sanırım bugün aradığımız rotayı bulduk. Tırmanış, iniş, düzlük... Bir bisikletçinin arayacağı her şey var. Yeşillikler içinde trafikten uzak, üstelik yol da tertemiz ve en önemlisi yol üzerinde çeşmemiz de var; daha ne olsun.” 
Brisaspor'un iki değerli sporcusu Ayşe Çakır ve Cebrail Şeker'e Cyclist Türkiye olarak yeni sezonda başarılar dileriz. 


A , 
Nİ AN SE , 


Nasıl gittik? 


SEYAHAT 

İstanbul Alanya arası ortalama 697 kilometrelik yolu kara yoluyla Isparta üzerinden geçerek Alanya'ya 10 saatte 
ulaşabilirsiniz. Hava yolu ile Gazipaşa Havalimanı'na 55 
dakikada gidebilirsiniz. Alanya'da konaklama için Cartier Tour aracılığıyla bisiklet dostu otel Justiniano'da konaklayabilirsiniz. 
Burada bisikletinizi yıkama, tamir ve bakım gibi işlemlerini de düzenlenen alanlarda gerçekleştirebilirsiniz. 


SALCANO 


EVOC Bike Travel Bag 2.0 (2.730TL) aslibisiklet.com 


EVOC Bike Travel Bag, hem kullanılmadığı zaman katlanıp az yer kaplamasıyla, hem de kusursuz bisiklet koruması ile bizden tam not alan bir bisiklet çantası. İki tekerin bisikletin sağına ve soluna konulduğu çantanın içine kadronuzu, gidonu sökerek yerleştiriyorsunuz. Yol, TT; MTB, downhill gibi bütün bisiklet türlerine, disk ve normal jant frenlerine uyumlu olan çantanın ağırlığı ise yalnızca 8kg. 


— çantası 


IFunctional 
Treshold Power) 


Bacaklarınızda iş görecek olan mutlak kuvvet nedir, nasıl belirlenir, nasıl yükseltilir? 


Hazırlayan İRFAN TÜRETGEN 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edal veya ayna kol üzerinde bulunan, yakın zamana kadar bisiklet fiyatında bile satılan, güç ölçen powermetreler artık ulaşabilir fiyatlara indi. Diğer yanda smart veya interaktif trainerların da doğrudan ya da dolaylı olarak güç ölçmesiyle çoğu bisikletçi Watt, 
TSS, NP, FTP, Watt/kg gibiterim ve kısaltmalara aşina olmaya başladı. 
FTP, yani “fonksiyonel eşik güç” 
bir saat boyunca sürdürülebilir şekilde verebileceğiniz en yüksek gücün Watt biriminden karşılığıdır. Bu değer powermetre kullananların antrenman zonlarının belirlenmesinde ve gelişimin gözlenmesinde kullanılan en kıymetli veridir dersek yanlış olmaz. 
Zwift, TrainerRoad veya Sufferfest gibi sanal ortamdaki antrenman programları/uygulamaları da egzersiz yoğunluğunuzu kalibre etmek için sizin FTP verinizi kullanır. Örneğin “FTP değerinizin 9o50'sinde ısının, 4120'sinde iki dakika interval yapın” gibi yönlendirmeler görürsünüz. 
Antrenörler de FTP verisini gelişiminizi ölçmek ve kişisel antrenman programlarınızı yapılandırmak için kullanırlar. 
Bu güç eşiği sistemi henüz kullanılmıyorken, kulaktan alınan kandan laktat seviyesi ölçülerek eşikler belirlenirdi. Doğal olarak kısa aralıklarla kan almak ve onu testetmek çok pratik bir yöntem değildi. Neyse ki FTP ve laktat eşiği fonksiyonel açıdan birbirine çok benzerdir. FTP verisi bir çok 
antrenör tarafından yaklaşık 10 
yıldır altın standart olarak kabul görmektedir. 

FTP'nin fizyolojisine bakacak olursak, ortalama 30 ila 70 dakika boyunca kan laktat değerinin 2-8 


FTP verisi kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız bir metrik değildir, spesifik antrenman için size özel bir sayıdır 


mmol-' aralığında, bireyin Watt cinsinden ortaya koyduğu güç çıktısı veya Kilojoule cinsinden saniyede ortaya koyduğu iş olarak tanımlanır. 
Bu değerlerde yapılan sürüşün 

en büyük özelliği sürdürülebilir olmasıdır. Zira bu şartlar altında yıkılan glikoz metabolize edilirken az miktarda açığa çıkan laktat ile hücreler baş edebilmektedir. Yani kasta laktatın birikmediği en yüksek efor seviyesidir aerobik eşiğiniz. 
Parçalanan glikozun temelde iki yolu vardır. Yeterli oksijen ile buluşamaz ise piruvat üzerinden laktata dönüşür. Eşik üzeri performansta kas hücrelerinde hızla laktat üretilir ve birikir. Diğer yolda ise (eşik seviyede efor sınırında) piruvat Krebs devrinde aerobik olarak yıkılarak verebileceği en yüksek enerjiye dönüşür. 

Powermetre cihazları popüler olmaya başlamadan önce bisikletçiler antrenman yoğunluğunu nabız saati ile ölçüyorlardı. Fakat nabzınız sizin ortaya koyduğunuz eforun dışında farklı iç ya da dış koşullardan 


FIP Performans 


kolayca etkilenmektedir. Yüksek hava sıcaklığı, yorgunluk, susuzluk, kötü beslenme, hatta stresli yaşam bile nabız değerlerinizi değiştirir. 
Sabit pedal devriyle ile düz yolda aynı hızla giderken bile nabzınız ortalama 10 vuruş artıp azalabilir. O yüzden nabızla efor tayini yapmak hem zor olmaktadır, hem de sonuçlar kıyaslanabilir olmaktan uzak kalmaktadır. Ayrıca, antrenman yapmak kalbinizi güçlendirmek değildir sadece. Maksimum nabzınız değişmese bile form seviyeniz değişebilir. Örneğin, yüksek nabız seviyelerinde daha uzun sürüşler yapmak mümkün hale gelebilir. 

Bu durumda nabız saati size daha fazlasını veremez. Oysa forma girmek için daha fazla güç üretmeniz ve bunu ölçebilmeniz gerekmektedir. 
Bisiklet sürerken hava direnci, 

yer çekimi, tekerleğin sürtünmesi gibi güçlerin üstesinden gelmeniz gerekmektedir. Aynı parkuru farklı zamanlarda geçtiğinizde farklı dereceler alırsınız. Tam karşıdan esen rüzgârda maksimum 25km/h © 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ortalama ile sürüyor olmak yavaş olduğunuz anlamına gelmez. 
Burada önemli olan pedalaoanne büyüklükte bir güç aktardığınızdır. 
Bu yüzden ne kadar “hızlı” 
olduğunuzu tespit etmek güçtür. 
Hız / kadans / nabız / irtifa gibi verilerin olduğu bir xyz.fit bilgisayar dosyasından rüzgâra karşı ne kadar iş yaptığınızı bilemezsiniz. Ama powermetre çevre koşullarından bağımsız olarak sizintam oanda pedala ne kadar güç uyguladığınızı ölçer. Tam güç eforla 60 saniyelik bir interval yaptığınızı düşünün. 
Daha ilk saniyede siz zorluğu hissediyorken nabız saati sizi oldukça geriden takip edecektir. Maksimum nabza belki siz 30. saniyede ulaşırken 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powermetre bu eforunuzu daha 

ilk saniyeden itibaren keskin bir hassasiyetle ekrana aktaracaktır. 
İntervalin sonlarına doğru aktardığınız güç belki azalacakken bile son 30 saniyede muhtemelen maksimum nabzınızı görmeye devam edeceksiniz. Nabzınız size yorgun olduğunuzu söylemeyebilir ama powermetre ekranından okuduğunuz değerler size yorgun olduğunuzu anlatabilir. 


FTP testi temelde bir saatlik sürdürülebilir gücü tayin edecek bir süreçtir ama 60 dakika boyunca bunu trainerda veya yolda tek başınıza test etmek oldukça uzun sayılabilecek, konsantrasyon kaybına yol açacak bir aksiyon olarak kabul edilmektedir. Hele ki bunu her ay tekrarlamak cidden çile haline gelebilir. O nedenle 20 dakikalık 
testte alınan sonucun “95'inin 60 
dakikalık test sonucuna eşdeğer 


olduğu modellense bile sıkça duyduğumuz bu 20 dakika eşik güç testinin yetersiz veya verimsiz olduğu da bilimsel çevrelerde sıkça dillendirilmektedir. Bu nedenle konunun uzmanları tarafından çok sayıda farklı ölçüm şekilleri de literatüre girmektedir. Yine de düzenli olarak altı haftada bir FTP testi yapmanız önerilmektedir. 
FTP değeri salt Watt olarak değerlendirilmemelidir. Sporcunun ortaya koyacağı güç kas kitlesine, yaşına ve kilosuna da doğrudan bağımlıdır. O nedenle salt Watt değeri yerine kilogram başına düşen Watt değeri (Watt/kg) daha kıymetli bir veridir. Bu sayede farklı fiziğe sahip sporcuların güçleride daha doğru kıyaslanabilmektedir. 

FTP değerinizi yükseltmek, yarışlara hazırlanan bir bisikletçi için hedeflerin en başında gelenidir. 
Amaç burada sadece gücü artırmak değil, tükenme noktanızı daha da uzağa taşımaktır. İki sporcunun FTP değerleri aynı olabilir ama işin içine güç ekonomisi de girince, biri FTP değerinde 50 dakika gidebilirken diğerinin 70 dakika gidebiliyor olması, yarış gibi bir ortamda sonuca büyük etki edebilir. Güç eğrisinin bu süre sonundaki düşüş hızı da çok önemlidir. Eğrinin nasıl bir ivme ile düştüğü de kritiktir. Kimisi tükenme noktasında çok ani güç kaybı yaşarken bir diğeri hemen eşik altı güç değerinde pedal çevirmeye devam edebilir. Özellikle sweetspot testi denen eşik altı egzersizlerin ve kısa süreli intervallerin bu değeri artırmadaki katkısı oldukça büyük bir paya sahiptir. Profesyonel bisikletçilerin arasında hepsinin FTP değerleri oldukça yüksektir. İşte bu aşamada güç ekonomisinin anlamı daha da önem kazanmaktadır. Hazır 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profesyonellerden bahsetmişken, onların FTP değerlerinden de örnekler verelim. Aslında çoğu sporcu bu verilerinin herkes tarafından bilinmesini istemez. 
Sporcuların anlık gücü artık yarışlarda spor kanalının ekranlarına bile yansıtılırken FTP değeri biraz daha mahrem gibidir. Kimisi gidondaki ekranın o kısmını bantla kapatır hatta. Doping iddiaları üzerine bu değerleri basınla paylaşan takımları da biliyoruz. Zira Watt veya VAM değerleri belli seviyelerin üzerinde çıkınca akla ilk doping gelmektedir. Elbette sadece Watt üzerinden sporcuyu değerlendirmek eksik olur. Watt yanında nabız, 
kadans ve kilo da önemlidir. 2014 
yılında Astana takımında Vincenzo 
Nibali meşhur Pirenelerdeki zirvelerden biri olan Hautacam'a tırmanırken 32 dakika boyunca 

6.1 W/kg değerinde güç üretmiştir. 
64 kilogram olduğu bilinirken bu 
değer 390 Watt'a denk gelmektedir. 
Ama bu gücü verirken, iki haftası geride kalmış Fransa Turu'nun bacaklara bıraktığı yorgunluğunu da unutmamak lazım. 75 kg ağırlığında biriyseniz o tırmanışı Nibali ile beraber çıkabilmek için 460 Watt'a denk gelen bir FTP değerinizin olması gerekmektedir. 

2012 yılında Jens Voigt “US Pro 
Challenge” turunun 4'üncü etabını kazanmıştı. Şimdi o etaba ait kişisel verilerine bakalım. Etap 156km uzunluğundaydı, üç saat 54 dakika boyunca 328W (4.25 w/kg) ortalama güç üretmiş (Normalize güç, NP). 
4,219 kilojoule değerinde iş yaparak kabaca 4,600 kalori yakmış, 305 TTS (antrenman stres skoru) puanına ulaşmıştır. Bu stres üç saat boyunca güç eşiğinizde sürmeye denk gelmektedir. Etaptaki bir tırmanışta 
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2000 metre irtifa kazancı elde 
etmiş, Independence Pass isimli zirveye 52 dakika süresince 370W (4.8w/kg) ortalama güç üreterek tırmanmıştır. Bu zirveden aşağı inerken bile 266 Watt ortalama güç ile pedal çevirmiştir. Zafere ulaşmak için nasıl bir efor ortaya koyduğu bariz görülüyor. Bizler gibi amatör sporcular tabii ki bu değerlere oldukça uzağız. 

Peki gücümüz hangi seviyeye denk geliyor? 


FTP Watt/kg 

2-3'e kadar Hafta sonu gezgini 

3 Amatör yarışçı / Kategori 3 
4 Kategori 2 / Orta seviye 

> Kategori 1/Yarı profesyonel 
6* Sizi Fransa Turuna alalım 


Bu değerlerden çok uzak da olsak, FTP değerlerimizi düzenli ve yapılandırılmış antrenmanlarla hedeflenen değerlere çıkarabiliriz. 
Bu konuda web sitelerinden belli ücretler karşılığında yardım almak mümkündür. Verilerinizi girerek hangi seviyede olduğunuz, hatta hedeflerinizi koyarak o yarışa kadar 
FTP değerinizi tahminen kaça çıkarabileceğinizi bile hesaplayan yazılımlar vardır. Bunlardan birisi 
XERT isimli olanıdır (http://www. 
xertonline.com). Bu yazılımlar sizin yol bilgisayarınızdan aldığı km, 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kadans, watt, süre bilgilerinizi analiz ederek gücünüzü, yorgunluğunuzu, antrenmandan aldığınız kazancı hesapladığı gibi, algoritma sayesinde uzak hedeflerinize nasıl bir form seviyesinde ulaşacağınızı da tahmin etmektedir. Program dışında yapacağınız veya yapmadığınız antrenman önünüzdeki çalışma programınızı değiştirmektedir. 
Dinlenmek için bisiklete kaç gün ara vereceğinizi bile size fısıldamaktadır. 
Bununla kalmıyor, beslenmenize bile karışıyorlar (toparlanma için ne kadar yağ, protein, karbonhidrat 
alınması gibi). Çoğunda ücretsiz 30 
gün deneme imkânı bulunmaktadır. 
Antrenman zonlarınızı FTP verinizle belirlemek oldukça kolaydır. Çoğu ürün FTP değerinizi otomatik olarak sürüşlerinizden alıyor. Zonları ya da yüzdeleri ekranınızda görecek şekilde kolayca ayarlayabilirsiniz. Böylece geliştirmek istediğiniz yönünüze uygun zonları kolayca bulabilirsiniz. 


Zon1 Aktif dinlenme 

Zon2 Dayanıklılık antrenmanı 
Zon3 Tempo antrenmanı 
Zon4 Eşik güç antrenmanı 
Zon5 VO? Max geliştirme bandı 
Zon6 Anaerobik geliştirme 
Zon7 Nöromuskular güç 


Sol üst: Alman bisikletçi 
Jens Voigt'un USA Pro 
Challenge'ta zafere kaçışı 


<Y55FTP 
56-75 FTP 
76-90 FTP 
91-105 FTP 
75106-120 FTP 
> gİ2TFTP 

FTP karşılığı yok 


Bisikletinize powermetre aldınız veya akıllı trainer edindiniz diyelim. 
FTP nasıl ölçülecek? FTP değerinizi birkaç farklı metotla ölçebilirsiniz. 
Etkili bir ısınma sürüşü ardından bir seri testler yapmanız gerekmektedir. 
Bunlar 30 saniyeden başlayıp da 20 
dakikaya kadar setlerle gidebilen, hatta tek başına blok halde 60 dakika da sürebilen testlerdir. Tümü için geçerli olan tek bir kural vardır, o da “tam güç efor” isterler. Bu testlerden biri ya da bir kaçı sonunda FTP değerinizi tespit etmiş olursunuz. 
En az 20 dakika iyice ısınıp, bu ısınma süresinde de bir-iki kez eşik değerlerinize kısa süreli ulaştıktan sonra, bir-iki dakika sakin çevirip ardından sürdürülebilir güçte 20 dk yüksek eforla pedal çevirin. Gerek trainer uygulaması gerek Garmin vb. cihazınız 20 dk süren maksimum güç verinizi kaydederek size bildirecektir. Buradan hesaplanacak güç sizin yapabileceklerinizdir. 
Belki ilk denemede başlarda olması gerekenden fazla güç verip 10. 
dakikada kesileceksiniz. Buna da alışmak için zamana ve denemelere ihtiyaç vardır. Bir süre sonra belki antrenman arkadaşınızı yokuşlarda daha kolay silkeleyeceksiniz veya her sene katıldığınız yarışta daha iyi dereceler elde edeceksiniz, 
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Chris Froome özellikle tırmanışlarda gözünü ekranında ayırmıyor, neden? Sınırları içinde, tükenmeden pedala basmayı hedefliyor. Bu sayede Fransa 
Turu'nu kazanıyor. Elbette iş salt güçle bitmiyor. Onun arkasında enaz onun kadar güçlü takım arkadaşları, taktikleri, kişisel becerileri bulunuyor. Hal böyle iken, eski yarışları özler mi olduk acaba? Herkesin gözü ekrandaki sayılarda, kulağı sportif direktörden gelen telsiz anonsunda. Çok mu robotize oluyor spor, heyecanı mı kaçıyor diye düşünmeden edemiyoruz. İçgüdüleriyle yarışanları özledik, ekranda harcadığı gücü görüp fazlasını veremeyeceğine inananlardan sıkıldık belki de. Güç sizinle olsun. ## 


© ancak kıyas bilimsel olmayacaktır. 
FTP verisi kendinizi başkalarıyla kıyasladığınız bir metrik değildir, spesifik antrenman için size özel 

bir sayıdır. Önerilen, bu testi belli aralıklarla tekrar ederek gelişim trendinizin hangi yönde gittiğini takip etmektir. FTP ölçüm testinden ayrı olarak, 4 x 15 dakika W 84-97 ' 
FTP yoğunluğunda setlerle çalışarak, m. N 4 
setler arasında 10 dakika bırakarak İ 

FTP seviyenizi yükseltmeye yönelik İl verimli bir ipucunu da aktarmış 


olalım. Özellikle zon üç ve zon i di ” Chris Eroome özellikle | dört FTP gelişimi için kıymetli Mağ tırmanışlarda gözünü aralıklardır. Ama şu gerçek ki güç - ekranında ayırmıyor, eşiğinde ve eşik üstünde yapacağınız 


neden? Sınırları içinde, v pi N tükenmeden pedala intervaller katkısı en fazla olan 


basmayı hedefliyor bölümlerdir. 
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l cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı'nda 


Cyclist Türkiye 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı 


hayatını kaybeden askerlerin anısına, saygı 


turuna çıkıyor 
Yazı ERMAN ÖNER Fotoğraflar TARIK GÜL 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yclist Türkiye ofisinde Şubat sayısının baskıya gittiği, Mart sayısının ise planlamalarının başladığı sıradan bir gün. Her yeni sayının fikir aşamasında olduğu gibi bu ay başında da ofis gündeminin ilk sırasında, derginin amiral gemisi yerli turların hangi şehirlerde yapılacağı sorunsalı var. Genellikle Cyclist ofisindeki tüm paydaşlar tarafından üzerinde hem fikir olununcaya dek titizlikle süren denklem, bu ay bizler için basit bir çözüme sahip. Zira Cyclist Türkiye ofisinde ortaya atılan öneri, bu sefer oy çokluğuyla ilk solukta kabul görüyor. Neticede er yıl Mart ayında yüzlerce bisiklet severin ve grubun, yaşamını yitiren askerleri anmak için pedal bastığı Çanakkale'yi Cyclist Türkiye olarak ıskalayamazdık. 

Bisiklet her dönem kadrosunda bir parça tarihin izini taşıya gelmiştir. Bugün dahi en büyük bisiklet yarışlarının, geçmişe ama özellikle de savaşlara atıfta bulunan yollardan geçmesi biraz da üzerinde taşıdığı bu izin sorumluluğundandır. 20. yüzyıldan itibaren, Aydan Çelik'in deyişiyle insan aklının yarattığı en iyi şeylerden biri olan bisiklet, en kötü şeylerden biri savaşların bir parçası olagelmiştir. Bunun en çarpıcı örneklerini I. Dünya Savaşı'nda görmek mümkün. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak savaşlardaki yeri elbette farklı bir yazının konusu. 
Ancak ilgili okurlarımız savaşlar ve bisiklet arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgiyi yayın kurulu üyemiz Aydan Çelik'in Cyelist Türkiye'nin Ocak 2016 sayısı için kaleme aldığı “Bisikletin savaşla imtihanı” adlı köşe yazısında bulabilir. © 


Saygı Turu 


Cyclist Türkiye, 103'üncü yıllında sizleri Gelibolu'ya, şehitlere saygı turuna davet ediyor 


Her yıl geleneksel olarak 18 Mart'ta bisiklet grupları tarafından da pedallanan burotayı Cyclist Türkiye ile 57. Alay'dan start ile yapabilirsiniz. Conkbayı, Seddülbahir, Soğanlıdere ve Kilitbahir gibi svaşın kilit noktaları da tarihe uzanan yolculuğumuzun durakları arasında. 


Toplam mesafe: 
63.3km 
Toplamirtifa: 
529m 


goo.gl/3fgatM 


20kn  254m  30km  3ökm  40km 4m 50km o Sm 6k 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yeriz 


Turu 


Büyük Abide, I. Dünya Savaşı sırasında bu coğrafyada yaşananların unutulmaması 
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© Mosso MTB Tur vasıtasıyla bu ayki asıl gayemiz ise Gelibolu'nun 103'üncü yılında vatanlarını savunmak uğruna hiç düşünmeden canlarını cesurca veren şehitlerimizi ve evlerinden binlerce kilometre uzaklıkta, yabancısı oldukları bu topraklarda hayata gözlerini yuman askerleri bisiklet aracılığıyla onurlandırmak olacak. Bu doğrultuda rotamız boyunca bizlere eşlik edecek Buğra Yiğit ve Atalay Çelik ile buluşmak üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye doğru vakit kaybetmeden yol alıyoruz. 

Eceabat'a vardığımızda gri bir gökyüzü bizi karşılıyor. 
Aklımın bana bir oyunu mudur bilinmez ama nezaman Gelibolu'ya gelsem havasında, suyunda hep bir hüzün hissederim. Sanki o yılların matemi, I. Dünya Savaşı'nın bu en kanlı cephesinin taşına ve toprağına kadar sinmiş. 
Sabahın ilk ışığıyla birlikte geldiğimiz Eceabat'ın bulutlarla kaplı, soğuk havasını da göz önünde bulundurunca, bugün de benim için bir istisna olmayacak. 

Atalay ve Buğra'yı beklediğimiz kafenin aralık kapısından sızan rüzgarın uğultusu da ayrı bir drama yaratıyor zihnimde. Bu esnada Birinci Dünya Savaşı'nın 
100. yıldönümünde, Fransa Turu organizatörü ASO'nun savaşa dair birçok tarihi bölgeyi ve savaş alanını 2014 Tour de France rotası boyunca ziyaret ederek, tarihe saygısını sunması geliyor aklıma. Neden geçtiğimiz yıl 53'üncüsü düzenlenen Türkiye Turu - muhtemelen uzun bir transferi göze alacak olmasına karşın - yaşamını bu topraklarda yitiren onlarca askeri bir kez olsun onurlandırmıyor diye iç geçirmeden edemiyorum. Dünyaya da güzel bir mesaj olmaz mıydı? 

Biz buz gibi bir Eceabat sabahında sıcak çaylarımızı 


— - 


28 Temmuz 1914'te 
başlayan |. Dünya 
Savaşı, tam dört yıl sonra, 1918'de sona erdi 


Bisikletçinin bisikleti 
Mosso 7581XC XT, 4.949TL, mossobisiklet.com 


Mosso 7581XC XT, 27.5 tekerlekleri ile karşılaştığımız engelleri aşmakta oldukça başarılıydı ve buna rağmen nispeten küçük tekerlekler tırmanışlarda da hantal kalmadı. Epixon maşa arazi kabiliyetine katkıda bulunurken, 33 vitesli Shimano XT grupset geniş bir vites aralığı verdi. Maxxis Ikon lastikler çamurda çok başarılı olmasa da, özellikle kuru zeminde çok başarılıydı. 


© yudumlayarak ısınmaya çalışırken, Buğra ve Atalay da 


uzaktan görünüyor. 26 yaşındaki Atalay Çelik ve 21 
yaşındaki Buğra Yiğit, yıllar içerisinde Çanakkale'de 


" bisikletin günlük yaşama entegre edilebilmesi adına, gerek 


kurdukları topluluklar gerekse düzenledikleri sürüşlerle 


önemli rol oynamışlar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 


Maden Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Atalay, Çanakkale'ye ilk geldiği dönemlerdeki bisiklet grupları arasında kopukluklar olduğunu dile getirerek, kendilerine ilk hedef olarak bu durumu ortadan kaldırmayı seçtiklerini anlatıyor. “2014 yılında Sivas'tan eğitim amacıyla Çanakkale'ye geldiğimde yanımda bisikletimi de 


i getirmiştim. Ama Çanakkale'deki topluluklar bölük pörçük 


haldeydi. Biz de burada bisiklete binenleri bir araya toplayalım dedik ve Bicyclerail adında Facebook'tan bir grup kurduk. Grupla birlikte yer aldığımız etkinliklerin ve 


i tanıştığımız insanların sayısı arttı. 2016'nın Ekim ayında da 


Çanakkale Bisiklet Platformu'nun temellerini attık. 
Öncelikli amacımız insanları bisiklete binmeye teşvik 


binmeye teşvik ederek, 


“Amacımız insanları bisiklete 


bisiklete karşı ön yargılarını 


kanalları sağlamak... 


etmek ve bisiklete olan bakışı değiştirmekti. Çok fazla 
turlar düzenlediğimiz söylenemez ama ilk başlarda 15 - 20 
kişi olan sayı, zamanla 120'ye kadar çıktı.” 

Geçmişte MTB Team adıyla Çanakkale'deki patikalarda gezi sürüşleri yapan Buğra Yiğit de tıpkı Atalay gibi Çanakkale Bisiklet Platformu'nun kurucularından. 
Çanakkale'de bir bisiklet mağazasında mekanisyen olarak görev yapan Buğra Yiğit'in bisiklete başlaması ise fazla kiloları sebebiyle olmuş. “Çocukluğumda çok kilo alınca, © 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abimin de yardımıyla bisiklete başladım ve bu sporu çok sevdim. O dönem ben 120 kiloydum, iki senede 75 kiloya kadar düştüm bisiklet sayesinde. Zaten bisiklet benim hayatımda çok şey değiştirdi. Asosyal birisiydim, bilgisayar başından kalkmazdım. Ama bisiklete başladıktan sonra çevrem olmaya başladı.Bisiklete ilgim giderek artınca da kendime yeni bir bisiklet aldım. Bir sene kadar Çanakkale'deki gruplarla sürdükten sonra Çanakkale'de bir grup eksiği olduğunu fark ettik. Bir abim ile beraber Çanakkale'de MTB Team'i oluşturduk. Bu oluşumu dört sene boyunca tek başıma yürüttüm. Çanakkale çevresinde dağ yollarını geçtik. MTB Team'i kuralı dört yıl olmuştu ki Atalay ile tanıştık. Ardından Bicyclerail ile tanıştırdı beni Atalay. Yeni bir grup kuralım fikri doğunca da hep birlikte Çanakkale Bisiklet Platformu'nu Ekim 2016 yılında hayata geçirdik.” 

Yeni kurulan bir platform olmasına karşın Çanakkale Bisiklet Platformu, geçmişte Abide Turu olarak da bilinen Çanakkale Bisiklet Turu'nun organizasyon kanadında yer almış. 25 Mart'ta ikincisidüzenlenecek organizasyonun, başrolünde bu yıl da Çanakkale Bisiklet Platformu olacak. 
Organizasyonun yenilenmiş haline dair detayları Atalay 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Çelik anlatıyor. “Bizim yaptığımız, şehitlere saygı turu adı altından düzenlenen Abide Turu'nun daha kapsamlı hali. 
Eskiden yalnızca abideye sürüş oluyordu. Artık ilk gün önce Troya Antik Kenti'ne 65 kilometrelik bir sürüş yapıyor, ikinci gün ise abideye pedal çeviriyoruz. Geçen sene 3500 kayıtlı kişi katıldı şehitlere saygı turumuza.” 

Atalay ve Buğra'nın anlattıklarından sonra, böylesi bir tur için doğru kişilerle birlikte olduğumuzdan daha da emin bir şekilde turumuza başlıyoruz... 


Saygıturu 

Turumuzun ilk durağı meşhur 57. Alay. 57. Alay'ın ünü her ne kadar komutasında Mustafa Kemal Atatürk'ün olmasından gelse de alay, aynı zamanda savaşın seyrini değiştirecek bir hamlenin de parçası. 57. Alay'a dair, o günlerden kalan bir not ile devam edelim. 25 Nisan 1915'te Müttefik orduları Arıburnu'na ilk çıkarmayı yaptığında, çıkarmanın yapıldığı yerde 27.Alay vardır. Mustafa Kemal komutasındaki 57. Alay, bulunduğu mevkii değiştirerek, 27. 
Alay'ın yardımına yetişir. Mustafa Kemal'in mevkii değiştirecek kararı kendi inisiyatifinde alması aslında büyük birrisktir, ama savaşın kaderi işte tam da böyle değişir. 
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© 57. Alay'ı ve her iki yanımızı saran siper ve anıtları yavaş yavaş geride bırakırken, savaşın korkunç yüzü ister istemez bizleri ürpertiyor. Sıradaki durağımız çarpışmaların en yoğun yaşandığı Conkbayırı olacak. Şimdi sürüşe dönelim. 

Buraya kadar yolun asfalt koşulu sürüş için gayet iyiydi. 
Yukarıya doğru uzanan yol iki şerit ancak tek yön olarak akıyor. Özellikle Mart ve Nisan aylarında artan trafik yoğunluğu karşısında Alan Başkanlığı çareyi yolu tek yön olarak akıtmakta bulmuş. Bizim gittiğimiz dönemde tek tük araba geçti. Yeniden saygı turumuzdan bahsetmeye devam edelim. 

Conkbayırı'na doğru uzanan yol ciddi tırmanışlar içeriyor. 
Ancak yolun kıvrımı ve çevresindeki yeşil o kadar davetkar ki . 
biran için “keşke biz de bisikletle olsaydık” diyoruz. Tüm GÜRSEL AKAY B İ 5 İ KLET yokuşu MTBile çıkan Buğra ve Atalay biraz acı çekmişe benziyor olsalar da arkalarında her iki koyu da görebildikleri 


uçsuz bucaksız gibi duran manzara çekilen tüm acılara Satış, servis ve danışmanlıkta bedel. Sol Üst: Conkbayırı aynı ılların dene imi Karşılama siperlerinin olduğu Conkbayırı'na ulaştığımızda, zamanda savaş esnasında y y ii bisikletleri gören güvenlikler bize doğru yaklaşıyor. Malum, ya iel Bağdat Cad. 204/C, Çifte havuzlar, bu alana bisikletle girmek normalde yasak. Ancak fotoğraf şöniç lar rak ayakla Kadıköy, 34726 Istanbul 

çekimi için bisikletlerle girebilmek adına önceden aldığımız © | kaldığı yerdir Tel: 0216 363 5836 


www.gurselakaybisiklet.com 
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Vehip Paşa'nın, saldırılar sonucu ıbüyük zayiatlar a Seddülbahir Cephesi'nde ettiği; “Bir kürek toprak, bir damla kan kazandırır” sözü son derece meşhurdur 


Oizin, bize doğru yaklaşan güvenlikler karşısında bizi tedirgin etmiyor. Zaten güvenlikler de bizleri anlayışla karşılıyor ve tur boyunca bir sorunla karşılaşırsak diye telefon numaralarını vermeyi ihmal etmiyorlar. 

Buğra ve Atalay bisikletleriyle Conkbayırr'ndaki siperler arasından zigzaglar çizerken, ben ise aklımda burada yaşanan muharebeleri canlandırmaya çalışıyorum. 
Conkbayırı'na dair hatırımda Çanakkale destanının burada yazıldığı var. Zira İngiliz Harbiye Bakanı, Conkbayırı'nda alınan yenilginin ardından Boğaz'ın hiçbir 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şekilde karadan da geçilemeyeceğini anlamış ve bunun üzerine birliklere gizlice çekilme emri vermiştir. Küçük bir dipnot düşelim: Aralık ayında Müttefik ordular tarafından gizlice başlayan çekilme, o kadar kusursuzca yönetilmiştir ki geri çekilme uzunca bir süre Türk ordusu tarafından dahi fark edilememiştir. 

Conkbayır'ında Mustafa Kemal'in gözlem yerine bir selam çakıp, simülasyon merkezine doğru yolumuza devam ediyoruz. Kabatepe ve Kum Otel'i asfalt yol boyunca ardımızda bırakarak Alçıtepe Köyü'ne doğru uzanıyoruz.G 


Üstte: Çanakkale 
Savaşı'nın en çetin çarpışmalarına sahne olan Conkbayırı'nda bugün dahi mermi dair kovanlarına denk gelmek mümkün 


Sayılarla 


Sayılar yalan söylemez 


Övin 


Savaşta metre kareye düşen mermi sayısı 


D4 


Atatürk'ün komutasındaki Alay birliğinin numarası 
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(civarı) Çanakkale'de savaşan asker 


YE 


(ay) Çanakkale Savaşı'nın süresi 


IS Ovin 


(civarı) her iki tarafın kaybı 


2 


(kez) 1. Dünya Savaşı'nda yaşamını kaybeden L. Petit- 
Briton'un TDF zaferi 


Bu arada rüzgar ve soğuk bir nebze daha şiddetini arttırıyor. Yolun altlarından akarak gittiği Atalay ve Buğra, Alçıtepe Köyü üzerinden İngiliz mezarlığını geçerek, Seddülbahir'e ulaşıyor. Bu noktada uzunca bir parantez açmakta fayda var. Nitekim Çanakkale Cephesi'nde Güney Grubu Komutanı olarak 15. Kolordu Komutanlığını yapan Vehip Paşa'nın, saldırılar sonucu büyük zayiatlar verilen Seddülbahir Cephesi 'nde ettiği; “Bir kürek toprak, bir damla kan kazandırır” sözü son derece meşhurdur. 

Seddülbahir'den Ertuğrul ve Morto koyları arasında kalan Seddülbahir Kalesi civarında pedal basarken Binbaşı 
Mahmut Sabri'nin anılarına değinmemek kaçınılmaz. 25 
Nisan 1995 sabahı Seddülbahir'de bulunan Ertuğrul ve Teke koylarına çıkarma yapan İtilaf devletleri ile Osmanlı Alayı arasında öylesine şiddetli çarpışmalar yaşanır ki Binbaşı Mahmut Sabri o günü; “Sahil deniz suyu senelerden beri rengini muhafaza etmişken avcı hendeklerinden tüfeğini uzatan millet fedailerinin kurşunları ile düşman 


cyvcusT 060 


3 


©0© CYCLIST 


Buğra ve Atalay Conkbayırrndaki siperler arasından İ 


zigzaglar çizerken, aklımda muharebeleri canlandırmaya çalışıyorum 


cesetlerinden boşanan kan, bahsedilen suyun rengini geçici bir zaman için değiştirdi” sözleriyle kaleme alır. 

Savaşın olağanca acımazlığına dair anılarını ardımızda bırakıp, inişle Morto Koyu'na varıyoruz. 
Morto Koyu'ndan sonraki istikametiniz büyük abide. 
Hisarlık Tepe üzerinde sonsuzluğa doğru uzanan Çanakkale Şehitleri Anıtı, 3800 ton granit taşı, 285 ton 
demir, 630 metreküp kereste, 1270 ton çimento ve 4400 
ton çakıl kullanılarak inşa edilmiş. Abidenin bulunduğu lokasyonda bisiklet sürmeye izin verilmiyor önceden söyleyelim. Bisikletle gelenlerdense, bisikletlerini güvenlik kulübesinin önüne bırakmaları isteniyor. 

Buğra ve Atalay ellerinde bisikletle büyük abide Ziyaretini tamamladıktan sonra, bisikletlerinin gidonları bu sefer Behramlı Köyü üzerinden, Soğanlıdere vadisine doğru kırıyor. Neredeyse her mevkide olduğu gibi Soğanlıdere'de de bir şehitlikle rastlaşıyoruz. Soğanlıdere Şehitliği, 1915 savaşları sırasında hava bombardımanı sonucu şehit edilen bir onbaşı ve dokuz erin anısında inşa edilmiş bir toplu şehit. Şehitliğin 1972 yılında 2. Kolordu Komutanlığı tarafından yaptırıldığınıysa sonradan öğreniyoruz. 
Soğanlıdere 'yi sahil yolu üzerinden geçip Kilitbahir'e ulaşıyoruz. Atalay ve Buğra'nın esen sert rüzgar karşısında üşüdüklerini yüzlerinden okumak hiç de zor değil. Ama saygı turumuzun neredeyse sonuna gelmiştik. 1462 yılında Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine yaptırılan Kilitbahir Kalesi yanından Eceabat'a 


doğru pedalları çeviriyoruz. Kısa bir araştırmadan sonra “denizin kilidi” anlamına gelen Kilitbahir Kalesi'nin kuvvetli bir savunma sistemi sağlayan üç yapraklı yonca planı ile Osmanlı kaleleri içinde özel bir yere sahip olduğunu öğreniyoruz. 

Günün sonunda başladığımız noktaya, Eceabat'a geri dönüyoruz. Şehir merkezinde hava bir hayli soğuk. Rüzgar şiddetini daha da artırmış, deniz ise vapur seferlerini aksatacak kadar hırçın. 
Buğra ve Atalay kendilerini sıcak bir şeyler içmek umuduyla bir kafeye atıyor. Benimse zihnimde uzun bir günün sonunda İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleri dolaşıyor: 

“Dur yolcu! 

Bastığın yerleri toprak 'diyerek' geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” 


Nasıl gittik? i 


İstanbul'dan gidecek okurlarımız, Tekirdağ üzerinden Malkara ve Keşan ile yaklaşık 400 kilometrelik yolu araç ile altı saat civarında alabilir. Dilerseniz seyahat acenteleri aracılığıyla da otobüs vasıtasıyla Eceabat'a gidebilirsiniz. Çanakkale tarafından gelen okurlarımız için Eceabat'a feribot ile ulaşım sağlandığını hatırlatalım. 


Bisiklet paylaşım sistemleri yeni teknolojilerle gelişiyor. Yerel yönetimler, istasyonsuz sistemler ve e-bisiklet paylaşım sistemlerini hayata geçiriyor 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018, bisiklet paylaşım şirketleri 

açısından epey hızlı başladı. 

Bugün,15 Şubat, Lyft, Baltimore'da 

bir bisiklet paylaşım şirketiyle iş birliğine girdiğini duyurdu. Baltimore Belediyesi ve Bisiklet Paylaşım şirketiyle anlaşarak, bisiklet paylaşımını uygulamasına ekledi. 

Bu iş birliği ile bisiklet paylaşım istasyonları, Lyft uygulamasını kullanıp, araç çağıran müşterilerin alınacağı buluşma yerleri olacak aynı zamanda. Bu istasyonlara da yine Türkçeye henüz çok taze olması hasebiyle girmemiş, 'co-located transportation hub' adı veriliyor. Ortak lokasyonlu ulaşım noktası, diye çevireyim. 
Daha iyi bir çeviri önerisi olanlar da lütfen paylaşsın. Belediyenin ulaşım departmanı tarafından da desteklenen bu ortaklık kapsamında ILyft üç yıl boyunca bu noktalara 270.000 $ yatırım yapacak sponsor olarak. 
Şimdilik sadece 5 nokta belirlenmiş. 

Iyft Baltimore pazarlama müdürü 
Mike Heslin, şehir merkezinden uzak mahallelerinden Iyft uygulaması ile 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araçla bu ortak ulaşım noktalarına gelen kullanıcıların, indiklerinde bisikletle yolculuklarına devam edeceklerini ya da tersidurumda, bisikletle bu ortak noktalara gelip Lyft sürücüsüyle buluştuktan sonra daha uzak mesafede bir yere rahatça ulaşabileceğini anlatıyor. 

Bu ortaklık kapsamında Iyft mobil uygulaması ile Baltimore Bike Share mobil uygulaması entegre oluyor ama kullanıcılar yolculuk planını tek uygulama üzerinden yapmayacaklar. Önce biri sonra diğeriyle yolculuklarını planlayacaklar. 


UBER de Ocakayının son günü, San Francisco'daki kullanıcılarına, New York City merkezli bisiklet paylaşım sistemi Jump ile ortaklık yaptığını duyurmuştu. 
Bu iş birliklerinin bisiklet paylaşım sistemlerine yatırımları, benzer iş birlikleri artıracağı kesin. Özellikle geçen yıldan bu yana, e-bisiklet paylaşım sistemleri ve istasyonsuz bisiklet paylaşım sistemleri gündemde. Iyft -Baltimore Bike Share ortak uygulamasından farklı olarak, UBER'in uygulamasında “bisiklet” seçeneği, ekranın üst sol köşesinde olacak. 

San Francisco Belediyesi Ulaşım Ajansı'ndan özel bir izinle elektrikli, istasyon gerektirmeyen bisikletlerini Ocak ayı başında paylaşıma sunmuştu. Elektrikli ve istasyonsuz paylaşım modelini San Francisco'da sunan ilk şirket olan Jump'ın, aldığı izinle San Francisco'da paylaşıma sunduğu 250 bisikleti var. Buda UBER'in bu yeni sistemi kullanacak olanlara bir sınırlama getirmesi gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte Jump da kendi uygulamasıyla kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. 

Belediyenin ulaşım ajansı tarafından yapılan duyuruda, San Francisco'nun eşitlikçi, güvenli ve hesap verebilir bisiklet paylaşım sistemi önceliklerine uygun bir hizmet vereceğini taahhüt eden Jump'ın, belirlenen kriterleri karşıladığı bu sebeple elektrikli, istasyonsuz araç paylaşım sistemi izni verildiği anlatılıyor. Jump bisikletleri, yasal olarak bisiklet park yerlerine ya da kent mobilyalarının olduğu noktalara bırakılabiliyor. İstasyonsuz 


bisiklet sistemi yeni olduğu için San Francisco Belediyesi Ulaşım Ajansı 18 ay süresince veri toplayarak, yapacağı analiz neticesinde uygulamanın devamlılığı konusuna karar verecek. Benzer bir yaklaşımı, araç paylaşım sistemi ilk uygulandığında da benimsemiş hem ihtiyacı hem sistemin sorunlarını hem de bu yeni sistemin etkilerini analiz etmişti. 

Jump'a verilen izinde, ulaşım 

departmanının doğru değerlendirme yapabilmesi için verinin paylaşımı şart koşulmuş. Söz konusu verinin analiz edilmesi sonucunda, politika önerileri belirlenecek, istasyonsuz bisiklet paylaşım sisteminin devamlılığı konusunda karar verilecek ve de 


devamına karar verildiği durumda gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. 
Bununla birlikte bu yeni sistemin 

etkileri de analiz edilecek. İlk dokuz 

ayın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ulaşım ajansının Jump'ın filosundaki bisiklet sayısını artırmasına da müsaade etme ihtimali var. Bu izin verilmeden önce Jump, küçük bir bölgede 
100 bisikletle test yapmış. Bu denemede, 
Berkeley Üniversitesinden bir ekiple araştırma çalışmak için hibe desteği almışlar. 18 aylık pilot program süresince, 


San Francisco Belediyesi Ulaşım Ajansı başka bir şirketin e-bisiklet paylaşım sistemi kurmasına izin vermeyecek. 
Bu alanda rekabetin çetin olmasına rağmen, rakipler pastayı büyütmek için birbirlerine de destek oluyorlar. 
Dinlediğim bir podcastte, NYC'de günde 600.000 yolculuğun Uber, taksi ve Iyftile yapıldığını ve bu yolculukların 480 inin 5 mil ve altında olduğunu anlatan Jump'ın CEO'su, Ryan Rzepecki, kalabalık şehirlerde elektrikli bisiklet paylaşım sistemlerinin, ulaşımı hızlandırmak açısından büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. Görüşünü kuvvetlendirmek için de Amerika'da hane halkı harcamalarında ulaşımın 


payının “620 olduğunu da vurguluyor. 

Türkiye'de durum nedir diye bakarsak, ulaşımın hane halkı harcamalarındaki payı kira/konut ve gıda harcamalarından sonra 918. (TUİK verisine göre) 

İstanbul'un eğimli yapısı San Francisco'ya benzer. Bu yazının 
“İstanbul eğimli, bisiklet zor bu şehirde!” söylemlerini değiştirmek için ilham vermesi ve yerel yönetimin girişimcilerle nasıl çalıştığına ilişkin fikir vermesi dileklerimle... 


MADONE 


Eşsiz deneyim 


Mosso Yarış 


Cyelist Türkiye yarışta! 


Cyclist Türkiye, yarış sezonunu açtı. Dergimiz ekibinden Tarık Gül, Şubat ayında önce Aydos Patika Serisi MTB yarışından kaybolduktan sonra kendini Kuzey Kıbrıs'ta birincilik kürsüsünde buldu 


Yazı TARIK GÜL Fotoğraf MEHMET BÜYÜKARI, YÜCEL ÇAKIROĞLU 


er sporcunun yeni sezon için 

kendine has hazırlıkları ve hedef 

yarışları vardır. Ben her sezon, bir önceki sezondan daha iyi hazırlanmayı kendime esas aldığım gibi, hedef olarak kendime sezon içinde yer alacağım ilk yarışı alırım. 


Aydos Patika Serisi MTB 
Aydos Patika Serisi MTB diğer MTB yarışlarından farklıdır. Koşu yarışı da içerir MTB parkuru ise çok kırıcı yahut teknik anlamda zorlayıcı bir parkur değildir. 
Yaklaşık 10km'lik parkurda toplamda 350 
metre civarında tırmanış vardır. Lakin düzenlendiği mevsim ve Aydos ormanının coğrafi konumundan dolayı parkurdan çamur, su geçişleri, kar ve yağmur eksik olmaz. Bunlar 10km'lik parkuru yeri geldiğinde zor hale getiren etmenlerdir. 
Bu sene bize güzel yüzünü gösteren yarış parkurunda sadece bazı bölümlerde bu zorluklarla karşılaştık. 

Start düdüğü çaldığında bütün kategoriler birlikte yarışa başladı. Bu nedenle Aydos 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ormanının sessizliği vites ve lastik sesleri ile biranda yerini farklı bir atmosfere bıraktı. 

İlk patika girişine gelmeden önce 350-400 metre civarında yaklaşık “5 eğimli tırmanışta iyibir yer almak gerekiyordu. Bu sene önceki senelere oranla güzel bir çıkış yakaladığımı söyleyebilirim. Kendi kategorimdeki sporcuları takip ederken, ilk patikaya önümde diğer kategorilerden olduğunu bildiğim altı kişilik bir ön grupla girmeyi başardım. Çıkışın inişine geldiğimizde güç değil teknik ön plana çıkıyordu. Kendime ve bisikletime güvendiğim için önümde benden yaşça küçük olan sporcuların arkasında tutunmayı başardım. Bir yandan da fazla 

risk almak istemiyordum çünkü iki hafta sonra Kıbrıs'ta yapılacak olan Gran Fondo yol bisikleti yarışı benim için daha önemliydi. 
Parkur içerisinde düşmeden ve bir kazaya karışmadan inişi bitirip tekrar tırmanışa geçtik. Nabzım tavan yapmış 182 civarında seyrederken arkadan birkaç genç sporcu kardeşim beni yakaladı ve ön gruptan ayrı bir ikinci grup oluşturduk. Müsait olan yerlerde arkama baktığımda yakınımda birkaç kişi 


daha olduğunu görüyordum. Aynı parkuru yaklaşık 2-3 defa daha koşmuştum ve parkurun işaretlenmesi gayet güzeldi. 


İtiraf ediyorum yine kayboldum! 

Yine de herhangi bir sıkıntı olmadan yarışırken yarışın heyecanı, nabzınızın yüksek olması, parkurda düşmemek için çok ileriye bakmamak gibi etmenlerle altı sporcuyla birlikte yarış parkurunun dışına çıktık ve neredeyse 500 metre “15 eğimli 

bir yokuşu tırmandık. Zirvede birleşip, yanlışımızı anladıktan sonra geri dönerek doğru parkuru bulduk. Bulduk ama iş işten çoktan geçmişti. Yaklaşık 8-10 dakika zaman kaybettik bu esnada. Finişe gelmeden son bir tırmanış daha vardı, kafamda orada birkaç kişiyi yakalayıp geçmek vardı. 


Nafile çabalar 

İnişe geldiğimde normalden daha fazla risk alarak önümde bulunan sporcuları bir kişi bir kişidir diyerek tek tek yakalamaya başladım. 
Sonuç olarak finiş çizgisini sağ salim geçtim ama ne kadar zaman farkı yediğimizi 


G ancak genel klasman açıklandığında anladık. Ben ve kaybolan diğer sporcu arkadaşlarımın adeta başından kaynar sular döküldü. Neredeyse 3.5 dakika fark yemiştik. Hepimiz üzüldük ama tesellimiz düşmeden parkura geri dönmemiz oldu. 
İlk kaybolan arkadaşım parkur kapanış süresine az bir zaman kala parkurdan araç yardımıyla bulunarak geldi. Ya bizde onu takip etmeye devam etseydik. 
Sonuçta genel klasmanı 36'nci olarak tamamladım. Yaş kategorisinde ise 14. 
oldum. Herzaman dediğim gibi her yarış ayrı bir tecrübedir. Bu güzel organizasyon için Utkuer Yaşar ve Faruk Kar'a çok teşekkür ederim Seneye görüşmek üzere. 


Kuzey Kıbrıs Gran Fondo 
Gran Fondo yarışından önce yapılacak olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nda görevli olduğum için Kıbrıs'a üç gün önceden gitme imkanım oldu. İlk defa Kıbrıs'ta bir yarışa katılmanın heyecanı ile yarış günü geldi çattı. Türkiye'den çok fazla katılım olmadığı için rakiplerim hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. 
Start çizgisine geldiğimizde rakiplerimi gözüme kestirmek için etrafa bakarken, Türkiye Bisiklet federasyonu Başkanı Eski Milli bisikletçi Erol Küçükbakırcı'nın da orada olduğunu görmek beni hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. 
Hakem düdüğü çalmadan nabız saatim 115 civarındaydı. Her yarış öncesi heyecanlı olmayı seviyorum açıkçası. 
Beklenen an geldi ve hakem düdüğü ile Kuzey Kıbrıs Gran Fondo start aldı. 


İlk ataklar 

Güzel ve çekişmeli bir yarış olacağı Kıbrıslı genç sporcuların çektiği ilk ataklardan belli oldu. Birkaç ataktan sonra peletonun önüne geçip yarışa daha hakim olmaya çalıştım. Çektiğim her atağa misafirperver Kıbrıslı sporcular acımadan karşılık verdiler. 5km'de nabzım neredeyse 

170'e dayanmıştı, ama diğer yarışçıların bilmediği bir şey vardı; ben yüksek nabızda uzun süre dayanabiliyordum. 
Peletonun önünde tempoyu yükseltip arkamda gelen sporcuların tempoyu düşürdüğünü fark ettim ve bir tanesine “neden tempoyu düşürüyorsun” diye sordum. Cevabı: “Abi ben geçen sene önde çok çalıştım, arkamdan gelip beni hep geçtiler ama bu sene bu tuzağa düşmem?” 
oldu. Belki haklıydı ama yarışın tadına varmak için mücadele etmek de gerekli. 


Ben tekrar hesap yapmaya ve kısa ataklar yaparak grubu bölmeye, daha küçük grup oluşturmaya çalıştım. Çektiğim ataklar neredeyse anlaşmışçasına karşılık veren üç sporcu, biraz nefes almak için pelotonun arkasına geçtiğimde yanıma geldiler. 
Ben içimden nereye gitsen geliyorlar diye düşünürken, içlerinde bir tanesi, “abi 


Yarış Mosso 


ettikten sonra sürekli benim ataklarıma karşılık veren genç sporcu kardeşlerimin grubun önünde tempo yükselttiğini gördüm. Kendimce doğru anı beklerken önümüze “3-4 eğimli tatlı bir yokuş geldi. İşte beklediğin an buydu. Var gücümle arkadan öne geçip atak 

çektim ve açıkçası yokuş bitene kadar arkama bir daha hiç bakmadım. Kırılma 


"İşte beklediğin an buydu. Var gücümle atak çektim ve yokuş bitene kadar bir daha arkama hiç dönüp bakmadım" 


iyisin dedi. Elini uzatıp tokalaştı. Diğeri de kafasıyla beni selamladı. İşte bisiklet sporu bu! 15 dakika önce startta rakiptik, şimdi ise birer dost. İçlerinden bir tanesi daha fazla dayanamadı ve “Abi yaşın kaç?” diye sordu. 


Yaş farkı önemlidir 
Benim 39 yaşında olduğumu öğrenince, 
“Sen bize rakip değilmişsin” dedi. “O yüzden mi hep beni kovaladınız” diye sordum. Cevap “Evet abi” oldu. Tekrar pelotonun önüne geçip kontrolü ele aldık. Rüzgar çapraz arkadan geliyordu. 
Aynı parkurdan geri dönecektik ve bu biravantajdı. Dönüşe iki kilometre kala atak çekmeyi bıraktım çünkü kavşaklar ve geçişler vardı ve birinin düşmesi bir yarışta en son istediğim şeydir. Dönüş için hakemlerin yol güvenliği aldığı mesafeye yaklaşık 500 metre vardı ve 52'lik eğimde ön tarafta tempoyu yükseltim. Amacım dönüşe kadar rakiplerimi biraz zorlamaktı. Çünkü dönünce rüzgar ön taraftan oldukça sert bir şekilde bizi bekliyordu. Dönüşe ilk ben girdim, bu da benim için kaza riskini ortadan kaldırmak demekti. Dönüşten önce çektiğim atak nabzımı 182'ye kadar çıkarttı. Daha 17km yolumuz vardı ve rüzgar önden şiddetli esiyordu. 
Grubun arkasına geçerek doğru atak çekeceğim yer için nabzımı düşürmeye çalışıyordum. Bu arada grubun temposu 28km hızlara kadar düştü ve ilk 
17km'lik mesafeyi 38km hızla geçtiğimi düşünürsek, butempo oldukça düşüktü. 
Bu rüzgarın etkisini gözler önüne seriyordu. 

Bu şekilde yaklaşık 5-6km devam 


noktasına gelip de arkaya baktığımda gençleri ve tecrübeli büyük sporculardan birini gördüm; istediğim olmuştu. Grubu sonunda bölmüştük. Hemen onlarla birleşip bir takım edasında rüzgara karşı çalışmaya başladık. 


Finişe son anlar 

Nabız 185, tempo 40-45km arasında yaklaşık 5km tempo yapıp grupla aramızı yaklaşık iki dakika kadar açtık. 
Sonra gruptakilerle nabzımızı normale getirmek için hızımızı sabitledik. Bu şekilde finişe gideceğimiz kesinleşmişti ve artık rahattık. Finişe yaklaşırken dört Kıbrıslı sporcuyla finiş atma planları başlamıştı. Ben ara ara tempoyu yükselterek rakiplerin durumunu kontrol ediyordum. Yaşı benden büyük olan sporcu abimizin durumu çok parlak değildi, onu anladım ama diğer gençlerin yaşları 20-23 arasıydı ve durumları iyi görünüyordu. Finişte start finiş takı yoktu ve ben finişin yerini tam kestiremiyordum. Gençler geçen sene düzenlenen yarış ile aynı yerde bittiğini bildikleri için doğru yerde atak çektiler ve finişi dördüncü olarak tamamladım. 
Yaş kategorimde ise 1. olmuştum. 


Teşekkürler 

Bu güzel organizasyonda emeği geçen 
Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyon Başkanı Ekin Adademir, Ogün Hamzaoğulları 

ve Peral Cemre Yanıker'e çok teşekkür ederim. Nazik daveti ve desteği için 

Tolga Gündüz ve Mehmet Büyükarı'ya da ayrıca çok teşekkürler. Kıbrıslı değerli sporcu arkadaşlarım seneye görüşmek Üzere... & 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ol arkadaşımız Yusuf Akkuş'u bisiklet 

dünyasını yakından izleyenler İki Teker Bir 

Adam olarak biliyor. O aynı zamanda bir 

Ankaralı. (Yusuf'un gezimiz esnasında çektiği videoları, Youtube'daki “İki teker bir adam” kanalından izleyebilirsiniz.) 

Başlangıç noktası olarak Sıhhiye Meydanı'ndaki Hitit Anıtı'nı seçiyoruz. Hem coğrafi hem de tarihi bir kerteriz bizim için. 

Buradan, Eski Ankara'yla Cumhuriyet Ankara'sının — , harmanlandığı ilk yere, Ulus'a gideceğiz. Hitit Anıtı Aydan Çelik (solda) 

Kılavuzlarımızdan biri şehirci Akın Atauz'un Ankara Yüsut AKİŞ (ende) notları, diğeri lavarla.com'un hazırladığı Ankara Keşif Haritası. Öykü Terzioğlu Özer çizmiş. Minyatür tam yerini bulmuş... 


DTCE, Olgunlaşma Enstitüsü, Radyo Evi, THK Yolumuzun başındaki Sağlık Bakanlığı binası, Cumhuriyet'in ilk büyük ölçekli yapısı imiş (1928) Akın Atauz burası için “Yenişehir'in Amiral Gemisi” benzetmesini yapıyor. 

Abdi İpekçi Parkı'nın içinden Atatürk Bulvarı boyunca devam ediyoruz. Genç Cumhuriyet'in önemli eğitim kurumlarından biri olan Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi'ne geliyoruz. Bu görkemli bina, bozkırda bir başkent yaratmanın en önemli adımlarından biri kabul ediliyor. 

DTCFP'nin yanındaki Zübeyde Hanım Lisesi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün güzel pembesi aklımıza Giro d'ltalia'nın Maglia Rosa'nı getiriyor. (Mesleki deformasyon dedikleri bu galiba.) 

TRT Ankara Radyosu'nu geçiyor, Türk Hava Kurumu'na geliyoruz. “İstikbal Göklerdedir” yazan Atatürk mozaiğini fotoğraflıyor, sağa dönüyor, ufak ufak tırmanmaya başlıyoruz. 


Etnografya ve Resim Heykel Müzesi'nden Hamamönü'ne Biraz sonra Resim Heykel ve Etnografya müzelerinin avlusundayız. Her iki binanın mimarı da Arif Hikmet Koyunoğlu. 

Resim Heykel Müzesi ilk olarak 1927'de Türk Ocağı Binası olarak inşa edilmiş. Ardından Halkevleri'ne dönüştürülmüş, onun ardından başka amaçlar için kullanılmış. 1980'den beri resim ve heykel sanatının seçkin eserleri sergileniyor. 

Etnografya Müzesi'nin önemi sadece içerdiği etnografik eserlerden ileri gelmiyor. Atatürk'ün naaşı vefatından sonraki 15 yıl boyunca burada tutuluyor. Ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e 1953'te defnediliyor. 

(Küçük bir not: Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan Ankara'ya 21 Kasım'da getiriliyor. Rekor sürede hazırlanan katafalka konuluyor. Katafalkı az önce yanından geçtiğimiz DTCF'nin de mimarı olan Bruno Taut inşa ediyor. Alman 
mimar, Kasım soğuğunda zatürreye yakalanıyor ve 24 
Kasım'da hayatını kaybediyor. Türkiye'yi çok seven Taut İstanbul'da Edirnekapı Mezarlığı'na defnediliyor. Buraya 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Etnografya Müzesi'nin önemi sadece içerdiği etnografik eserlerden ileri gelmiyor. Matürk'ün naaşı vefatından 

sonraki 15 yıl boyunca burada tutuluyor. Ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'e 
1953'te defnediliyor 


İki günde Ankara 


Normalde iki gün süren Ankara gezimizde yaklaşık 50 km yol kat ettik. 

Ama bazı bölgelerden birden fazla geçtiğimiz, bazı yerlerde çok fazla keşif 

odaklı zikzaklar çizdiğimiz için o dağınık haritaları paylaşmıyoruz. Geziyi 

bir gün içinde toparlayan daha derli toplu bir harita hazırladık. Gördüğünüz a 7 
gibi rota yaklaşık 28 kilometre. Bu mesafeyi alırken kazandığımız irtifa ise , el mı A neredeyse 600 metre. * 


Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden bu özel mirasın sokakları pedallamak için sizi çağırıyor. 


Toplam mesafe: 
28km 
Toplamirtifa: 
600m 
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Ankaralılar pek bisiklete binmiyorlar ama bisikletlilere 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çok ilgililer. Hal hatır soranlar, | | Mİ kaç kilometre yol yaptığımızı öğrenmek isteyenler, turist olup olmadığımızı merak edenlerle çevreleniyoruz. Nedense yaptığımız işi zor buluyorlar 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defnedilen ilk gayrimüslim olarak tarihe geçiyor.) 

Müzelerden ayrılıyor, Talat Paşa Bulvarı'ndan Hamamönü'ne geliyoruz. Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen çok sayıda tarihi ev, bugün sanat merkezi, dükkân ve yeme içme mekânı olarak hizmet veriyor. 

Mahalledeki Tacettin Camii'nin yanıbaşında Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı müze ev bulunuyor. 

Hamamönü'nün sokaklarında turladıktan sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan karşıya geçiyoruz. Somut Olmayan Kültür Mirası müzesine selam verip, Akın Gökyay Satranç 
Müzesi'ne devam ediyoruz. 109 ülkeden toplanan 617 
satranç takımıyla, Guinness'e girmiş bir müze burası. 
Troya atı ile satrancın atını tanıştırıyoruz. 

Buradan kuzeye devam edersek Ankara Kalesi'ne ulaşabiliriz. Ama Atatürk Bulvarı üstünde göreceğimiz başka yerler olduğu için tekrar Talatpaşa Bulvarı'na iniyoruz. Kaleye başka bir yoldan çıkacağız. 


Modern Mimarlık laboratuarı 
İki tekerlerimizi çıktığımız yokuştan aşağıya salıyor, Atatürk Bulvarı ile buluşuyoruz. Yolun karşısındaki Opera binası için Cemal Süreya: “İçine dikiş gereçleri doldurulmuş ağırlıksız bir keman kutusu” benzetmesi yapmış. Ankara Operası aynı zamanda yüzyılın tenorü kabul edilen Pavarotti'nin kariyerine başladığı yer. 
Karşısındaki Melike Hatun (diğer adıyla Opera) Camii, şehrin en yeni camisi. 2017 Ekim'inde ibadete açıldı. 
Devam ediyoruz. Yolun her iki tarafı modern bir mimarlık laboratuarı gibi. Yakın bir gelecekte bu binaların hepsi 100 yaşına basacak. 
Bizim devam ettiğimiz taraf PTT Pul Müzesi ile başlıyor. 
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(Bisiklet ve posta ilişkisi öteden beri kuvvetli bir ilişkidir. Hatırlayacaksınız, Cyelist'in eski sayılarında bisiklet temalı posta pulları ve bisikletli posta memurlarını anlatmıştık) 

Müzenin hemen yanındaki eski Tekel binası bir süredir Yunus Emre Enstitüsü'ne ev sahipliği yapıyor. 

SE Yolun karşısı ise deyim yerindeyse bir finans 

— ! i İ cephesinden oluşuyor. Tarihi Osmanlı Bankası, Etibank, 

NE i çi — A m Ziraat Bankası, Merkez Bankası binaları yanyana 

A | : EA sıralanmışlar. 
Mi UÜ & ve Şe Yol boyunca kâh durarak kâh çevirerek devam ediyor, - : N meraklı sorulara cevap yetiştiriyoruz. Ankaralılar pek bisiklete binmiyorlar ama bisikletlilere çok ilgililer. Hal hatır soranlar, kaç kilometre yol yaptığımızı öğrenmek isteyenler, turist olup olmadığımızı merak edenlerle çevreleniyoruz. Nedense yaptığımız işi zor buluyorlar. 
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Ulus Meydanı, Roma Hamamı, Julien Sütunu, Hacı Bayram Camii, Augustus Tapınağı, Anafartalar Çarşısı Ulus Meydanı'ndayız. Meydana esas kimliğini veren şey, şüphesiz 1927'de Avusturyalı heykeltraş Henri Krippelin yaptığı Zafer Anıtı. (Hatırlayacaksınız Krippel'den W Samsun'da gezerken de söz etmiştik. Samsun'a kimliğini veren anıt da ona aitti) Heykelin altında Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ama özellikle Ankara yakınlarındaki yerleşimlerden gelmiş bir insan dokusu var. 

Köşedeki Sümerbank binası artık Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak varlığını sürdüyor. Onun hemen yanındaki İş Bankası'nın ikonik binasını sağımıza alıp devam ediyoruz. Yolun adı artık Çankırı Caddesi 

500 m sonra Roma Hamamı'nın önündeyiz. Geriye 
sadece temeli kalmış olsa bile küçük bir hayal gücü , desteğiyle görkemi hissediyorsunuz. Dile kolay. 18 asır evvelinden söz ediyoruz. 

Rotamızın en kuzey noktası burası. Tekrar meydana i dönüyoruz. Bu kez İş Bankası'nı solumuza alıyor, 

; Defterdarlıkile Valilik binasının önündeki Julian 

i Sütunu'na geliyoruz. Roma Hamamı ile yaşıt anıtın üstünde yuva kuran leyleklerden çok söz ediliyor ama şubat ayında görme şansımız bulunmuyor. 

Biraz ileride Ankara'nın en eski ve en kutsal tepesinde , Büyüksufi Hacı Bayram-ı Veli'nin adını taşıyan cami ile Augustus Tapınağı'nın kalıntıları yanyana duruyor. 

Türkçe yazılmış en güzel şehir kitaplarından biri olan Beş Şehir'de, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara'nın bu yanından sıklıkla söz eder 

MÖ 7. yüzyılda yapılan bir Frig tapınağının üstüne, 1. 
yüzyılda inşa edilen bir Roma tapınağı ve onun yanında 
8 15. yüzyıldainşa edilmiş çok zarif bir cami. Etkileyici bir 
i sentez hakikaten. 


Hitiç rig, Roma, Bizans, 
“1 Seclicuklu ve Osmanlı'dan 

© Cumhuriyete devreden bu özel 
4 mirasın sokakları pedallamak 
ii içinsizi çağırıyor 


v v 


cYcLısT 008 


Carraro Troya,2046 TL wwuw.carrarobisiklet.com/troya 


goo.gl/ptZ5xW 


Anafartalar Caddesi'ne çıkıyoruz. Cadde üstündeki Anafartalar Çarşısı elli yılı aşkın bir süredir burada her çeşit ihtiyacı karşılayan bir ticari/kültürel miras. 

Bisikletlerimizi kilitliyor, çarşının katlarında gezmeye başlıyoruz. Sadece türlü çeşitli mağazalarıyla değil, duvarlardaki sanat eserleriyle de çok özel bir mekândayız. 
Füreya Koral'dan Arif Kaptan'a, Seniye Fenmen'den Nuri İyem'e kadar çok sayıda sanatçının yapıtlarıyla donatılmış bu tarihi mekânın yıkılma tehditi altında olduğunu öğreniyoruz. 


Çelik zırhlılarını giymiş bir eski zaman silâhşörü: Ankara Kalesi 
Şimdi hedefimiz yukarıdaki kartal yuvası: Ankara Kalesi. 
Arnavut kaldırımı döşeli sıkı bir yokuştan tırmanmaya 
başlıyoruz. Sanki Tour of Flanders'teyiz. GPS bir ara 6 22 
gösteriyor. Geraardsbergen duvarı gibi mübarek. 
1997'de Avrupa yılın müzesi seçilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yanından geçiyoruz. Paleolitik dönemlerden bugüne kadar Anadolu mirası sergileniyor. 
Onun hemen üstünde yer alan özel Erimtan Müzesi'ni de geçince meydana varıyor ve soluklanıyoruz. 
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Kaleye çıkmak için, Arnavut kaldırımı döşeli sıkı bir yokuştan tırmanmaya başlıyoruz. Sanki Tour of Handers'teyiz. GPS bir ara 9, 22 gösteriyor. 


Buraya kadar 11 km pedal çevirmişiz. 

Meydanın soğuk taşları, darbuka çalıp Ankara havası çığıran çocukların neşesiyle yanıyor. Ankara'nın dağlarında “Ankara'nın Bağları'nı söylüyorlar. Çocuklar her yerde ve her zaman olduğu gibi bisikletlerimizin üstüne atlayıp o değişmez cümleyi kuruyorlar: “Abi bi tur versene be!” Kırmıyoruz tabii ki. Seleler ayarlanıyor, turlar atılıyor, kalpler kazanılıyor... 

Kale kapısından içeriye giriyor, restore edilen evler arasında turluyoruz. Bazıları gözümüze tiyatro dekoru gibi görünüyor. Yaşlı bir teyze evinden fırlıyor, sokaktan gelen geçene ayar veriyor. Sabırla onu dinliyoruz. Kalenin tarihi canlılığını koruduğuna bir kez daha ikna oluyoruz. 

Biraz sonra bisikletler bizi taşımayı bırakıyor, biz bisikletleri taşımaya başlıyoruz. Merdivenli sokaklardan, 


zirveye ulaşıyor, Troya'yı kalenin burcuna dikiyoruz. 

Tanpınar, Ankara Kalesi'ni, çelik zırhlılarını giymiş bir eski zaman silahşörüne benzetiyor ve “eteklerinde daima tarihin büyük düğümleri çözülüp bağlanmıştır” diye müthiş bir cümle kuruyor. 


Kaleden iniş mi olur/ ham demir gümüş mü olur Herkesin bildiği bir hakikattir: Kaleden gün batımı nefis olur. Ama güneş batarken bulutların arasına saklandığı için istediğimiz kareyi elde edemiyor, hayıflanıyoruz. 
Güneşi evine gönderiyor, günü bitiriyoruz ama kale civarını bitiremiyoruz. Yarın yine geleceğiz. Farlarımızı yakıyor, “Kaleden iniş mi olur/ham demir gümüş mü olur” türküsüyle Hamamönü tarafından şahane bir iniş yapıyoruz. (Buralarda ne güzel downhill yarışı yapılır.) 


Şehir 
Rehberim 
Troya 
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© Arslanhane Camii, Bisiklet Manifestosu ve Rahmi M.Koç Müzesi 
Ertesi gün kaleye Hamamönü tarafından çıkıyoruz. 

Bugünün programındaki ilk noktada, Ahi Şerafeddin, diğer adıyla Arslanhane Camii'nin önündeyiz. Olağanüstü güzellikteki caminin ilk ne zaman yapıldığı bilinmiyor. 
1290 yılında Ahi Şerafeddin tarafından genişletildiği 
bilgisi mevcut. Bu yapıda da şehirde hüküm sürmüş medeniyetlerin bir sentezini görüyoruz. Camiyi ayakta tutan 24 ahşap sütunun üstlerinde Roma sütun başlıkları kullanılmış. Arslanhane adının kaynağı Ahi Şerafeddin'in türbe duvarında bulunan Greko-Romen arslan heykeli imiş. Camiden çıkıyor, meydana doğru devam ediyoruz. 
Bu sırada hoş bir sürprizle karşılaşıyoruz. Daha önceki gün bir dostumuz sayesinde haberdar olduğumuz o mekân karşımıza çıkıyor. Duvarlarında Bisiklet Manifestosu'nun yazılı olduğu Hangimiz Sevmedik adındaki cafe burası. Sadece manifesto değil, Neşet Ertaş'tan Jim Morrison'a kadar bu dünyada izini bırakmış nice insanın resimleri ve dizeleriyle bezenmiş duvarlar. 

Sabah kahvemizi orada içiyor, Rahmi M. Koç Müzesi'ne yöneliyoruz. 

Ankara'daki müze, kendisi de bir Ankaralı olan Vehbi Koç'un iş hayatına atıldığı ilk dükkanı da içeren Çengelhan'da kurulmuş. Müze daha sonra yan tarafındaki Safran Han ile birleştirilerek büyütülmüş. 

Cyelist okurları İstanbul Hasköy'de aynı adı taşıyan müzeyi ve onun zengin bisiklet koleksiyonunu hatırlayacaktır. İstanbul'daki kadar büyük olmasa da buranın bisiklet koleksiyonu da çok hoş. 

Müzeden ayrılıyor, dün çıktığımız yoldan bu kez iniyoruz. Arnavut kaldırımları üstünden Ulus Meydanı'nda ulaşıyoruz. 


1. ve 2.Meclis, Evkaf Apartmanı ve Gençlik Parkı 


Meydanın diğer köşesindeki Birinci Millet Meclisi binasının bahçesine bisikletlerimizi park ediyor, içeri 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giriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kurumu, şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veriyor. 

23 Nisan 1920'de açılan meclis 1924 yılına kadar bu 
işlevini sürdürüyor. Sonra başka amaçlar için kullanılıyor. 

Hemen yanındaki Sayıştay binasının altında ise 1924'te açılan 2. Meclis binası bulunuyor. Burası da Cumhuriyet Müzesi olarak varlığını sürdürüyor. 

2. Meclis'in hemen karşısında genç Cumhuriyet'in en önemli oteli ve sosyal kurumu Ankara Palas bulunuyor. 

Yusuf acil bir işi çıktığı için bizden ayrılıyor. 

Yolun kalanını Samed'le ben kat edeceğiz. Meclis'ten aşağı iniyor, aşağıdaki göbekten İstiklal Caddesi'ne dönüyoruz. Sol tarafımızda kalan Evkaf Apartmanı Devlet Tiyatroları'nın Küçük Tiyatro'sunu içermesinin yanısıra Orhan Veli ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatlarının bir bölümünü geçirdiği apartmandır. 

Devam ediyor, Gençlik Parkı'na giriyoruz. Samed'in de benim de burada mutlu çocukluk anılarımız var. Nedense gözümüze eski neşesinden, coşkusundan uzak görünüyor. 
Kimbilir belki de biz fazla büyüdük. 

Parkın içinde turladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunun ve Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nun yanından Cer Modern'e ulaşıyoruz. 


Cer Modern 

Cer Modern, Ankara'nın eski vagon bakım atölyelerinin yerine kurulmuş bir modern sanatlar müzesi. Sedece düzenlenen sergi ve etkinliklerle değil, bahçesindeki Su Perileri heykeliyle de ilgi çekici bir yer. 

Su Perileri heykeli 1924 yılında İtalya'dan getiriliyor. 
İlk geldiğinde Hacettepe Parkı'na konan heykel, daha sonra şehrin her yerini dolaşıyor. En son 1992'ye kadar Tandoğan Meydanı'nda iken bir depoya kaldırılıyor ve tam 18 yıl orada bekletiliyor. 2010 yılında Cer Modern'in önüne yerleştiriliyor. Biz gittiğimizde fıskiyelerinden sular akmıyordu. Ama heykellerden taşan yaşam coşkusu bu “kuru” haliyle bile insana geçiyordu. & 


Üstte solda: 
Arslanhane Camii 
Minaresi. 


Orta Üst: Bisiklet 
Manifestosu. 


Üst Sağ: Rahmi M. 
Koç Müzesi. 


Yan Sayfa Sol: 
Gençlik Parkı. 


Yan Sayfa Sağ: 
Anıtkabir 
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GAnıtkabir 
Artık günü tamamlamak üzereyiz. Hedefimiz Anıtkabir. 

Tren Garı'nın önünden geçiyor, ileriden sola dönüyor, Tandoğan Meydanı'na yöneliyoruz. Meydana geldiğimizde Su Perileri Heykeli'nin yerinde bir çaydanlık heykeli görüyoruz. (Hey sevgili Ankara, seni görmek ister her bahtı kara.) 

De Gaulle Caddesi'nden, Fevzi Çakmak Caddesi'ne dönüyoruz. Oradan Akdeniz Caddesi'nden Gençlik Caddesi'ne iniyoruz. Anıtkabir'in bulunduğu Rasattepe'nin etrafında tam bir tur atıyoruz. 

Sonra da bisikletleri girişe kilitleyip Aslanlı Yol'dan Mozole'ye ulaşıyoruz. Hafta içi olmasına rağmen her yaştan, her kesimden insan topluluğunun modern çağların en büyük liderlerinden birini ziyarete geldiğini görüyoruz. 

Biz de saygılarımızı sunuyor, huzurdan ayrılıyoruz. 


Ayrılık vakti 

Yahya Kemal'e “Ankara'nın nesini seversiniz?” diye sorduklarında “İstanbul'a dönüşünü” diye cevap verdiği rivayet edilir. Samed için bu durum “İzmir'e dönüşü” olarak revize edilir mi bilmiyorum ama benim için durum Yahya Kemal'in tarifettiği gibi değil. 
Biz Ankara'yı seviyoruz. Belki İstanbul gibi, İzmir gibi bir sevme biçimi değil bu. Ama orada halen içimizi ısıtan çok şey var. 

Bir kez daha Gençlik Caddesi'nden geçiyor, Strasbourg Caddesine bağlanıyor, Maltepe üzerinden başlangıç noktamızdaki Hitit Anıtı'na ulaşıyoruz. 

Haklısınız... Ankara, şüphesiz bunlardan ibaret değil. Cumhuriyetle birlikte kurulan Kızılay, Kavaklıdere, Çankaya taraflarına gidemedik. Hatta Cem Yılmaz'ın Vizontele filminde, TRT ekibindeki kadına sorduğu Aşağı Ayrancı'ya da gidemedik. 

Onlar da başka bir yazının konusu olsun.## 


Profil o Tom Dumoulin 


arkadaşları 


Cyclist Türkiye, Berlin'de gerçekleştirilen Team Sunweb takım tanıtım toplantısında Tom Dumuoulin ve arkadaşları ile bir araya geldi 


Yazı İBRAHİM YILMAZ Fotoğraf COR VOS - TEAM SUNWEB 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Profil o Tom Dumoulin 


cam Sunweb 2018 yılı takım 

tanıtımı, Almanya'nın başkenti 

Berlin'de yapıldı. Toplantının 

başlangıcına dakikalar kala 

Cyclist Türkiye ekibi de 

Alexanderplatz'ın bisiklet dostu caddelerinde Team Sunweb takımı ile bir araya gelmek için kiralık bisikletlerini Voltaire caddesine sürüyordu. 


Basının yoğun ilgisi 
Toplantı yerine vardığımızda ceket ve kabanlar çoktan vestiyerdeki askıları doldurmuştu. 
Dünyanın birçok farklı ülkesinden basın mensubu platformda Tom Dumoulin'in görüneceği an için kollarını sıvamış, deklanşöre basmak için son kontrollerini yapıyorlardı. Ses kayıt cihazları hazırlanmış ve Dumoulin'in ağzından dökülecek kelimeler bekleniyordu. 
Cyclist Türkiye ise hazırlığını önceden yapmış, Giant Türkiye vasıtasıyla Tom Dumoulin'le Türkiye'deki okurlara özel bir röportaj yapmak için Team Sunweb'den izni koparmıştı. 

Tom Dumoulin'e sorularımızı yöneltmeden önce takım tanıtım toplantısından biraz daha bahsedelim; 


Takım toplantısı 

Duvara yansıtılan ekranda geri sayım 

başlamış, Alman televizyonunun tanınmış sunucularından Marc Bator sahnedeki yerini almıştı. Projeksiyon, Team Sunweb takım sürüşlerinden görüntüleri yansıtırken saniyeler sıfırı gösterdiğinde gitar ve davul sesleri Berlin'in ara sokaklarında yankılanmaya başlamıştı. 

“Açıkça itiraf etmeliyim ki daha önce hiç bu kadar dünya şampiyonu ile aynı sahnede yer almamıştım. Bireysel dünya şampiyonu, takım dünya şampiyonu ve zamana karşı dünya şampiyonu unvanları. Bu takımın başardıkları gerçekten müthiş” diyerek açılış konuşmasını yapan Bator, takıma olan yoğun ilgiyi de bu başarılara bağlıyordu. 

Evet, Marc Bator haklıydı, takım tanıtım toplantısında erkek ve kadın takımlarını aynı anda birlikte sahneye çıkaran Team Sunweb ince eleyip sık dokuyan bir anlayışa sahip olduğunu bizlere 2017 sezonunda kanıtlamıştı. 
Giro'da Tom Dumoulin'le pembe mayo, Micheal Mathews'la Fransa Turu'nda yeşil mayo derken daha sonra hem kadınlarda hem erkeklerde takım ve bireyselde zamana karşı dünya şampiyonu olan bir ekip karşımızda duruyordu. 
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Geçen sezonun ardından takımdaki değişiklikler 

Takımda geçen yıldan beri büyük değişiklikler olmadığını hatırlatalım. Geçen yılki ekipten takımın tek Fransızı Warren Barguil'in procontinental seviyesindeki Fortuneo-Samsic'e gitmesi ve takımın güçlü domestiklerinden Albert Timmer'in artık ailesine daha çok 

vakit ayırmak istemesi sebebiyle emekliye ayrılmasından sonra Team Sunweb Türkiye Turu'nda Trek Segafredo ile yeşil mayo kazanarak sezonu kapatan Edward Theuns'ü VI kadrosuna katmıştı. Albert Timmer gibi Yk > weğ takımın değişmez isimlerinden biri olan Simon 

Geschke, geçen yılın başında Team Sunweb'le üçyıllık kontrat yapan Micheal Matthews, 

Giro zaferinden sonra 2021 yılına kadar Team Sunweb ile sözleşmesini uzatan Tom Dumoulin 
2018 yılında da takımın belkemiğini oluşturacak 
olan isimler. 


Sponsorlar 
Bir iki klasik soru ile kısaca 2017 
değerlendirmesi yapıldıktan sonra sıra takımın ana sponsorlarını konuşturmaya gelmişti. 
Aslına bakarsanız takım tanıtım toplantılarının en sıkıcı anları da bu olsa gerek. Genellikle verdiği paranın hakkını sonuna kadar çıkarıp marka bilinirliklerini ne kadar artırdıklarını, ne kadar güçlü bir marka olduklarını ve televizyonda ne kadar görünür olduklarını belirten sponsorlar bana hep "Ghislain Lambert'in Bisikleti" filmini hatırlatır. Tam da burada Simon Geschke, Micheal Matthews ve Wilco Kelderman'ın Sunweb'in reklam filminde oynaması, Edward Theuns'ün toplantı sırasında kaza ile elinden düşürdüğü ama Floortje Mackaij'in biran olsun elinden bırakmadığı Samsung marka telefonu gibi reklam fırsatları bisiklet sporunu ayakta tutarken sporcuların da buna alet olmaktan kendilerini kurtaramadığını Simon Geschke şu sözlerle onaylıyordu: “Sponsorların bizi desteklemeleri karşılığında bizden beklentileri olacağı anlamına geliyor. 
Bisiklet yarışçısı olarak sponsorlara sadece başarı ile karşılık veremiyorsunuz. Mesela, bu yıl Sunweb adına reklam filmlerinde de oynadık. Bu da bizim işimizin bir parçası." 
Elbette tur operatörü Sunweb'in reklam müdürü Tim Van Den Bergh de kazandıkları dünya şampiyonlukları ve Giro zaferleri ile sosyal medyada aldıkları tıklama rakamlarının milyonlara ulaştığını söylemeden edemezdi. 
Bu bölümlerde basına ayrılan bölümde 


“Almanya'nın başkenti 
Berlin'de gerçekleşen 
Team Sunweb takım tanıtımda erkek ve kadın takımlarında dünya şampiyonları sahnedeydi 
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Profil OTom Dumoulin 


fısıldaşmalar uğultuya dönüşürken, Team Sunweb Ceo'su Iwan Spekenbrink oldukça güzel şeylerden bahsetmeye başlayarak dikkatimi çekti. 


Team Sunweb antidoping programı 
İsviçre merkezli tur operatörü 2017 yılı Ocak ayında yeni ve bağımsız bir antidoping programına başlayacaklarını duyurmuştu. 
Bu uygulama için partner olarak Hollanda ulusal antidoping ajansı olan Dopingautoriteit seçilmiş. Böylece Team Sunweb, genç, kadın ve erkek takımlarını, programın tüm masraflarının Sunweb tarafından karşılanacak olan bu özel doping programıyla temiz tutmayı hedefliyor. 
"Antidoping programının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu programın tüm finansmanını biz sağlıyoruz. 
Sponsorlukla ilgili ilk temaslarımızda antidoping bizim için konuşulması gereken en önemli konuydu. Sponsorluk anlayışında takımdan alabileceğimiz maksimum verimi almak gibi yaygın bir uygulama olduğunu gördük. Ve işler ters gittiğinde sponsorların hiç sorumluluk almadığını hatta ortadan kaybolduklarını gözlemledik. Biz ne istiyorduk? 
Biz takımda kesinlikle pozitif doping test sonuçları ile karşılaşmak istemiyorduk. Bu antidoping testleri ile mümkündü. Ve üzerimize düşeni yapmaya hazırdık. Bu yaklaşımın sporcuları bu hataya düşmekten uzak tutacağını düşündük. Yıldan yıla bisiklet sporunda da bu vakalar daha az sayıda görülmeye başlandı. 
Bizim amacımız temiz yarışan sporcuların haklarını korumak. Eğer daha çok takip ederseniz, yarışa girmeden önce sporcunun doping yaptığını tespit edebilirsiniz. Bu pelotonu korumaktır. Bu işten fayda sağlıyorsak sponsor olarak sorumluluk da almanız gerekmekte. Bu konuyu çok düşündük ve bugün kararımızla gurur duyuyoruz." diyor Iwan Spekenbrink. 


Tom Dumoulin'le Türkiye'ye özel 

Verilen arada Edward Theuns'le bir kahve 

içmek için fırsat bulduk. O da yeni takımında işlerin oldukça profesyonelce yapıldığını, beslenme ve dinlenmeye kadar takımın bilimsel metotlar uyguladığından bahsetti. Ayrıca Team Sunweb'in 2018 programında Türkiye Turu'nun yer aldığını da müjdeledi. 

İşte bu aradan sonra sporcular ile söyleşi için gazetecilere ayrılan süre başlamış oldu. Basının ilgisi kaçınılmaz olarak Tom Dumoulin ve Micheal Matthews üzerinde yoğunlaştı. Açıkçası verilen süre herkes için yeterliydi. 
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Tom Dumoulin Profil 


Cyclist Türkiye: 2017 kariyerinde unutamayacağın bir yıl oldu. Ne söylemek istersin? 

Tom Dumoulin: Geçen sezon hayal edebileceğimden fazlasına eriştim ki bu harika bir duygu. Açıkçası büyük turlardan birinde kazanmayı hedeflemiyordum. Birinci ve ikinci denemelerimde oldukça iyi sonuçlar aldım. Bu kendi adıma benden beklenen bir şey değildi. 
Ama gerçekleşti. 


Cyc: Beklenmedik başarılar hayatında neler değiştirdi? 

TD: Geçtiğimiz yıllar hep daha iyisi daha hızlısı olmaya uğraşmakla geçti. Bazen kendi kendimi çok fazla zorladığımı düşündüm. En iyisi olmak için uğraşmak bazen kontrolü kaybetmenize yol açabilir. Bazen neyi başarabiliyorsanız osizin için yeterli olmalıdır. Daha fazlasını istemek bir bakış açısı. Ve ben kendi bakış açımı değiştirmeye odaklanacağım. 


Cyc: Giro zaferi ve ardından dünya şampiyonluğu. Bunlar senin için son nokta mı? 
TD: Geçtiğimiz sezon başarılı bir sezon geçirdim. Hedeflere varmak için iyi bir planlama şarttı. 4 farklı coğrafyada antrenman kampı gerçekleştirmek en iyi sonuçları hangi şartlarda verebildiğimi görmem açısından faydalı olmuştu. Gerçekçi olmak gerekirse önümüzdeki her sezonun 2017 gibi geçeceğini ummak hata olur. Tabi ki 2017'de eriştiklerim gözlerimi açmama sebep oldu. Artık Fransa Turu'nda iddialı isimlerle podyum mücadelesi verebileceğimin farkındayım ama henüz Fransa Turu'nu kazanmayı hayal etmiyorum. Bu belki kariyerimde on defa deneyeceğim ama belki de her seferinde başarısız olacağım bir yarışama elbette kesin olan bir şey var ki her seferinde deneyeceğim. 
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Profil o Tom Dumoulin 


Cyc: Geçen yıl seni dağlık etaplardaki tırmanışlarda birçok zaman yalnız gördük. 
Öte yandan Froome senin kendisini en çok zorlayacak sporcu olarak gördüğünü belirtti. 
Fransa Turu'nda koşarsan nasıl bir stratejin olurdu? 
TD: Eğer Team SKY dışında bir takımda yarışıyorsanız kendi takımınızdan daha fazlasına ihtiyacınız var demektir. Büyük turlardan birini kazanmak için diğer takımlarla çalışmanız gerekir. Öte yandan diğer takımlarla işbirliği sizin istediğiniz zaman sizin istediğiniz gibi gerçekleşmez. Tour'un son haftası takım arkadaşlarınızdan ziyade rakiplerinizle de ilişkileriniz çok önemlidir. Şansınız varsa diğer takımlardaki rakiplerinizin çıkarları ile amacınızın örtüştüğü bir anı yakalayabilirsiniz. 
Ama her şey entrikadır ve anlık stratejiler geçerlidir. Bunları size en iyi faydayı sağlayacak şekilde kullanmanız için düşünecek çok süreniz de olmaz. Ve kesin olan şey bisiklet sadece olanca gücünüzle en hızlı sürmenize bağlı değildir. İşte tüm bunlara Tour'un ilk başladığı günden beri hazırlıklı olmanız gerekir. 


Cye: Hızlıca soralım bu yıl ki yarış programın nedir? 

TD: Geçen yılla aynı takvimi planladık yani 

bir değişiklik yok. Aynı takvimi koşacağım. 
Giro'da formamı savunacağım ve Giro'nun nasıl geçtiğine bağlı olarak Fransa Turu veya La Vuelta'dan birine katılmayı değerlendireceğim. 


Cyc: 101. Giro için ne düşünüyorsun? 

TD: Zamana karşı etapları ile iyi bir parkur 

var. Ama bu yıl hem Fransa Turu'nun hem de Giro'nun bana tam anlamıyla uygun olmadığı kanısındayım. Bana göre Giro'da genel klasmancılar ve tırmanışçılar eşit şansa sahipler ve çok sayıda genel klasmancı var. Tabii ki yarış takvimimi diğer yarışçıların takvimlerine bakarak oluşturmuyorum. Benim direncime en uygun yarış programı üzerinde çalışıyoruz. 
Kısacası Giro'da formamı savunacağım. 


Cyc: Albert Timmer'in yokluğu takımı bu yıl etkileyecek mi? Onun hakkında ne söylemek istersin? 

TD: O herzaman çok sadık bir domestikti. 
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Takım için her zaman çok çalışır kendini feda ederdi. Benim gibi sonuç için yarışan sporcular için çok önemli bir rol üstleniyordu. Aslında onun yaptıklarına bakarsanız takımdaki herkesten daha güçlü olduğunu görürsünüz. 
Ama bu hiçbir zaman bireysel sonuçlara dönmedi ve bu üzücü. Onun orada olduğunu bilmek sizi güçlü yapıyordu. 2 yıl öncede Giro'da mental olarak zor anlar yaşıyordu. 11. 
Etap sırasında yarışı bırakması gerektiğinden bahsediyordu. Çoktan yarıştan düşmüştü 

ve arabaların arkasından etabı tamamlaya çalışıyordu. Ona ihtiyacımız olduğunu ve yarışı bırakamayacağını söyledim. Birden pedallara asıldı ve müthiş hızlanmaya başladı. Ona gerçekten ihtiyacım vardı ve karşımızda bir tırmanış belirmişti. Ama öyle hızlanmıştı ki onun arkasında pedal basmaya zorlanıyordum. 
Yokuşun başında bana hızlanmamız gerektiğini söylemeye başlamıştı. Ben ise çoktan dağılmıştım. Bu performansı onun ne kadar güçlü olduğunu gösteren en önemli anılarımdan biridir. 


Cye: İlk önceleri kariyerini bisiklet üzerine kurmadığını biliyoruz. Bugün geldiğin noktada neler hissediyorsun? 

TD: Öğrenciydim ve keyif için bisiklet sürüyordum. Bisiklete ilgim yoktu. Sadece keyif için sürerken zamanla tutkunu oldum. 
Bir kaç yıl önce 35 yaşında duracağımı ve bir daha bisiklet sürmeyeceğime inanıyordum. 
Bugün farklıdüşünüyorum. Bu benim dünyam oldu. Sadece zaferler değil aynı zamanda antrenmanlardan da zevk alıyorum. Mesela temmuzda bir hafta İtalya'ya tatile gelmiştim. 
Gün batımına iki saat vardı. Bisiklet sürmek istedim. Bu küçük antrenman bir katkı sağlamayacaktı ama ben sadece sürmek istiyordum. Ve bunu eskiye göre daha çok istiyordum. Bisiklete bağımlılık hoşuma gidiyor. 
Yarışlarda ise kazanmaya tutkun oluyorsunuz. 
Daha çok kazanmak istiyorum. Diğerlerinden daha iyi olmak, mükemmelliğe ulaşmak en büyük hedefim. Yarış içinde diğerlerini ezmek istiyorum. Tatmin noktam diğerlerinin gücünü kaybettiğini görmek. Podyumda yanınızda Ouintana ve Aru'yu görmek saf mutluluk anlamına geliyor. Giro'dan sonra tekrar 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Liv Bisikletler, Giant Türkiye Bayilerinde. 
Size En Yakın Bayiyi Bulmak Için; https://www.giant-bicycles.com/tr-tr/dealers/ 


Profil oTom Dumoulin 


“Hazırlık aşamalarında daha öğrenecek çok şey var. Mesela Fransa Turu için ideal antrenman programı ne olmalı? " 


m, 
HONDA TAĞ f 9 
N LU PINARLI PEONEME e pe 
: 
ğ HONDA w TAGHever Gn PONARSLI 
1 ar 


selio 
TAGHever AAA pesar 


PINAR 
NARSLLO N 


1100 vi... 


000 cYCUST 


Tom Dumoulin Profil 


büyük bir tur kazanmayı hedefliyorum. 
Bir yarış kazanıp iki yıl ortada görünmeyen yarışçıları sevmiyorum. Henüz hiç bir şey kazanmadığınızda ilk zaferinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz ama kazanmaya başladıkça bu kazanma arzusu çığ gibi büyüyor. 


Cyc: Bugün zamana karşı dünya şampiyonusun. 
Bundan daha ileri gitmen mümkün mü? 

TD: Geçen yıl birkaç detay dışında çok az 

hata yaptım. Daha sakin olabilirdim. Mesela o yarış sırasında tuvalet olayı komik bir hataydı. 
Sonrasında kendimi pelotonu kovalarken buldum. Final tırmanışında peloton birçok noktadan kopuyordu. Bu hatayı bir daha yapmayacağım. Her tecrübede daha iyisini nasıl yapacağımı öğreniyorum. Yarışı okumak ve taktikleri görmek için kendimi yüzde yirmi daha fazla geliştirebileceğimi düşünmüyorum ama hazırlık aşamalarında hala öğrenecek çok şeyim var. Mesela Tour'a katılmak için en ideal program ne olmalı? 


Cyc: Dünya şampiyonluğu ile Giro zaferini pekiştirdin. Bu sonuçlar seni şaşırttı mı? 

TD: Yarış boyunca verilerim çok yüksekti ve ben yol bilgisayarımın bozuk olduğuna inanmaya başlamıştım. O gün gerçekten kendimi cennette uçuyormuş gibi hissediyordum, limitlerimin üzerindeydim. Garip olan şu ki bir ay öncesinde ise kendimi iyi hissetmiyordum. Ama sakinliğimi korudum ve yarıştan bir kaç gün öncesinde rahatlamayı başarmıştım. Bu süreç benim için iyi bir tecrübeydi. 


Cye: Yine bisikletle ilgilidüşüncelerinde en başa dönersek bisiklet kariyerini noktaladıktan sonra bugün geldiğin noktayı göz önüne alırsak gelecekte ne yapmayı düşünüyorsun? 

TD: Açıkçası bisikleti bıraktıktan sonra neler yapacağımı hiç düşünmedim. Ama geçtiğimiz sezon boyunca fiziksel olarak ne olduğum kadar mental olarak kim olduğum konusunda da birçok şey öğrendim. Sanırım olgunlaşıyorum. 
Tom Dumuolin, fiziksel ve mental kapasitesini 2017'de Giro galibiyetinden sonra Norveç'te 

İ zamana karşıdünya şampiyonluğunu kazanarak gösterdi. Eğer sürpriz yapıp Fransa 

i Turu'na katılmazsa onu bu yıl daha çok unvanlarını korumaya çalışırken izleyeceğiz. 
Ama konuşmasında açık bıraktığı kapıdan girebilir ve bu yıl bize Fransa Turu'nda bir 

| sürpriz de yaşatabilir. Sonuç olarak o gün 
birgün gelecek ve 1990 doğumlu Hollandalı önümüzdeki yıllaradamga vurmak için gün 

2 sayıyor. 
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Marin Woli Ridge Pro 


Wolf Ridge, ilk bakışta “olsa olsa Marin'dir” dedirten bir bisiklet. Bunda en önemli pay, elbette ki bisikletin arka süspansiyon tasarımı 


Yazı CÜNEYT KOZAKOĞLU 


ÖZELLİKLER 
Model 


Kadro 


Ön Çatal 
Çekiş sistemi 


Frenler 


Tekerlekler 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arin, bu yıl 32. yılını kutlayan bir dağ 

bisikleti markası. Bu haliyle dağ bisikleti 

piyasasının duayenlerinden demek yanlış 

olmaz. Kaliforniyalı marka, her ne kadar 
“yenilikçi” deyince hemen akla gelmese de, 1993 
yılında, kurulduktan sadece 7 yıl sonra 1993'te Marin Titanium FRS'i Manitou amortisörlerle donatılmış ilk çift süspansiyonlu modelini piyasaya sürmüş. Sonraki yıllarda Marin'i betimleyen iki unsur oldu denebilir: vazgeçmedikleri çelik sabit kadrolu modeller ve -dürüst olmak gerekirse- göze pek de hitap etmeyen OUAD-Link gibi arka süspansiyon tasarımları. 


İlk izlenim 

Wolf Ridge, ilk bakışta “olsa olsa Marin'dir” dedirten 

bir bisiklet. Bunda en önemli pay, bisikletin arka süspansiyon tasarımı. Kadronun tek parça halinde tasarlanmış arka boruları, OUAD-Link'in devamı olarak 


Marin'in çift süspansiyonlu modellerine karakteristik bir görüntü veriyor. 


Üretici ne diyor? 

Marin, Wolf Ridge için “bir kategori belirlemedik” diyor. Ağır downhill ve hızlı XC sınıfları arasında herşeye gidebildiği, 160mm'lik süspansiyon mesafesine rağmen belirli bir sınıfa yerleştirmedikleri bir bisiklet. 
Tabii bununla beraber vurgulanan, bisikletin arka süspansiyon tasarımının çok verimli olduğu. Bu verimlilik için kıstas, tasarımın pedaldan gelen ivmeler ile amortisöre gelen ivmeleri birbirinden ayırması. 


Dikkatimizi ne çekti? 

Wolf Ridge Pro elbette kendini arka süspansiyonu etrafında tanımlayan bir bisiklet. RBACT-2 PLAY gibi nispeten karmaşık bir isimle tanımlanan süspansiyon tasarımı, Marin ile Naild markasının yaklaşık 5 yıllık 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Wolf Ridge Pro elbette j 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etrafında tanımlayan NZ bisiklet. R3ACT-2 PLAY gibi nispeten karmaşık bir isimle, tanımlanan süspansiyon“ 
tasarımı, Marin ile Naild 
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ONU MARIN YAPAN 
R3ACT-2 PLAY'in ana özelliği, orta milin üzerinde ana borunun içinde yer alan ve kayan bir silindir. Bu silindir bir amortisör değil, fakat orta milin üzerindeki konumu sayesinde amortisör çalışırken bisikletin arka kısmının ön kadroyla olan mesafesini değiştiriyor. 
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# Wolf Ridge Pro, 


çok sakin, fakat bir o kadar da 


iniş hissi veren birb isiklet 

Obir çalışmasının ürünü. İlk bakışta klasik dört eklemli yem Ye bir çift süspansiyon tasarımı gibi gözükse de, aslında kadronun arka kısmı amortisör çalışırken sabit bir mafsal etrafında hareket etmiyor. 

R3ACT-2 PLAY'in ana özelliği, orta milin üzerinde ana borunun içinde yer alan ve kayan bir silindir. Bu silindir bir amortisör değil, fakat orta milin üzerindeki konumu sayesinde amortisör çalışırken bisikletin arka kısmının ön kadroyla olan mesafesini değiştiriyor. Bisiklete oturunca ve hareket esnasında bisikletçinin ağırlığına, konumuna ve pedala basıp basmadığına göre, silindir kadronun arka kısmının pozisyonunu ayarlıyor. 

Bu kayan silindir, motokrostan esinlenilerek tasarlanmış. Marin, standart SKS parçaları kullanıldığını, bu nedenle çok sağlam ve kire, suya karşı korunmuş olduğunu vurguluyor. 43mm çapındaki silindirin bir diğer getirisi ise yanal esnemezliğe olumlu katkısı. 

Bu arka süspansiyon tasarımının bir götürüsü, © 


. 


© oturma borusunun bir nebze öne gelmiş olması. 
Marin bunu telafi etmek için özel olarak Kindshock'un 18mm'lik kırıklığa sahip bir teleskop sele borusunu kullanıyor. 


Bunu bilseniz iyi olur 

Doğruya doğru, Marin'in arka süspansiyon tasarımı sözünü tutuyor kesinlikle. Tırmanışlarda bisiklet, bilhassa oturarak pedal çevrildiğinde hakikaten konforlu bir sabit kadrolu bisiklet hissi veriyor. 
Süspansiyonun verimi ve 2.3 inçlik WTB Breakout arka lastiğin yol tutuşu, bisiklette yokuş yukarı çıkışları neredeyse zevkli bir hale getiriyor. Arka süspansiyonun ayakta pedal çevirirken dahi esnememesi, bisikletin çökmemesi ilk hissedildiğinde son derece şaşırtıcı. 

Çıkış esnasında insanın kendisine hatırlatması gereken, Wolf Ridge Pro'nun bir XC bisikleti olmadığı, 13.6 kg'lık ağırlığı, 160mm gibi bir süspansiyon mesafesine sahip olduğu gibi noktalar var, aksi takdirde çıkıştaki verim hissi biraz ağır bir XC bisikleti seviyesinde. Büyük kadrosu, 29” tekerleklerine rağmen çevikliğini koruyor, 435mm'lik çeki boru mesafesinin bunda rol oynadığı aşikar. 

Öte yandan bisikletin iniş ağırlıklı tasarlandığı da yadsınamaz. Yokuş yukarı hem süspansyonu çalıştırıp, hem bisikletin arkasını pedal ivmelerinden bağımsız sabit tutan R3ACT-2 PLAY, yokuş aşağı açıldığı zaman 


bisikletin onu ve arkası harikulade bir denge kuruyorlar. 


Wolf Ridge Pro, çok sakin, fakat bir o kadar da 


kendinden emin iniş hissi veren bir bisiklet. Önde zaten kendini ispatlama gereği duymayan Fox Float 36 işini görürken, arka süspansiyon hassasiyet ile progresyon 


arasındaki dengeyi çok iyi koruyor. 


Bu haliyle Wolf Ridge'in ilginç yanlarından biri 


SELE BORUSU 

Bu arka süspansiyon tasarımının bir götürüsü, oturma borusunun bir nebze öne gelmiş olması. 
Marin bunu telafi etmek için 


kendini hiçbir zaman 160mm'lik ağır bir enduro bisikleti | özel olarak Kindshock'un 


gibi hissettirmemesi. Ufak engeller, büyük kayalar, 


18mm'lik kırıklığa sahip bir teleskop sele borusunu 


peşpeşe kasisler.. RBACT3-2 PLAY hepsinden tam not Küllarlıyor. 


alarak geçiyor. # 


Detay 


Doğruya doğru, nispeten birbirine benzeyen süspansiyon tasarımları ile dolu dağ bisikleti dünyası. Son birkaç yıldır eğilim kadro boyunu uzaltma, daha fazla akıcılık sağlama yönünde; bir taraftan dağ, yol ve kros bisikletlerini karıştırım melez yeni kategoriler yaratma peşinde endüstri. 


Marin Wolf Ridge herşeyden önce bu yüzden takdiri hakediyor. Farklı olduğu için. Ama sadece görsel olarak değil, bu görsel farklılığı sürüş tecrübesine yansıtıp, çok başarılı bir arka süspansiyon tasarımı yarattıkları için. 
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Giant TCR Advanced SL 
Maglia Rosa 


Almanya'da Tom Dumoulin'le bir araya gelmişken bu sayıda Tom'un imzasını taşıyan Giant TCR Advanced Maglia Rosa'nın yeni modelini incelemeden edemezdik. 
Yazı İBRAHİM YILMAZ 


ÖZELLİKLER 

Model 

Giant TCR Advanced SL 
Maglia Rosa 

Grupset 

Shimano DURACE 9100 
Teker seti 

Shimano Durace 9100 
çember ve göbek seti, Giant 
P-SLR 1 lastikler 
Tamamlayıcı kit 

Entegre sele borusu, Giant 
Contact SLR Forward sele, 
Giant Contact SLR gidon ve gidon boğazı 

Fiyat 

34.900TL 
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8 om Dumoulin'in geçtiğimiz yıl Giro'da 
şampiyonluğa erişmesi ile Tayvanlı kadro üreticisi Giant, bu zafere atfen Giant 

TCR Advanced SIlin pembe versiyonunu 
üretmişti. Giant TCR Advanced SI, Maglia Rosa, 2017 
yılında Di2 grupsetle görücüye çıkmıştı. Bisikletin 2018 
versiyonunda ise bazı yenilikler var. 


İlk göze çarpan 

Öncelikle pembe TCR Advanced SL'in Tom Dumoulin'in Giro'da bindiği bisikletin tam bir kopyası olmadığını söyleyelim. Ama bisikletin ruhu mümkün olduğunca korunmuş. Yani pembe Giant sadece rengi ve üzerindeki Tom Dumoulin imzasıyla cebinizdeki paranın peşine düşmemiş. Öte yandan Giant'ın bisiklet üretiminde kendi teknolojilerini geliştirip daha fazla entegre sistemlere yöneldiğini de unutmayalım. Lafı daha 

fazla uzatmadan sadede gelmek gerekirse; Maglia Rosa'yı çıplak gözle ilk gördüğümde gözüme çarpan 

şey sele borusu oldu. Bu entegre sele borusu ile sadece birkaç gram ağırlıktan kurtulmanın ötesinde Giant 


tamamen kendinizi özel hissedeceğiniz bir bisiklete sahip olmanızın da önünü açmış. Sanıyorum amatör bisikletçiler birkaç gram ağırlıktansa sele borusundaki tasarımı benim gibi değerlendireceklerdir. Bu bisikleti aldığınızda işi şansa bırakmadan ilk olarak bike-fit yaptırmanız gerekecek. Çünkü sele borusunu size uygun yükseklikte kestirmeniz lazım. Bu işi kendiniz yapacaksanız elbette kademe kademe kesmek daha doğru olacaktır. 


Kadro 

Giant TCR Advanced SI, Maglia Rosa'da elbette tek renk seçeneği var. Karşımıza S, M, M/L ve L kadro bedeni ile dört seçenek geliyor. Bu bedenlerde üst boru ölçüsü sırasıyla 53,5cm, 55cm, 57cm ve 58cm. 
Bizim incelemeye aldığımız M kadro bedeninde alın borusunun uzunluğu ise 148mm. Trek Emonda'nın 
54 kadroda 120mm), Specialized'ın Tarmac modelinde 
54 kadroda 140mm alın borusuna sahip olduğunu 
düşünürsek, Giant'ın daha rahat bir tutuş vadettiğini söyleyebiliriz. Giant'ın çeki borusu uzunluğu 40.5cm.G 


GANTICR Bisiklet 


ŞAMPİYON 

O, Giant'ın şampiyon kadrosu. Tom Dumoulin'in 
Giro zaferi sonrası ilk olarak 
2017'de DI2 grupsetle karşımıza çıkan Giant TCR 
Advanced Maglia Rosa, 
2018'e ise DURACE 9100 
grupsetle merhaba diyor. 
Toplam ağırlığı pedalsız 
6.4kg gelen bisiklet, Giant'ın en hafif kadrosuna sahip 


Bisiklet GIANT TCR 


Üzerinde Tom'un imzası bir yana 
Giant kendi ürettiği ekipmanlarla gövde gösterisi yapıyor 


© Bu oran onu Trek'in Emonda'sından 0.45cm daha kısa yapıyor. Hızlıyken milimetrik hesaplar yapmayı seviyorsanız aynı toplam ağırlık ve güç söz konusuyken virajlarda ve sprintlerde Giant'ın Trek'e göre sizi bir miktar daha fazla hızlandırabileceğini söyleyebiliriz. 


Grupset 

Elbette Giant şampiyon bir bisiklette en iyi ekipmanları kullanmak zorundaydı çünkü kimse şampiyon bisikletin arkasından kendine dedikodu yaptırmak istemez. Bisikletin 2018 modelinde Shimano Durace R9100 grup set var. Vites sisteminde 11-28 ruble ve 36/52 aynakol dişli oranları tercih edilmiş. Tom Dumoulin'in Giro'da kullandığı aynakol dişli oranının 39/53 olduğunu hatırlatalım. Bir günde 6.000 metre toplam tırmanış yapan Dumoulin'in şampiyon olduğunu göz önünde tutarak bu geleneksel dişli oranlarının onun için yerinde bir tercih olduğu aşikar. Ben 36/52'ye gönülden razıyım. 


Teker seti 

Teker setinde Dumoulin'i zafere taşıyan Shimano Durace 9100 C40 göbek ve çemberlerden vazgeçilmemiş. 35mm derinliğe sahip çemberler 28mm ölçüsündeki daha geniş lastiklerinizle de uyumlu. Arka tekerde 21, ön tekerde 16 jant teli ile örülmüş Durace 9100 set toplam 1,485gr ağırlığa sahip. Alüminyum yanaklı karbon fiber malzemeden üretilmiş. Alüminyum yanak, daha keskin ve sessiz frenleme sağlıyor. Yani Dumoulin gibi tırmanmasak da inişlerde güvenle sınırlarımızı zorlayabiliriz. Giant Durace teker setinde kendi ürettiği Giant P-SLR 1 telsiz lastikleri kullanmış. Teki 206g gelen lastikler ultra hafif. 
Ön lastik daha güçlü kavrama arka lastik ise daha hızlı ve dayanaklı olacak şekilde tasarlanmış. 


Tamamlayıcı kit 

Başta da dediğimiz gibi Giant, TCR Advanced SI modellerinde entegre sele borusuna sahip. Sele borusunu yine Giant'ın üretimi Giant Contact SUR Forward model sele ile tamamlamış. Yalnızca 180g gelen sele karbon fiber kasanın üzerine mikrofiber © 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LASTİKLER 

Giant'ın ürettiği dış lastikler arkada daha akıcı ve dayanaklı önde ise yol kavraması daha güçlü bir tasarıma sahip. Her bir lastik 
206g geliyor. Bu gerçekten hafif demek 


Ayrıntı 


GANTICR Bisiklet 


© materyalden üretilmiş. Vücut yapınıza göre üç farklı modeli bulunan Giant Contact SLR selenin, Maglia Rosa'da en agresif olan Forward tipi kullanılmış. Burada yine Tom Dumoulin'in tercihine sadık kalınmış. Ama bisikleti orijinalinden ayıran bir başka özelliği ise 

1.85 boyundaki Dumoulin'in kullandığı gidon boğazı. 
Dumoulin 120mm uzunluğa sahip gidon boğazını tercih ederken, Maglia Rosa'nın 100Omm Giant Contact SIR gidon boğazına sahip olduğunu görüyoruz. Kıyaslama yapabilmek açısından 120mm gidon boğazını Giant, ancak 60,5cm kadroda kullanıyor. Bu bize Tom Dumoulin'in sürüş tarzı konusunda da fikir vermekte. 


Sonuç 

Giant, Giro'da şampiyonluğa ulaştığı Giant TCR Advanced'in Tom Dumoulin imzalı Maglia Rosa modelinde şimdiye kadar ürettiği en hafif kadroya ulaşmış durumda. (Kadronun ne kadar hafif olduğu konusunda Giant'tan bilgi alamasak da Giant Advanced Sin 856g kadro, 302g maşa ağırlığına sahip olduğunu biliyoruz). Üzerindeki ekipmanlarla bisikletin pedalsız toplam ağırlığı ise 6.4kg. Diğer yandan lastik, sele, gidon, gidon boğazı gibi kendi üretimi ekipmanlar ve entegre selesi ile Giant adeta gövde gösterisi yapıyor. 
Tom Dumoulin'in imzasını taşıyan bisiklet bir anlamda şampiyon bir ruha sahip. Giant TCR Advanced SI, Maglia Rosa geometri ve ekipman tercihi ile agresif ve hızlı 

bir bisikletken aynı zamanda konforu artıracak birkaç dokunuş ile tasarımını tamamlamış. Bu bisikletin 

2017 modelinde tercih edilen Durace R9150 Di2 setten 
vazgeçilmiş. 2018'de 34.900TL fiyatıyla bu pembe bisiklet Türkiye'de de satışa sunulacak. O elbette gran fondo yarışlarında sizi ileriye taşıyacak bir dost, en sevdiğiniz bisikletiniz olmaya aday ve kendinizi özel hissettirecek detaylara sahip. Bisikletin sınırlı sayıda üretildiğini ve Türkiye'de de Giant Türkiye tarafından satışa çıkacağını duyuralım. # 


Bu kadroda bir çok ayrıntı var. Öncelikle renginden bahsetmek gerekir. Pembenin ardındaki hikaye Tom Dumoulin ve Giant'a gurur verebilir ama bu kadar pembe bir bisikleti almayı düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen soru "Acaba çevremde nasıl bir etki yaratır?" olabilir. Bana sorarsanız ben pembe renkli formamı çok sevdiğimi söyleyebilirim. 


Elbette bisikletin en ilginç detaylarından biri entegre sele borusu. Bu görmeye alışık olduğumuz bir uygulama değil. Hafiflik bir yana sele borusunu kendi ölçünüze uygun kestirdiğinizde tamamen size özel bir bisiklete kavuşmuş oluyorsunuz. Bir nevi kişiye özel bir bisiklet hissi garanti. 


6.4kg ağırlığı ile gran fondolarda en hafif bisiklete sahip olabilirsiniz, üstüne üstlük üzerinde Tom Dumoulin'in imzası var. Rengi ile pelotonda saklanamayacağınız aşikar. 
Bunların hepsi tüm gözler üzerinizdeyken finişi birinci geçmek için limitlerinizi zorlamanızı sağlayacak motivasyon unsuru oluşturabilir. 


cycusT 800 


Sezon başlangıcı 


Aktif sporculuk kariyerine Torku 
Şekerspor ile devam eden Ahmet Akdilek, bisikletçilerin sancılı 


zamanları olan sezon 
- y başlarını anlatıyor 


>“ 


Yazı AHMET AKDİLEK 


İllüstrasyon CLEAR AS MUD 


isiklet zor bir spor diye her zaman 
| diyoruz. Peki bisiklet dünyasında 

profesyonel yarışçılar hiç tatil yapmazlar mı, o kadarda mı zor yani? Hayır, yaparlar ama her yıl en fazla iki ya da üç haftayı geçmez bu süre! Çokmuş değil mi? 
Zor demiştik... 

Tatil süresi kimi sporcularda biraz daha fazlayken, kimilerinde biraz daha az olabilir. Çünkü her insanın metabolizması aynı değildir. Adam Hansen çok dinlenerek form tutar ve bu sayede zorlu büyük turları peşi sıra koşar. Belki bir başka sporcu onun kadar uzun bir dinlenme süresine sahip olsa, budurum onu geriye götürebilir. 
Dinlenme süreleri de şüphesiz kişiden kişiye farklılık gösterir. Mesela ben en büyük başarılarımı hep uzun dinlenmelerden sonra elde ettim. 

Sezon başı gelip çattığında, tatilden dönen sporcular kondisyon anlamında vücutlarını bir bütün olarak geliştirmeye odaklanırlar. Hafif bisiklet antrenmanı, bunu yapamayan kayak veya arazi yürüyüşü gibi sportif aktiviteler ile vücudun bütününü çalıştırmaya bakarlar. 
Ardından core egzersizleri gibi fitness çalışmaları gelir. Örneğin bisiklet sporunda karın kasları çok önemlidir. 
Yüklenme antrenmanlarında kapasitenizin artmasında da çok etkili olur. Keza bel ve kol kasları yokuş için son derece önemlidir. 
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Saxo Bank'ın takım halinde yaptığı paintball maçları bir ara meşhur idi. İşte buna benzer aktiviteler kampların olmazsa olmazlarındandır. 
Bu tip çalışmalar sayesinde bir nevi 


takımın temeli atılır 


Sezon başlangıcı 


Kısacası her kas gurubu sıkı bir şekilde geliştirilmelidir. Tabii ki söz konusu gelişmeden kastım vücut geliştiriciler gibi kütle halinde kas kazanmak değildir. 
Aksine sıkı, dayanıklı kaslar için yapılır bu idmanlar. Kendi vücut ağırlığı ile yapılan çalışmalar da zaten bunun içindir. 

Bu çalışmalar bireysel sorumluluk halinde sürer; buna vücut yağ endeksi de dahildir. Tatilde artan yağ yüzdesi kontrol altına alınır ve yeme içmeye her zamanki gibi - tatil de dahil - özen gösterilir. 


Takım olabilmek 

Takım olarak ise sezona açılış mahiyetinde kaynaşmaya yönelik, eğlenceli oyunların odak noktasına alındığı kamplarla giriş yapılır. Örneğin televizyonda ya da sosyal medyada denk gelmiş olmalısınız; Saxo Bank'ın takım halinde yaptığı paintball maçları bir ara meşhur idi. İşte buna benzer aktiviteler kampların olmazsa 


© olmazlarındandır. Bu tip çalışmalarla bir nevi takımın temeli atılır. 

Bu süre zarfı içinde takıma yeni katılan sporcuların yeni çevreye uyum sağlaması beklenir. Hepimizin bildiği gibi bisiklet sporu takım sporudur ve eğer ki takım içinde aile ortamı oluşmaz ise başarı da kalıcı olamaz. 
Takım içindeki uyumu artıracak antrenmanlarından biri de leadout çalışmalarıdır. Yarış simülasyonu şeklinde oluşturulan sprint treninde, kim nerde daha verimli olur, yeteneği nerede etkindir diye bakılır ve düzen oluşturulur. Bu düzenin sürekliliğiyle tam uyum sağlanır. Keza yarışlardaki bir saniyelik hata başarısızlığa neden olabilir. 

Kampta sporcuların vücutlarına göre bisiklet ölçüleri her yıl retül gibi araçlar yardımıyla power ve aerodinamik pozisyonlara göre ayarlanır. Zamana karşıcılar, vücut uyumu için TT 


bisikletlerine binerken, en yüksek performansı sağlamak için, - hani deriz ya sineğin kanadındaki yağı hesap 

eder, kendilerine en uygun ölçü ve pozisyonları belirlerler. 

Diğer bir taraftan takım menajerleri, sporcuların yarış programlarını beklentiler doğrultusunda sporcuyla da istişare ederek belirlerler. Hangi sporcunun ve hangi teknik ekibin, hangi yarışlara gideceği belirlenen hedefler doğrultusunda sezon başından kararlaştırılır. 


Bizde durum ne? 
Sezon başı deyince ülkemizde yıllardır süregelen bir yanlış anlayış vardır: “Sezon başı sürekli hafif seri çevirmelisin veya büyük aynayı unut!” yahut “Sakın yüklenme!” 

Buna açıklık getirecek olursak; 
normal şartlarda her sporcu hedefine 


göre antrenman yapar. Bu sezon başı, ortası, sonu ne zaman olursa olsun. 
Hedefe göre antrenman şekli de elbette değişir. Temel olarak birkaç yıl öncesine kadar antrenman koçları hep uzun, yokuşlu blok antrenmanlar verip, blok aralarında dinlenmelerden sonra sprint ağırlıklı yada kuvvet ağırlıklı programlar uygulatırdı. Şimdi antrenman koçları araştırmalara binaen interval ağırlıklı başlangıçların bisikletçi üzerinde daha çok gelişim sağladığı yönünde fikir birliğindeler. 
Beraber çalıştığım ya da istişare ettiğim pro turlarda yarışan sporcuların fikri ise herkesin kendisini tanıması gerektiği yönünde. Bu sayede hangi programın kendisine en iyi katkıyı vereceği ayırt ediliyor. Belki intervalli bir başlangıç iyi gelecek fakat dinlenme bir o kadar da uzun olursa, ya da sürekli dayanıklılık antrenmanı yapılırsa, bu sefer de nabız düşük seyrinde kalacak. 


Bu kez de yarışta ataklara cevap vermek güçleşecek. 

Nasıl her bisikletçinin kendine has bir pedal çevirme hızı, frekansı yani kadansı varsa, bu da öyledir. 

Yeri gelmişken nedir bu frekans derseniz; Alberto Contador'a ağır vites çevirttirirseniz yokuşta gidemez. Geçen yıl kaybettiğimiz Scarponi'ye de hafif seri çevirttirseniz gidemez. Buna Jan Ullrich ile Lance Armstrong gibi isimler de dahil. 

Önceki sayımızda bahsettiğim gibi uzun soluklu ve karmaşık bir spordur bisiklet. Kalıcı hedeflere ulaşmak için her şeyden önce kendini keşfetmek gerekir. Bunun için de uzun zaman çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekir. 
Kısacası, böyle karmaşık görünen bisiklet sporunda sorumluluk ve çalışma azmi başta gelir, gerisi kendiliğinden gelir zaten. # 


MADONE 


Eşsiz deneyim 


HERKES İÇİN SPOR - SPORİÇİN HERŞEY 


MART KAPIDAN BAKTIRIR 


B | LMACA Hazırlayan AYDAN ÇELİK 


Soldan sağa 


1.Sonyılların en orijinal yarışlarından biri bu yıl 3 Mart'ta koşulacak. 
Yarışın başlayıp biteceği Toskana'daki olağanüstü İtalyan şehrini soruyoruz. 

2. Geçen sene, dahil olduğu takım, onu memleketi İtalya'da yarıştırmamıştı. O da bu sene başka bir takıma geçti. Yeni takım formasıyla sezon başında rüştünü ispatladı ve Dubai Turu'nu kazandı. 
3. Onun bir mühendis/tasarımcı olarak adını Cervelo'nun rüya makinelerinin üstünde görürdük. Son zamanlarda başka şeyler denerken görüyoruz. 3T için yaptığı Strada mesela... Soyadını yazın yeter. 

4. Adını yazmak ve telaffuz etmek çok zor. O yüzden ülkesini soruyoruz. Team Sky üyesi sporcu 18 Şubat'ta biten Algarve Turu'nu kazandı. 


5.2010'da zamana karşı dünya şampiyonu olan İngiliz kadın bisikletçi. 


Kısa bir süre önce Youtube'daki ünlü bisiklet kanalı GCN ekibine katıldı. 

6. Yazarın biri Ankara Kalesi'ne çıkan arnavut kaldırımlı yokuşu, Belçika'daki ünlü bir yarışın ikonik yokuşuna benzetmiş. Nedir o yokuşun adı? (Yazımı biraz zor ama ipucu kolay bir yerde.) 

7. Bir süredir Cyclist Türkiye'de yazmaya başlayan Torku Şekerspor takımı üyesi milli bisikletçi. 


Ödül: Yağmurluk 


Yukarıdan aşağı 


8. Fonksiyonel eşik güç olarak Türkçe'ye çevirilen ve bir saat boyunca sürdürülebilir şekilde verebileceğimiz en yüksek gücün, watt biriminden değerini gösteren kavramın kısaltması (İngilizce kökenli). 
9. Chris Froome'un yarış sezonunu açtığı diyar. (Bir ipucu daha: Yahya Kemal'in bir şiirine, Münir Nurettin Selçuk'un bestesine konu olmuştur.) 

10. Her yıl Mart ayında, tarihi zafer vesilesiyle bisiklet organizasyonları düzenlenen ilimiz. 

11. Kadınlar yol bisikletinde kendini gösterdiği yıllarda biz onu Lizzie Armitstead olarak tanıyorduk. Sonra Philip adında bir bisikletçi ile evlendi ve onun soyadını aldı. İşte o soyadı soruyoruz. 

12. Bu ay Cyclist Türkiye okurlarını İzmit'e götüren eski Türkiye dağ bisikleti şampiyonu. 

13. Cyclo-cross disiplininde tam 14 kez ülke şampiyonu olan Amerikalı kadın bisikletçi. 3 Şubat'ta Valkenburg'da yapılan dünya şampiyonasında ikinci oldu. Bir hafta sonra yaptığı kazada disk frenlerin güvenliği yeniden tartışma konusuna dönüştü. 

14. 9.soruda Chris Froome'un sezonu açtığı yarışı sormuştuk. O turu bildiyseniz, gösterdiği müthiş performanla genel klasman birincisi olan Belçikalı bisikletçiyi de bileceksiniz. 


Bilgi: Bulmacayı doğru çözen ilk 15 kişiye yağmurluk hediye. Çözdüğünüz bulmacanın fotoğrafını, 


adres bilginizle birlikte infocyelistmag.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. 
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dönüştürürken de geçerlidir. 


Erenköy Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd. 
ZE — Dr. Mithat Süer Sok. No:1/12 34738 


Kadıköy - Istanbul - Turkey 
ENER'OM T: 490216355 55 95 


AYNI ZAMANDA BİSİKLET 
SEKTORUNUN ONCUSUDUR. 
Giant, aluminyumu külçe halinde işlemeye başlayıp bisiklet 


halinde son ürün olarak piyasaya süren bir firmadır. Aynı şey kompozit ürünleri sadece iplik bobinleri halinde alıp bisiklete 


ll > : GIANT SADECE BİR MARKA DEĞİL; 


En ekonomik modelden, en üst modele tüm bisikletlerimiz aynı mühendislik yaklaşımı ve kalite güvence anlayışı ile üretilir. 
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